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#2 PLATINUM 


İstanbul-Dubai bileti 10 kişiye çekilişle verilecektir. Kampanya MPİ'nin 04.07.2017 tarih ve 24951361-255.01.02/1725-3944 sayılı izniyle 10.07.2017 (Saat: 10.00) - 10.08.2017 (Saat: 09.59) arasında düzenlenecektir. 
Turkcell, Türk Hava Yolları, Mucize Tanıtım çalışanlarıyla 18 yaşından küçükler çekilişe katılamaz. KOV/ÖTV dışındaki vergiler talihlilerce ödenir. D&R hediye kitap, yıl sonuna kadar pazar günleri 1000 adet, 20 TL'ye kadar ve 1 kullanımla sınırlıdır. Vale yıl sonuna kadar belirli AVM'lerde paketlere göre günde 1, ayda 2 veya 4, yılda 4 veya 6 kezile sınırlıdır. Özel şoför hizmeti yıl sonuna kadar saati 70 TL, 23.59'dan sonra tek seferlik 
25 TL ile ek ücretlendirilir. Rezervasyon, istenen saatten en az 2 saat önce Platinum uygulamasından yapılır. Cinemaximum'larda 1 bilete 2 hediye bilet, aynı film için pazartesi, perşembe, cuma ve pazar günleri, 


paketlere göre ayda 4 veya 6 kullanım sınırıyla 31 Ekim 2017'ye kadar belirli salonlarda geçerlidir. Platinum paketleri ile birlikte fizy video müzik paketi, 5 GB internetiyle Dergilik, 10 GB'a varan internetiyle TV* paketi 31.12.2018'e kadar verilir. İnternet kotası bitiminde herhangi bir data paketi yoksa TV* ve Dergilik mobil internet kullanımı durur ve paket aşımı yansıtılmaz. Başka bir internet paketi varsa kullanımlar durmaz ve bu internet paketinden düşer. fizy uygulaması içindeki mobil internet kullanımları ücretlendirilmez, ancak 3. parti uygulama ve web sitelerine giden bağlantılarda bağlantı ücreti yansıtılır, mobil internet paketi varsa paketten düşülür. Tarifen yurt dışında geçerli özelliği günlük ek 19,90 TL'dir. Turkcell'in, koşullarda değişiklik hakkı saklıdır. Detaylar turkcell.com.tr'de ve Platinum uygulamasında. 


YENİ YAZARLAR, DOPDOLU BİR SAYI 


Fotoğraf Dergisi'nde 1995 yılından beri adını yakından tanıdığınız pek çok yazarımız oldu. Bu yazarlarımızdan bazıları halen köşelerinde yazmaya devam ediyorlar. Bu sayımızdan itibaren yazar kadromuzu daha da güçlendirmeye karar verdik. Yine isimlerini yakından tanıdığınız, Türkiye'de bugüne kadar bir yayında yan yana gelmemiş en güçlü yazar kadrosunu oluşturduk. Her biri konusunda uzman yeni yazarlarımıza aramıza hoş geldiniz diyorum. 

Bildiğiniz gibi Mayıs ayında kaybettiğimiz değerli hocamız Prof. Sabit Kalfagil dergimizde yaklaşık 21 yıl aralıksız yazdı. Geçen sayımızda hocamız için özel bir bölüm hazırladık. Bu özel bölüme katkı sağlayan tüm dostlara tekrar teşekkürler. 133. sayımızı okumadıysanız, Dergilik ve Dijimecmua platformlarından ücretsiz indirebilir ve okuyabilirsiniz. 


Ocak ayında web sitemizde başladığımız “Prof.Sabit Kalfagil ÖMER SERKAN BAKIR sorularınızı yanıtlıyor” köşemizin ilk iki bölümünü yayınlamıştık. Takip osbakir&fotografdergisi.com edenler hatırlayacaktır. İlk kez duyanlar da www.fotografdergisi.com 

adresinden okuyabilir. Dizinin üçüncü ve henüz yayınlanmamış son bölümünü ise rahmetli hocamız hastaneye yatmadan önce yanıtlamıştı. 
Henüz hiçbir yerde yayınlamadığımız bu son bölümü de sayfalarımız arasında bulabilirsiniz. Hocamızın son yazısı da herkese ders niteliğinde... 

Artık her sayı yeni bir Instagram fotoğraf yarışmasına başlıyoruz. Bu yarışmalarımızdan ilkini LaCie Türkiye ve Zoom İthalat sponsorluğunda düzenledik. Değerli hediyelerin sahibi olabileceğiniz yarışmamızın detaylarını sayfalarımızda ve web sitemizde bulabilirsiniz. Yarışmanın son katılım tarihi ise 10 Eylül 2017. 

Fotoğraf Dergisi'nin bu sayısında tüm okurlarımıza bir de sürprizimiz var. Hayyam Foto Teknik ile yaptığımız çalışma sonucunda tüm okurlarımıza “Ücretsiz sensör temizliği” hediye ediyoruz. Kampanya kodu sayfalarımız arasında... Tek yapmanız gereken randevu alırken bu kodu söylemeniz. 

Dergimizin hazırlıkları bittiği sırada bir de üzücü haber aldık. Büyüğümüz, dostumuz, değerli Tuğrul Çakar'ı kaybettik. Kendisinin fotoğraf sanatı için ürettikleri ve yayınları her zaman yaşayacaktır. Önümüzdeki sayı Tuğrul Çakar'la ilgili özel bir bölüm hazırlayacağız. 
Ailesine ve tüm fotoğraf camiasına başsağlığı 

©osbakir bl | 

Bir sonraki sayıda buluşuncaya dek hepinize 

© iwitter.com/osbakir sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler diliyorum. 
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Dergide yer alan yazılar yazarların kendi görüşleridir, yazı ve fotoğrafların sorumluluğu sahiplerine aittir. 
Dergideki yazı ve fotoğraflar izinsiz yayımlanamaz. 

Reklamların sorumluluğu, reklam veren kuruluşlara aittir. 


Kapak Fotoğrafı © ALİ ŞENEL 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İNCELEME EPSON 11800 
İNCELEME |6 66 


İNCELEME LACE 2B16 
1218 THUNDERBOLT2 


İNCELEME TANRON SP 
10-30MM F/2.8 Di VE USD 


İNCELEME FElYU TECH 
9PG 3-AXl8 MOBİLE GİMBAL 


İNCELEME TOKINA AT-X 
16-26 F/2.8 PRO FX 


İNCELEME VIEWSONIC 
VP2768 WOHD 2K 
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Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi, geçmişe ışık tutan bir önemli sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Fotoğrafın 1839 yılındaki icadının ardından, dünyanın önde gelen fotoğraf sanatçıları tarafından Osmanlı coğrafyası ile dönemin Doğu Akdeniz metropollerinde çekilmiş ve fotoğraf sanatının ilk örnekleri olarak gösterilen nadide eserler “Gümüşten Suretler, Ömer M. Koç Koleksiyonundan Erken Dönem Fotoğraflar 1843-1860” sergisinde ziyaretçilerle buluşuyor. Minyatür tarzda yapılmış 8 adet portre, 46 adet fotoğraf ve 11 adet albüm yanında fotoğraf tarihi ile ilgili 19. yüzyıla ait kitaplar, teknik malzemeler ve Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonuna ait 2 adet fotoğraf makinası da sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. 
Fotoğraf tarihinin en önemli evresi olarak kabul edilen 1843-1860 dönemine ait eserlerin ilk 
kez bir arada gösterildiği sergi 10 Ekim 2017 
tarihine kadar ziyaret edilebilecek. 

Fotoğrafın 1839 yılındaki icadının ardından, fotoğraf sanatının taş devri” olarak nitelendirilen 1843-1860 yılları arasında, bu sanatın cazibe merkezi olarak kabul edilen Osmanlı coğrafyası 


ve Doğu Akdeniz metropollerinde seyahat , M . J fotoğrafçılığının önde gelen isimlerinden Girault Fransız sanatçı Girault de Prangey'in çekimiyle Zeus Tapınağı 


de Prangey, Maxime Du Camp, Francis Frith, Büyük bir buluş olarak kabul edilen ve fotoğraf tekniğinin pratikte kullanılabilen ilk yöntemi olan Roger Fenton ve yerleşik düzende faaliyet 'dagereotip tekniğinde elde edilmiş görünüüler serginin ana temasını oluşturuyor. Fransız sanatçı gösteren Carlo Naya, James Robertson ve Joseph-Philibert Girault de Prangey'in İstanbul ve Batı Anadolu'daki seyahatlerine ait birbirinden Ernest de Caranza tarafından çekilmiş 46 adet eikileyici dagereotiplerden günümüze ulaşmış çok az sayıdaki örnek sergide önemli bir yer tutuyor. 
fotoğraf ve 11 adet albüm sergide ziyaretçilerin Milas yakınlarındaki Euromos Antik Kenti'nde bulunan Zeus Tapınağı ile Afrodisias'da iki katlı bir beğenisine sunuluyor. İstanbul'un yanı Sıra, ahşap konağın gümüş ve buz mavisi renk tonları arasında gidip gelen kaydı, söz konusu dönemden Atina'dan İskenderiye'ye, Kahire'den Luksor günümüze kalan en etkileyici örnekler olarak öne çıkıyor. 


Harabeleri'ne, Kudüs'ten Şam'a kadar, bu yörelerdeki mimari yapıları, arkeolojik eserleri ve günlük yaşamı belgeleyen çekimler, fotoğraf sanatının geçmişine de ışık tutuyor. 


İtalyan Naya Kardeşler 

19. yüzyılın ortalarında İstanbul'da profesyonel anlamda faaliyet göstermiş en önemli dagereotip stüdyolarından birine sahip, İtalyan asıllı Carlo ve Giovanni Naya kardeşlerin eserleri de serginin dikkat çekenleri arasında yer alıyor. Naya Kardeşler tarafından İstanbul'da çekildiği saptanan ve günümüze kadar kaydedilebilen sadece üç dagereotip portre bulunurken, bu eserlerden ikisi Sadberk Hanım Müzesi'nde sergileniyor. Söz konusu eserlerden biri, Osmanlı resim sanatının büyük ustası Osman Hamdi Bey'i, diğeri ise onun babası, dönemin Mabeyn-i Hümayun Feriki İbrahim Edhem Paşa'yı gösteriyor. 
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ARSLAN SUKAN 
PRELÜDE İLE 
LİGA GALLERY 
İSTANBUL'DA 


Leica Galeri İstanbul, 8 Haziran — 5 Ağustos 
2017 tarihleri arasında sanatçı Arslan Sükan'ın 
“Prelude” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. bomontiada'da yer alan Leica Yerleşkesi içindeki Leica Gallery İstanbul, Arslan Sükan'ın sahne arkası defile fotoğraflarından oluşan “Prelude” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanaiçı, sergide yer alan fotoğraflarda, izleyicinin beklentilerini ilk bakışta doğrular gibi yaparken pratikte ters düz eden; bir fiki ya da formu yeniden yaratan bir anlatıcı olarak karşımıza çıkıyor. Sükan, hem iç mimarlık hem de fotoğraf üzerine aldığı eğitimlerinin de etkisiyle, insan algısının limitlerini, fiziksel ile sanal, görünenle görünmeyenin sınırlarını araştıran çok yönlü bir sanatçı. 

Arslan Sükan'ın, Leica Galeri İstanbul'da sergilenecek eserleri, 2004 — 2008 yılları arasında L'Uomo Vogue (İtalya), A Magazine (Fransa), Crash (Fransa), Faces (İsviçre) ve Muse Magazine (İtalya) gibi fotoğraflardan oluşuyor. 
Sanatçı, mankenlerin podyumda kişiliklerinden sıyrılarak birer sanat objesi ya da tüketim aracı gibi izlenmeye başlamadan önce, perde arkasında bırakacakları kimlik ve karakterlerinin son izlerini yakalıyor. Sükan, kendilerine biçilen rollere girmek üzere hazırlanan bu figürleri, kendi kurgularını oluşturmak için bir an için fark ettirmeden çalıyor. 
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ARSLAN SÜKAN 


Dünyaca ünlü fotoğraf markalarının Türkiye distribütörlüğünü yapan Zoom İthalat web sitesini yeniledi. 1975 yılından bu yana amatör ve profesyonel tüm fotoğraf meraklılarına hizmet veren Zoom İthalat, günümüzün ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan web sitesi ile Sektörün önde gelen Aynasız 1950 yılından beri öncü Japon. Fotoğraf makinelerinin Stüdyo ve diş çekimlerde Çantadan, Yedek Pile aklınıza bünyesinde sattığı markalar ve ürünler hakkında Fotoğraf Makina üreticisi objektif firması Tamron ile (© vazgeçilmezi tripodlar, ihtiyacınız olacak tüm gelebilecek tüm aksesuarlar Gi R Olympus ve Profesyonellerin © Olympus ve PhaseOne monopodlar ve daha fazlası © ekipmanlar detaylı bilgiler veriyor. 
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FOTOĞRAF MAKİNELERİ (o OBJEKTİF VE FİLTRELER (O TRİPODLAR STÜDYO EKİPMANLARI AKSESUARLAR 


ISO 


8 100-51200 


GBluetooth (Fi) <5 


GERTİFLED. snapBridge 


20.9MP DX-CMOS sensör, 51 noktalı AF ve ISO 100 ila 51200 arasında donatılmış olan yeni Nikon D7500, düşük ışık koşullarında bile çarpıcı görüntüler elde eder ve 8 fps'lik sürekli çekim hızına sahiptir. Nereye giderseniz gidin, sezgisel, eğilebilir dokunmatik ekran ve derin kavrama özelliklerine sahip ince gövde size çeviklik kazandırır. Görüntülerinizi akıllı cihazınıza anında paylaşabilirsiniz.* Alternatif olarak, anıları tekrar yaşamak için inanılmaz keskin 4K UHD filmleri çekin. Nikon.com.tr'yi ziyaret et. 


*Bu kameranın dahili Bluetooth özelliği yalnızca uyumlu akıllı cihazlarla kullanılabilir. Nikon SnapBridge uygulaması, bu kamera ile kullanılmadan önce cihaza kurulmuş olmalıdır. Uyumluluk ve SnapBridge uygulamasını indirmek için lütfen Google Play ve App Store'u ziyaret edin. BLUETOOTH kelime markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır ve Google Play, Google Inc'in ticari markasıdır. 
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NIKON ELÇİSİ 
VINCENT MUNLER 


NESLİ TÜKENMEKTE OLAN 
KAR LEOPARINI 
FUTUGRAFLADI 


Nikon Avrupa Elçisi ve yaban hayatı fotoğrafçısı Vincent Munier Tibet'in nesli tükenme riski taşıyan yaban hayatını belgelemeyi amaçlayan iddialı bir projeyi tamamladı. Bu görece az bilinen ve keşfedilmemiş bölgenin fotoğraflarını çekmek amacıyla, Vinceni yüksek rakımlar, dondurucu sıcaklıklar ve zorlu arazilerde, bir çadır, kalın giysiler, Nikon D5, D500'ü ve NIKKOR objektifleri ile donanmış olarak seyahat etti. 

Vahşi yak, Tibet ceylanı ve antilobu, Tibet kum tilkisi ve Pallas kedisi de dahil olmak üzere çeşitli hayvanların fotoğraflarını yakalayan Vinceni'ın temel amacı, utangaçlığı ve insanlardan uzak durmasıyla bilinen ve iklim değişikliğinin eşiğinde soyunun tükenmesi 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riskiyle karşı karşıya kalan kar leoparını belgelemekti. 

Tibet, hem jeopolitik yönden hem de pratik olarak yüksek rakımı nedeniyle ulaşılması Zor bir 
yer. Yerel Tibetli bir kılavuzun yardımıyla, Vincent 5 
bin metrenin üzerindeki rakımlara çıkarak bölgenin en uzak ve el değmemiş bölgelerine ulaştı. 

“Merak ve macera arzusu beni harekete geçiriyor, bu yüzden Tibet'in hava şartları ve ender görülen yaban hayatı mükemmel bir meydan okumaydı” diyor Munier ve devam ediyor: “Bu kadar zorlu şartlarda çalışırken, hiçbir anı kaçırmamak adına en iyi fotoğraf makinesini ve objektifleri yanınızda bulundurmak istiyorsunuz. 12 yaşımdan beri 


Nikon ekipmanlarını kullanıyorum. Bu gezide, en sevdiğim fotoğraf makinesi olan Nikon DS'in güvenilirliğine ve Nikon D500'ün kolay 


taşınabilirliğine ihtiyacım vardı. AF-S NI 


KKOR 


800mmn 1/5.6E FL ED VR ve AF-S NIKKOR 


24-120mmn 1/46 ED VR objektifler de be 


Lirli 


bir mesafeden kaliteli fotoğraflar yakalamama yardımcı olmaları açısından çok önemliydi.” 
Yaban hayatındaki kar leoparlarının sayısının 


20 yıldan kısa bir sürede en az yüzde 20 


azaldığı tahmin ediliyor. Çevreciler, halihazırda nesli tükenmekte olan kar leoparının geleceği konusuna, Tibet platosunda aynı habitatı paylaşan yaygın leoparların metrajı sonrasında 


giderek artan bir ilgi gösteriyorlar. 


Kr 


©XVIRCENT MUNIER 


çalışmayı kolaylaştırın... 


LaCie 2big Dock Thunderbolt" 3 € 


* 2 adet Thunderbolt3, 1 adet Type-C, 1 adet Display çıkış * SD ve CompactFlash girişi ile daha hızlı ve kolay aktarım © 


» 450MB/5 veri transfer hızı ile AK videolar için hazır , ni * 12-16-201TB kapasite ve Raid 0,1 yapabilme | * Kurumsal sınıf disk: 7 x 24 çalışabılme,7200RPM & 256MB Cache —. — 


Neil Poulton tarafından tasarlanmıştır LIMITED 
WARRANT) 


YAKALAYIN DÜZENLEYİN > TESLİM EDİN 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SERKAN TUNÇ 


y “Kör Nokta Halikarnas Mirror” Fotoğraf Bodrum'un dar sokaklarında yer alan A 0 RU Nİ A Sergisi, 3-9 Temmuz 2017'de Herodot Kültür aynalardan yaşamları, sokakları izleyeceğimiz , Merkezinde, 1-10 Ağustos 2017 tarihleri farklı bir görsel bakış. 
p | R ) k p | arasında ise Oasis Alışveriş Merkezinde Bodrum yarımadasında Kör Nokta aynalarını Bodrumlu sanatseverlerle buluşuyor. bize farklı bir bakış açısıyla sunan fotoğrafçı Küratörlüğünü Canol Balkaya'nın yaptığı her gün yanından geçtiğimiz, geçerken fark AY Nİ A (A R ) A N BA KI N fotoğral sergisi Serkan Turaç'ın Bodrum'daki üç etmediğimiz aynaları bize görsel bir bellek olarak yıllık özel çalışması. sunuyor. 


FUJİFİLM SHOP 


i “ ANTALYADA 
ANTALYA p P << Fotoğraf makineleri ve binlerce farklı SHOWROOM i- U Jj il F i LLM aksesuarın, Amerika ile aynı fiyatlarda satışa sunulduğu Fujifilm Shop'lara yeni bir halka eklendi. Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda e. | | Na” -. açılan yedinci Fujifilm Shop, fotoğraf severlerin ilgi duydukları ekipmana en uygun koşullarda ulaşmasına olanak sağlayacak. Arzu edilen ekipmanın rahatlıkla denenebildiği ve konusunda uzman fotoğraf danışmanlarının en doğru bilgiyi sunduğu merkezde, showroom'un yanı sıra eğitim merkezi ve bir stüdyo bulunuyor. 
Fujifilm Shop Antalya'da, Di Art Prints ile yapılan iş birliği kapsamında Türkiye'nin önde gelen fotoğrafçılarının ve Fujifilm X-Photographer'ların sınırlı sayıda basılan fotoğrafları da satın alınabilecek. Fotoğraf severler, fotoğraf sanatçılarının verdikleri ücretsiz workshop ve seminerlerde kendilerini geliştirme imkanı bulacak. 


Kadrajına dünyayı sığdıranlar buraya! 


Ford Trucks 6. Uluslararası Fotoğraf Yarışması başladı. 

“Kamyoncunun Hayatı/Yollar Sizin Gözünüzle Daha Çekilir Olsun” temasıyla başlayan ödüllü geleneksel fotoğraf yarışmasına, tüm profesyonel ve amatör fotoğraf tutkunlarını bekliyoruz. 


Detaylar e İNN 
Ford Trucks 
Her yükte birlikte 


444 36 73 / 444 FORD 
www.fordtrucks.com.tr 


ge 


5 FORDTRuCKS rası 
- SANAT ATÖLYESİ 
Er — : m YARIŞMASI 
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AFRİKA'NIN KAVŞAĞI TANZANYA-ZANZİBAR 


Afrika'ya ve özellikle Tanzanya ve Zanzibar'a ilgi duyuyorsanız bu kitabı mutlaka okuyun. Yazar Figen Gündüz Letaconnoux, Afrika'nın Kavşağı isimli kitabında sizi, Tanzanya'nın kıyılarına, doğal parklarına, gezginlerin hayallerini FİGEN GÜNDÜZ LETACONNOUX süsleyen uçsuz bucaksız kumsalları ve tarihi geçmişiyle ünlü tropik ada Zanzibar'a doğru keyifli bir yolculuğa çıkartıyor. 

Yazar kitabıyla ilgili şunları söylüyor: “Gezdiğim Tanzanya'yı Afrika'ya dair her şeyi bulabileceğiniz minik bir mozaik olarak düşünüyorum. Engin coğrafyası, kendine has fauna ve florası, Kilimanjaro Dağı, doğal parklarda turistlerin vazgeçilmezi safari turları, köle ticaretine sahne olmuş Hint Okyanusu kıyıları, UNESCO Dünya Mirası tropikal ada Zanzibar, baharat turları, süslü kapılarıyla ünlü Zanzibar'ın başkenti Stone Town, safarinin baş kahramanları olan büyük beşli, dünyaca ünlü Masai Kabilesi, Afrika'ya özgü, öküzbaşlı antilop ve zebraların büyük göçü, Afrika'nın beyaz yüzleri albinoların zorlu yaşam koşulları...” 


AFRİKA'NIN KAVŞAĞI 


TANZANYA 
ZANZİBAR 


LHIYUN-TEĞH 
MÜDELLERİ 
KAMER ITHALAT TA 


Profesyonel görüntü sabitleyiciler (gimbal) konusunda dünyaca ünlü Zhiyun-Tech markalı ürünler Kamer İthalat güvencesiyle Türkiye'de de satılmaya başlandı. Zhiyun-Tech markalı gimbal modellerinde fotoğraf makinesi, aksiyon kameralar ve cep telefonları için çeşitli modeller bulunuyor. Firmanın özellikle Crane modeli en dikkat çeken ürünlerden biri... Crane, birçok aynasız ve DSLR makineye uygun olacak şekilde 


özel olarak tasarlanmış. Zhiyun Crane, 3 eksende TECPRO FPS ) N 3 IÇ ) kesintisiz 360 derece dönebilme özelliğine ) ek 

sahiptir. E| ile kullanıma mükemmel uyumluluk 

sağlayacak şekilde geliştirilmiş ve profesyoneller | AS ER p RO J KTO RU TAN İTTİ 


için kullanıma sunulmuştur. 

HoneyComb çekirdek algoritması, Epson distribütörü olan Tecpro, geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk 3 LCD laser video projektörü Zhiyun tarafından araştırılan ve geliştirilen, EPSON L25000U modelini yapmış olduğu toplantı ile iş ortaklarına tanıttı. 
patentli bir kontrol aritmetiğidir. Gimbal tutuş 60p'ye kadar gelen 4K sinyalini desteleyen Epson L25000U, 1080p görüntüyü özel olarak kontrolü, verimli motor kontrol teknolojisi ile işliyor ve yükseltiyor. Bu sayede yüksek 4K görüntüsü elde edilebiliyor. EB-.25000U Epson'un en birlikte, endüstrinin en yüksek gürültü azaltma parlak projektörü olmakla birlikte, aynı zamanda, piyasanın iyi aydınlatılmış ortamlarda dahi canlı standardına ulaşan ve ani düzensizliklerin hızlı renkler ve mükemmel kontrast sunan en parlak 3LCD lazer projektör olma özelliğini taşıyor. Epson ve doğru şekilde düzeltilmesini mümkün kılan 25.000 lümen parlaklığa ulaşabilmek için 1.43inch LCD panel üretilmiş ve 20 bin saat boyunca bir sisteme sahiptir. bakım gerektirmiyor. 
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OLYMPUS 0 (M — ) 
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OLYMPUS OM-D E-M1 Mark Il 


Yeni-nesil OLYMPUS teknolojisi geleceğin Micro Four Thirds kamerasını bugün yarattı: Yeni mr OM-D E-Mark Il. Fotoğraf tarihini değiştirecek yeni teknoloji ve özelliklerin birleştiği bir sistem. gi | Oyunun kuralı hız - artık E-M1 Mark Il, fotoğrafçıların avuçlarında artık tepki ve performansta rakipsiz 


bir kamera var. Saniye 60 kareye kadar. Daha öncekileri unutun. 121 adet On-Chip Phase Detection : Me z i ENR EYİY e e Hobyar Mahallesi, Yalıköşkü Caddesi odak noktası ile donatılmış E-M1 Mark ll devrimci bir AF sistemi ile sadece hız ve performansı değil, Aslan Han No:22 Kat:1 Sirkeci /İstanbul 


hassaslığı da yeniden tanımlıyor. www.zoomithalat.com © zoomithalatofficial Hi zoomithalat 


Olympus Türkiye resmi satış sitesi shop.olympus.com.tr 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EZRA STOLLER FOTOĞRAFLARI İLE FRANK LLYOD WRIGHT MİMARİSİ 


PELİN ULCA 


New York'taki Yossi Milo Galerisi'nde 29 Haziran'da 
Ezra Stoller'a (1915-2004) 
ait yeni bir sergi açıldı. Ezra stoller, Frank L/yod Wright Mimarisini Fotoğratlıyor” isimli sergi, Wright'ın 150. doğum gününü kutlamak ve ABD'deki belirgin yapılarını izleyicilerle buluşturmak amaçlı açıldı. 
Anısına yapılan sergi 
29 Ağustos'a kadar gezilebilecek. 


©EZRA STOLLER - General Motors Teknik Merkez, 1955 


©EZRA STOLLER - (BM 702, 19ö5 Oo ©EZRA STOLLER - Philip Morris Research Center Tower, 1972 


©EZRA STOLLER - İnwin ve Xenia Miller Evleri, 1958 


16: AĞUSTOS-EYLÜL 2017 


©EZRA STOLLER - CBS Columbia Records, 1953 


me 


©EZRA STOLLER - Birleşmiş Milletler, New York, 1950 


Stoller'ın özlü ve betimsel fotoğrafları savaş sonrası modern mimarinin algılarını tanımlar. 
Mimari fotoğrafçılık kariyeri esnasında Stoller 1930'ların sonu ve 70'lere kadar Paul Rudolph, Eero Saarinen, I.M. Pei, Marcel Breuer, Le Corbusier and Gordon Bunshaft of Skidmore, Owings & Merrill gibi bilinen mimarların yanı sıra Wright ile de yakın olarak çalıştı. Birlikte çalışmaları, Stoller'in Wright ile bağlantısı 
1947 yılında MoMa'da sıkça sergilenmiş olan 
Spring Green, Wisconsin'deki Taliesin ve Scotisdale, Arizona'daki Batı Taliesin binalarının fotoğraflarını 1945 yılında çekmesi ile başlar. 


<a ua 


3 1 UZ dm dei 14 AY” a 
NIN BEEF ........... — 
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©EZRA STOLLER - John Hancock Chicago inşaatı, Skidmore, Owings & Merrill, Chicago, 1967 


Stoller daha sonra, Guggenheim Müzesi, Fallingwater, Marin İlçesi Sivil Toplum Merkezi ve 5C Johnson Araştırma Kulesi gibi sergideki 20 jelatin gümüş baskının arasında yer alacak diğer Wright binalarını da fotoğrafladı. Stoller, Johnson Research Tower'ın iç formunu gösterirken opak kalitesini yakalamanın zorluğundan bahseder. Yapıyı en güzel gösteren açının sabahın çok erken 


saatlerinde güneşin çıktığı andan itibaren arkadan aydınlatılmış olarak fotoğraflaması ile keşfetti. Stoller'in Wright binalarının tüm arşivi, fotoğrafçının keskin Modernist duyarlılığını ve bakış açısı, aydınlatma koşulları, çizgi, renk ve dokuya dikkatle yaklaştığını yansıtıyor. Stoller, bu kültürel hazineleri Wright'ın görülmesini, deneyimlenmesini ve hatırlanmasını istediği şekilde fotoğrafladı. 
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©EZRA STOLLER - Birleşmiş Milletler Genel Salon, New York, 1953 
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Ezra Stoller'ın fotoğrafları uluslararası sergilerde sergilenmiş ve MoMa, Whitney Müzesi NY, Houston Güzel Sanatlar Müzesi, Atlanta Yüksek Sanat Müzesi, Kanada Mimari Merkezi ve San Francisco Modern Sanatlar Müzesi gibi pek çok müze koleksiyonunda 


i 


bulunmaktadır. Stoller 1915 yılında Şikago'da doğmuş ve 1938 yılında New York Universitesi E 
0 


ndüsiriyel Tasarım bölümünden mezun 


Sayfalarda kullanılan fotoğraflar, 2013 yılında açılan “Mimarinin Ötesinde” ve yeni açılan “Frank Liyod Wright Mimarisi” sergilerine aittir. 


: fotoğraf 


$ Er ee 
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©EZRA STOLLER - Olivetti Fabrikası, Harisburg, 199 


©EZRA STOLLER - CBS Columbia, 1954 


©EZRA STOLLER - Miami Park Garajı, 1949 


SAMYANG 


Experience the Difference 


AF5O0/1.4FE 
Bright 


AF14/2.8FE 
Wides*a ; 


SAMYANG 


TOGRAF DÜNYASI Esmer... 


m 
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İLKADIM 
FUTUGRAF ATOLYESİ 


Çocukların küçük yaşlarda bir hobiyle tanışması, sanatla büyümesinin ne kadar önemli olduğu tartışılmaz bile... Bu konuda Serdar Akyay ve Emel Sezer çocukların küçük yaşlarda fotoğrafla tanışması için uzun süredir bir proje yürütüyor. İlk Adım Fotoğraf Atölyesi adını verdikleri bu projenin amacını şöyle açıklıyorlar: “Fotoğraf aracılığı ile bakmak — düşünmek - görmek üçgeninde çocuklara küçük yaşlardan analitik düşünme, empati yapabilme, olaylar ve görseller karşısında çok yönlü düşüne bilmenin önemini vurgulamak ve fotoğraf sanatı hakkında farkındalık yaratmak, hobi olarak kazanımlarına kapı aralamak, barış içinde ve engelsiz yaşaya bilecek ortamları yaratmalarının önemini vurgulayıp kötü alışkanlıklardan uzak tutarken, çocukların doğa içinde daha çok bulunmalarına, sosyalleşmelerine ayrıca bilgisayar bağımlılığı, obezite gibi çağın getirdiği olumsuzluklara karşıda farklı bir yaklaşıma vesile olacak bir kazanım sunmaktır.” 

Yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce çocuğu fotoğrafla tanıştıran bu ikili bir de “Fotoğraf İlk Adım” adında bir kitap yayınlamış. Şu anda da bu kitabın yenisini hazırlıyorlar. Biz de yaptıkları bu çalışmalardan dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. 


MK -Adım Fotoğraf 


GM 


Atölyesi 


BAŞSAĞLIĞI 


Fotoğraf sektörünün duayen isimlerinden, 


HACI MURAT 


EKİNCİ'yi 


kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. 
Merhuma Allahtan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. 


FOTOĞRAF DERGİSİ 


yy alama vit, 1 


Lowepro Flipside 490AW 


* Ödüllü Flipside Tasarım * Ters açılım ile ekstra güvenlik | Değiştirilebilir iç dizayn » Yüksek taşıma konforu * Hava şartlarına karşı ekstra direnç (Özel Fermuar yapısı * Kişisel eşyalar için ekstra güvenlik * Ek taşıma kapasitesi için genişletilebilir yapı 

» Tripodaskısı 

ve daha pek çok üstün özellikleri ile... 


o O... . Hobyar Mah. Ankara Cad. Saatçioğlu İş Merkezi No:25 Kat3 Lowepro Türkiye Distribütörü , 


LA Sirkeci / Fatih / İSTANBUL 
<a» NAR TEKNOLOJI Tel: 490 212 936 00 02 Fax: 490 212 936 00 03 


www.narteknoloji.ist 
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©OSELMAN BEHMUARAS 


MİDİLLİ ADASI'NDA 
ISTANBUL 
FOTOGRAFLARI 


Bu serginin bir de güzel hikayesi var: Projede yer alan fotoğrafçılar Mehmet Geylan ve Levent Geylan, İstanbul'da çektikleri fotoğrafları büyük dedelerinin 150 yıl önce Midilli'de yaptırdığı konakta sergileyecekler. 

Benistanbul adlı uzun soluklu proje kapsamında bir araya gelen fotoğrafçılar, bir yıl boyunca her halini, her köşesini kadrajlarında ölümsüzleştirmek üzere İstanbul'u karış karış gezdiler. Çektikleri birbirinden ilgi çekici fotoğraflar, 2017 yılı başında İstanbul'da sergilendikten sonra şimdi de yurtdışına gidiyor. 

Sergide yer alan 47 fotoğraf, İstanbul'u farklı mevsimlerde, günün farklı saatlerinde, farklı semilerde, farklı insan manzaraları ve farklı fotoğraf teknikleri ile görüntülüyor. Aralarında Ara Güler'in de yer aldığı üstatların seçtikleri ve takdir ettikleri karelerin de bulunduğu fotoğraflar, İstanbul'u anlatmanın yanında, projeye katılan fotoğrafçıların İstanbul'u daha iyi anlamalarına da vesile oluyorlar. 6 Ağustos'ta Halim Bey Konağı'nda açılacak olan sergi 20 Ağustos'a kadar gezilebilir. 


ARZU KUTAN 


NAZAN OKAY 


0) 3 fotoğraf |US0SMLİL 7017 


Dikey (4-909) and Yatay (3609) Döner Reflektör »& OLED display 
Sade Kullanım Konsepti gd 24-105mm için motorlu zoom aydınlatma Entegre Geniş açı yayılma 12 mm aydınlatma m& Çek Çıkar Reflektör Kartı 


m& Entegreautofokus flash ölçümü 


Metal tabanlı kolay takma aparatı 


yn 7 Metz Türkiye Distribütörü Özgür Foto Teknik 


Li ' 
OZGUR Hobyar Mh. Ankara Cad. No.25 Saatçioğlu İş Merkezi Sirkeci,34112 Fatih/İstanbul FOTO TEKNİK Tel: (0212) 513 9199 email: mail&ozgurfototeknik.com www.ozgurfototeknik.com 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İSTANBU POTUĞAAF VE SİNEMA AMATÖRLERİ OLAMEĞİ 


©ATİLLA TANYELİ 
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İFSAK ARŞİVİ ARALANIYOR-3 


Fotoğraf sanatının değerli isimleri İFSAK Arşivi'nde yer alan fotoğraflarıyla 1Temmuz -28 Eylül 
2017 tarihleri arasında İFSAK Galeri'de fotoğraf severlerle üçüncü kez buluşuyor. 

Kurulduğu 1959 yılından günümüze değin pek çok usta fotoğrafçının yolunun kesiştiği İFSAK, Türkiye Fotoğraf sanatına ışık tutacak bu değerli dokümanları sonraki kuşaklara aktarmak amacıyla arşivini en iyi şekilde korumayı ve fotoğraf severlerle buluşturmayı hedefliyor. Sabit KALFAGİL'den Nusret Nurdan EREN'E, Arif Hikmet KOYUNOĞLU'ndan Ozan SAĞDIÇ'a kadar pek çok değerli ismin objektifinden yansıyan kareler 28 Eylül 2017 tarihine kadar fotoğraf severlerin ziyaretine açık olacak. 


Sergide yer alan fotoğrafçılar: Cemil AĞACIKOĞLU, Remziye AKÇAY, Tanju AKLEMAN, Gültekin ALKURT, Orhan ALPTÜRK, Emin ALTAN, Kamil ATAV, Ayhan AYDIN, İbrahim AYŞIL, Ayşe BAĞDEMİR ARIKAN, Ömer BAKAN, Ali BALKI, Kemal CENGİZKAN, Tahir M.CEYLAN, Cengiz CIVA, Tuğrul ÇAKAR, Hüseyin Paşa ÇETİN, Maggie DANON, Sadık DEMİRÖZ, Ufuk DUYGUN, Taçay ERDEMSEL, Nusret Nurdan EREN, Oral GÖNENÇ, İsmet GÜMÜŞDERE, Dora GÜNEL, Selim GÜNEŞ, Barbaros GÜRSEL, Fehmi İÇYER, Fethi İZAN, Sabit KALFAGİL, Çağatay KARAÇİZMELİ, Hacer KARANLIK, Leon KERİBAR, Orhun KILIÇBEYLİ, Ali Nabi KIRAN, Erman KOPARAN, Arif Hikmet KOYUNOĞLU, Sevdiye KURUCU, Ahmet KUZİK, Teoman MADRA, Ömer ORHUN, İlkan ÖZDAĞ, Çetin ÖZEK, Şahabettin PAMUK, Ozan SAĞDIÇ, Yalçın SAVURAN, Gül SEÇKİN, Atilla TANYELİ, Tolunay TİMUÇİN, Yücel TUNCA, Hatice TUNCER, Sacit ÜNLÜ, Birol ÜZMEZ, Uğur VARLI, Cemal YAMALIOĞLU, Özcan YAMAN, Habip YANÇ, Pelin YILDIZELİ, Hacer YILMAZ, Özcan YURDALAN, Hakan ZÜMRÜT 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Birinci - ONURİ ÇORBACIOĞLU 


“SARI KARELER” AÇIKLANDI 


FOTOĞRAF tutkunlarını 5. kez buluşturan Sarı Kareler Fotoğraf Yarışması'nı kazananlar belli oldu. 
“Hayattan Sarı Kareler" temasıyla düzenlenen ve 7 bin 800 eserin değerlendirmeye alındığı yarışmada, 


Kayseri'den Nuri Çorbacıoğlu birinci oldu. 


Vakıf Emeklilik tarafından düzenlenen 
5. Sarı Kareler Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Toplamda 7 bin 


np : z Rierme Eviiİ 
/b : fotoğraf (GUST0S-EYLUL 201/ 


800 eserin değerlendirmeye alındığı 
yarışmada, Kayseri'den Nuri Çorbacıoğlu birinciliğe layık görüldü. Konya'dan Oğuz İpçi ikinci olurken, üçüncülük Diyarbakır'dan Mehmet Sümer'in oldu. 
Tokat'tan Süleyman Üzümcü, Ankara'dan Serkan Mutan ve Kırklareli'den Onur Tulu da mansiyon ödülü kazandı. 

Yarışmanın bu yılki seçici kurulunda; İz TV Genel Yayın Yönetmeni Coşkun 


Aral, Milliyet Gazetesi eski Fotoğraf Editörü Garbis Özatay, Fotoğraf Sanatçısı Murat Gür ve Fotoğraf Dergisi Yayın Yönetmeni Ömer Serkan Bakır yer aldı. 
Yarışmada sergilenmeye değer bulunan eserlerden oluşan fotoğraf 
sergisi açılışı ve ödül töreni, 10 
Temmuz 2017 tarihinde Güneş Sigorta Sanal Galerisi Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi. 


Support Built-in wireless Compatible With YOUR CAMERA CREW IN 1 26500 batteries | Bluetooth module | Most Cameras 


www.kamerithalat.com 
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360' DÜNYASI THETA SC İLE RENKLENDİ 


Yüksek Çözünürlük | Uzun Pozlama | 4 Renk Seçeneği 


8 GB Bellek | Wi-Fi ile Anında Paylaşım | Full HD Video 


theta360.com/tr (©) /RicohThetaTurkey a) ©Ricohlhetalurkey 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Merhaba... Yıllar sonra yine FOTOĞRAF DERGİSİ yazarlarından biri olmak çok güzel... Dergimizi eskiden beri takip edenler beni hatırlayacaklardır. 
Ben bu derginin sevgili Ömer Serkan Bakır'dan önce yayın yönetmenliğini yapmıştım. Ne yalan söyleyeyim onun benden daha başarılı olduğunu görmek bana her zaman gurur verdi. 
“Bizden sonra gelenler işlerini daha iyi yapmazlarsa ilerleme olamaz.” 
Sevgili Ömer'e bana derginin yazarları arasında yer verdiği için teşekkür ederek başlıyorum. 


Atatürk Kocatepe'de... 


gi 


bir ETHEM TEM fotoğrafı 


Ünlü “Atatürk Kocatepe'de” fotoğrafını çeken Ethem Tem, Halep doğumludur, ama doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde savaşmış, İslam orduları ile Bakü'ye girmiş. Savaş esnasında Bir fotoğraf makinesi alıp fotoğraf çekmeye başlamış. İstiklal Savaşı başlayınca Antalya üzerinden Ankara'ya geçmiş. Fotoğraf makinesi 10x15 cam negatif çeken Reflex ICA'dır. 

Ethem Tem, Ankara'da Erkan-ı Harbiye 2. Şube'de görevlendirilir. Artık ordunun resmi fotoğrafçısıdır. Büyük Taarruz sırasında Atatürk ile beraber Kocatepe'de olan Tem, 1960 yılında Fikret Otyam ile yaptığı söyleşide o günü şöyle anlatıyor: “Taarruz şafak vakti saat beşte başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa, günler ve geceler süren yorgunluğuna rağmen ayakta, vaziyeti adım adım takip ediyor, direktifler veriyordu. Bir ara kumandanlardan ayrıldı. Tek başına kayalıklar arasında dalgın ve düşünceli dolaşmaya başladı. Zaman zaman sahra dürbünleri ile düşman cephesine bakıyordu. Bir aralık o kayalık tepenin ucuna geldi. Hafifçe eğilmişti. Başmarmağı dudaklarının arasında idi. 
Hemen objektifimi çevirdim, adeta nefes almayacak kadar bir sessizlik içinde deklanşöre bastım, fotoğrafı çektim. Saat 11'di...” 

Atatürk'ün belki de en tanınmış, pek çok yerde kullanılmış fotoğrafının öyküsü böyle. Bu fotoğraf sanki Kurtuluş Savaşımızın da bir özeti gibi... 
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Yarışmaya başvurular sadece online olarak yapılabilecektir. 


BAŞVURU ADRESLERİ 


www.zeytinburnu.bel.tr www.tfsfonayliyarismalar.org 


SON BAŞVURU TARiIHI 


2 Aralık 2017 
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DÜNYADA eşi ve benzeri olmayan iki yerden biri Kapadokya ise diğeri Pamukkale'dir. Korumaya alınmadan önce Kapadokya gibi Pamukkale de içinde gezilen, yaşanan, doğal bir açık hava müzesi idi. Kısıtlamayı, koruma amaçlı tedbirleri anlıyorum ancak travertenlerin meydana getirdiği havuzcuklar neden boş, kuru ve harap görünüşlü? Terk edilmiş gibi... Onu anlamak çok zor... Bir yetkili bizi aydınlatsa da rahatlasak. Gürül gürül o kaynaktan gelen termal su, 

bir kanaldan boşa akıp duruyor. O traverten havuzları içi su doluyken, adeta kristal bir ayna 

gibi gökyüzünü size resmediyordu. Bazıları sizi efsunluyor, o yansımanın karşısında dalıp gidiyordunuz. Korumaya alındıktan sonra ise yasaklarla ve ikaz düdükleriyle yankılanan alan, fotoğrafik olmaktan çıktı. Ben de tepki olarak yıllardır Pamukkale'ye gitmemiştim. 2017 Mayıs ayında bir gideyim son halini göreyim dedim. Karşıma yukarıda anlattığım manzara çıktı. 

Biraz da güzelliklerinden bahsetmek gerekirse, modern gişeler, turnikeler, tesisler ve çevre düzenlemesi mükemmel ve bakımlı. Alkışladım doğrusu... Fakat misafir olarak girip gezmek istersen fiyatlar cep yakıyor. Kişi başı 35 TL, antik havuz 25 TL, kapalı müzeye girmek ayrı ücret. 
İki çocuklu bir aile olarak gezmek ve bir de havuza girmek istersen yemek, içmek hariç 250-300 TL ödenmesi gerekiyor. İsterseniz bunu bir de lütufla süsleyelim. Yaşınız 65 ve üstü ise ücretsiz girebiliyorsunuz, onun için ben paçayı kurtardım. Fotoğrafik zenginliği eskiye göre çok kısır ve kısıtlı olsa da gün batımında biraz heyecan verici, hepsi o kadar. Tabii ki gene de dünyada eşi, benzeri yok. Size 1995'ten ve Mayıs 2017'den bazı örnekler sunuyorum. Karar sizin... 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 


ÇORUM VALİLİĞİ © 2017-073 
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Muhsin DİVAN Fotoğraf Sanatçısı İİ | / / 1 / Şükrü AĞBAL Fotoğraf Sanatçısı | 


YEDEK ÜYE UN 
Metin KARADAĞ Fotoğraf Sanatçısı | 


Fotoğraf yarışması kapsamında 15-16 Temmuz 2017 tarihlerinde Boğazkale, Hattuşa, Yazılıkaya ve Alacahöyük'e 2 günfoto safari düzenlenecektir 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TARLALAR / BALIKÇILIK 


TARLALAR 


olmadığımız pastoral hayatlar ve kırsal kültür biz fotoğrafçılar için hep ilgi odağı olmuştur. Yaptığımız yolculuklarda, pamuk tarlaları şeker kamışı, mısır, buğday gibi uçsuz bucaksız tarlalar bindiğimiz aracın penceresinden kilometrelerce eşlik eder. İçimizden aracı durdurmak, doya doya fotoğraflamak geçer ama bir türlü dile getiremeyiz. 

Dağlık Asya ülkelerinin yüksek yamaçlarında set set açılmış çay ve pirinç teraslarını bilirsiniz. Tamamen grafik dokular içeren bu tarım arazileri yörenin ikonlaşmış fotoğraflarını oluştur. Konu ne olursa olsun etkileyici fotoğrafların dünya iletişimdeki yeri oldukça büyük. 
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Koca bir gökyüzü altında doğa ile baş başa kendine özgü kokular, sesler, renkler ve tatlar eşliğinde yapılan fotoğraf molaları keyifle sonuçlanmıştır. Toprağın işlenmesi, ürünün çıkarılması, onların taşınması ve açık hava işlemleri, hepsi ayrı ayrı potansiyel oluşturur. 

Tarım arazilerinin güneşli gün çekimlerinde sorunsuz çalışılabilir. Ancak bulutlu havalarda ve arazinin gölgede kaldığı durumlarda koyu gri bir fotoğraf ya da patlak bir gökyüzü istenmiyorsa HDR çekim, ışık dengesi konusunda yardımınıza koşacaktır. 
Bunun için makinenizin özel ayarları yoksa, üçayak kullanarak farklı pozlarda çekip işi bilgisayardaki görüntü işleme programlarına havale ediyorsunuz. 


“ Yemek yerken 
| önünüze gelenle 
ei A a sy ia ak yetinmeyip dü ve nereden geldiğini merak 


edenlerdenseniz, tarlalara uzanmanızZ gerekecek. Tarım yapılan arazileri kendi başına 

ya da çalışan insanlarla birlikte ia fotoğraflayarak 
HMM irsal üretime 


A, beğ 


Kadın omzunda sırıkla taşıdığı çift taraflı sepeti —— lan içinde 


yürüyor. Işık homojen, arada bir yağmur ve güneş... Arabayı durduruyor 


tanıklık 


iniyor ve tarlanın en uygun noktasında yerimizi alıyoruz. Ellerimiz 


deklanşörde, gözümüz kadının adımlarında, sepet sallanmaya başlıyor, 


edebilirsiniz. 


kadın altın noktada, makine seri çekimde. Asılın, buradan fotoğraf kaçmaz! 


(/9.5 1/350sn 1S0 200 40.3 adım 27mm 


Fethiye 


Denizcilerin, avdan sonra ağların bakım ve onarımından oluşan daha birçok işi var. 
Tabii sizin de... 


1/8 1/250sn 150 320 -1.3 adım 57mm 


Sri Lanka 
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Otlar biçildikten sonra, kafaların üzerinde taşınır. 
Taşıma işlemi de biz fotoğrafçılar için ritmik bir kompozisyondur. 


BALIKÇILIK 


yörenin, her ülkenin kendine özgü balık tutma teknikleri var. Ülkemizde gırgır, olta, ağ, serpme, ayrıca kılıç gibi özel teknik balık avcılığı çeşitlilik gösterirken, yurt dışında çok özel yöntemler görüyoruz. Örneğin Çin'de kuşlarla yapılan balık avında, balıkçılar kuşların gagasını bağlayıp balığın üzerine gönderiyor. Kuş iple bağlı olduğu için kaçamıyor, boğazı düğümlü olduğu için balığı yutamıyor. Böylece balıklar balıkçıya kalıyor. Derin okyanuslarda balinalara yapılan sürek avını ya da kutuplarda buzlara delik açılarak yapılan olta avcılığını biliyorsunuz. Buza oyuk açılarak yapılan balıkçılık bizde de yok değil. Kış aylarında Çıldır gölünün üzeri tamamen buzla kaplanıyor. Yörede yaşayan balıkçılar geliştirdikleri yöntemleri olan iki ayrı oyuk arasına kurdukları ağ ile mesleğini sürdürüyorlar. 

Ulkemizin balıkçılık fotoğraflarında ilk akla gelen içi hamsi dolu renkli Karadeniz takalarıdır. Sezonun başlamasıyla teknelerini dolduran balıkçıların keyiflerine diyecek yoktur. Balıkçıların geceleri çıktıkları gırgır avı da çözülmesi eğlenceli bir fotoğraf problemi gibi... Denize atılmış ağlar üzerinde gezinen balıkçı fenerleri, ışığın sudaki yansımaları, ağların toparlanarak tekneye çekilmesi, güvertedeki hareketlilik, güneşin tekneler üzerine doğması çekimdeki basamakları oluşturuyor. 

Göl balıkçılığını da atlamamak gerek. Apolyont gölü balıkçı kadınlarıyla özdeşleşmiştir. İznik, Eğirdir, Eber, 

Van gibi göllerde tatlı su balık avcılığı, Köyceğiz, Yumurtalık, Karataş, Karine gibi deniz ile gölün birleştiği noktalarda dalyan balıkçılığı geleneksel yöntemlerle sürüyor. 
Göldeki sazlıklar arasında gezinen balıkçı tekneleri, balıktan dönen teknelerin peşinden gelen balıkçıl kuşları, ağlarını tamir eden deniz işçileri, mezattaki satışlar balıkçılık fotoğraf serisini tamamlayan karelerdir. Unutulmamalıdır ki balıkçılık için en önemli zaman, sabahın erken saatleridir. 

Ancak her türlü doğal değerlerimizi yitirdiğimiz gibi balıkçılığımız da aynı sonu paylaşıyor. Yanlış avlanma, aşırı kirlilik sonucu eksilen ve giderek yok olan balıkçılığımız konusunda umarız bir gelişme olur ve eski günlere yeniden döneriz. 


EĞİTİM 


Galle, Sri Lanka 1/6.3 1/160sn ISO 400 20mm 


Denizin içindeki bir sırığın üzerine 


iz tüneyerek saatlerce avını bekleyen 

ij balıkçılar, ülkenin ikonlaşmış fotoğrafını © oluşturuyor. Saat akşama yakın. Yolda a giderken gördüğümüz balıkçılar bize 

2 zamanı unutturuyor. Deniz hırçın. 

> Gökyüzündeki bulutlar ve köpüklü dalgalar ğ hem okyanusa hem de kompozisyona 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S Unutulmamalıdır ki 


balıkçılık için 

en önemli zaman, sabahın erken saatleridir. 


Gırgır balıkçılığında geceden bırakılan ağ sabaha doğru toplanıyor. Ana gemiye küçük bir tekne yardım ederek ağın açılması ve toplanması sağlanıyor. 
Toplanan ağın çapı küçüldükçe balıklar beliriyor, heyecan artıyor. 


SuperClear IPS paneli ve çerçevesiz tasarımı ile 


her açıdan yüksek renk performansını monitör uygulamalarında elde edebi 


Tek bir kablo ile daisy chain uygulam yapabilmeniz için Displayport ve HD 


bağlantılarına sahiptir. 


VP2768, DELTA<2 renka 


her rengin d abrika çıkış 


parlaklık aya tablosunda 


oğru renk old kalibre edile 


ıcılığı İle üre uğunu garan rek size sunu 


Renk uniformity özelliği ile ekranın her rlaması ve 14-bit 3D look- 


bulunan 4.39 


milyar renki 


çoklu 


İrsiniz. 


ası 


ttiğİ 

ti etmek için 
Imaktadır. 
köşesindeki 
Up 

e renkler 


arasında yumuşak geçişlere imkan tanır. 6 farklı renk ayarlama özelliği sayesinde her rengi ayrı ayrı 


işleyerek da 


ha akıcı renk 


Ergonomik özellikler ile kendi konfor dilediğiniz şekilde ayarlayabi 


geçişleri elde edebilirsiniz. 


kullanım deneyimini yaşabilirsiniz. 


unuza göre ir ve en kullanışlı 


Ek olarak donanım kalibrasyon özelliği ile fotoğraf, 


grafik tasarım, içerik tasarım gibi farklı uygulamalar için monitörünüzü kolayca kalibre edebilirsiniz. 


— 


Since 1987 
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Büyükçekmece Belediyesi 
Sanat Danışmanı 


fotoğrafın geçmişine bakıldığı zaman; isteyen herkesin, fotoğrafı kendi anlatım diline göre yaratma özgürlüğü olduğunu görmekteyiz. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, insani değerleri ve gerçek mutlulukları yaratan kavramlar yok olmaya başladı. 
Doyumsuz bir yaşama doğru, gittiğimiz bu ortamda; sosyal, kültürel ve manevi değerlerimizi yaşatmak, onları geleceğimiz olan gençlere aktarmak gerekmektedir. 


GETİRİLERİ VE 


Çünkü sağlıklı bir gelecek, ancak; bunların nesilden nesile aktarılması ile sağlanabilir. Bir milletin, sağlıklı olarak ayakta kalabilmesi, sosyal, kültürel ve manevi değerler olarak; sevginin, saygının ve her türlü sanat dalının yaşantılara dahil olması ile gerçekleşebilir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk; bu konudaki görüşlerinden birini; “Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözü ile vurgulamıştır. 


Fotoğraflar © UFUK KIRAY 


GÖTÜRDÜKLERİ 


Fotoğraf sanatını herkes, kendi bakış açısı ile yorumlamaktadır. Bu konudaki iki farklı sanatçının bakış açısını sizlerle paylaşmak istiyorum: 

“Temel tanımlarının dışında, 

1) Fotoğraf bir hobidir. Çoğu insanın, asıl işinin dışında, fotoğraf çekme, basma ve sunma hobisi vardır. 

2) Günlük hayatın meydana getirdiği streslerden ve problemlerden insanı uzaklaştıran bir psikoterapi yöntemidir. Gerçekten insan, fotoğraf 


kiii KATİ. 


ile uğraşırken, problemlerinden uzaklaşmaktadır. 

3) Anıları, olayları ve çağı, sonraki kuşaklara aktaran bir belgedir. 

4) Kültür, sanat, tarih, eğitim, çevre bilinci gibi değerlerle beslenen bir iletişim yöntemidir. Çünkü çekimden önce, çekerken, çekimden sonra mutlaka okuyorsunuz, insanlarla iyi iletişim kurmak zorundasınız.” () (Ömer Yağlıdere) 


“Bir fikrin fotoğrafını çekmeyi seviyorum. İroniyi, mizah ve eleştiriyle harmanlayarak fotoğrafımın merkezine oturtmaya çalışıyorum. 
Elbette içinde yaşadığımız toplum, bizi sarıp sarmalayan dünya, yeterince malzemeyi sağlamıyor da değil. Mesele şu; Tüm bu malzemeyi fotoğrafın diline nasıl çevireceğiz? 
Adeta 'görsel bir tercüme'mümkün mü ? Benim fotoğrafla kurduğum ilişki, işte böyle bir düşünce ikliminde yeşeriyor. Olay, durum ve şey'lerin, fotoğrafın alanına girdiklerinde “Gerçek'le kuracakları yeni ilişki' ne olacak? Daha da önemlisi; bu kurguyu yapan fotoğrafçının, bir önceki gerçek'le yeni 'gerçek' arasındaki görsel ilişkiyi kurarken takınacağı tavır ne olmalı? Ben safımı “eleştirel kurgu'dan yana alıyorum. Ürettiğim yeni fotoğrafı bana armağan eden durum'a olan hürmetimin! büyüklüğü, 'yeni fotoğrafımın da etkisini belirliyor. Yani benim için 'kurgusal fotoğraf, yaşadığımız rezil dünyaya teşekkür etmekten başka bir şey değil.”2)(Ufuk Kıray) 


(1) Fotoğrafımızda 1960'tan Günümüze, Prof. Güler Ertan, Leyla Emektar, Alternatif Yayıncılık, 2017, İstanbul 

(2) Dikkat Fotoğraf Çekebilir “Toplumsal meseleler üzerine eleştirel fotoğraflar”, Ufuk Kıray, Bellek Sanat Yayınevi, 2017, İstanbul 


GÜRÜŞ 


di 


Günümüzde yaşanan en önemli sorunlardan biri de tüketim ekonomisinin, reklam aracılığı ile tüketiciyi bir şekilde, önemli olduğuna inandırması ve yeni bir ürünü pazarlamasıdır. İşte bu durumun fotoğraftaki en belirgin örneklerinden biri de “selfie” isimli çekim tekniğidir. 
Bir kol mesafesinden ya da belirli uzunluktaki bir çubuk uzaklığından fotoğraf çekme alışkanlığını getiren bu teknik ile çekilen fotoğrafların; perspektif bozukluklarını ve diğer kompozisyon hatalarını, fotoğrafı çekenler göremiyor ve de önemsemiyorlar. 

Teknik bilginin dışında, bu fotoğrafları içerik olarak çözümlediğimizde ise şöyle bir sonuca varılmaktadır: 

Eskiden, “Biz” diye bir kavram vardı. Ama şimdi bu kavram “Ben” oldu. Burada amaç; sadece “Ben”i vurgulamak, “Ben bu kişilerle beraberim, şuradayım, şunu yapıyorum ve bu karedeki herkesten 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ön plandayım, bu karenin içinde benim dışımda bulunan her şey ve herkes yalnızca birer objedir,” mesajının izleyiciye aktarılmasıdır. 
Elbette günümüz teknolojisinde kullanılan cep telefonları ile fotoğraf çekmek, gerek haber, gerekse görüntülü iletişim açısından, aynı zamanda ekonomiklik ve zaman kazanma açısından çok yararlıdır. 
Fakat tüm bu olumlu yanları, fotoğrafın teknik olarak barındırması gereken özelliklerden, içerik olarak taşıması gereken mesaj ve anlamdan yoksun kalmadan değerlendirmek sonucunda bu fotoğrafların da niteliği artacaktır. Bir fotoğraf karesini, 


Günümüzde yaşanan en önemli sorunlardan biri de tüketim ekonomisinin, reklam aracılığı ile tüketiciyi bir şekilde, önemli olduğuna inandırması ve yeni bir ürünü pazarlamasıdır. 


değerlendirirken; “Mesajı var mı?” 

ve “Bu mesaj nasıl vurgulanmış?” 
sorularını irdelemek gerekmektedir. 
Tabii ki doğru değerlendirmeleri etkileyecek olan; bakan kişinin altyapı bilgi birikimidir. Bu bilgi birikimi; görsel ve estetik sezgilerimizin tümünde bir tür ortak görüş oluşturur. 
Bu, sadece eğitim düzeyimizdeki farklılıklara bağlı değildir. Aileden gelen birikim ve çevre ile gerçekleşen etkileşim de burada büyük önem taşımaktadır. 

Sıradan eleştirilere ise; “Bunu nereden çektin?” veya “Hangi makine ile çektin?” soruları örnek gösterilebilir. 
İnsanlar; ne fiziksel, ne de zihinsel olarak eşit yaratılmamışlardır. Ancak, araştırma, öğrenme tutkusu, azim ve istikrarla çalıştıklarında belirli bir yere gelebilirler ve altyapı bilgi birikimlerini geliştirebilirler. İnsanın gelişime açık bir canlı olması ve bu gelişimin ancak doğru eğitim ile gerçekleşebilecek olması ise bizlere eğitimin önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. 


SAMYANG » 
Premium Lens SAMYANG *-—- 


EXcellence in Performance 


SAMYANG 
14/24 


For Landscapes 


14mm F2.4 


Excellence in Performance for Landscapes with incredible resolution 


SAMYANG 


For Portraits 


85mm F1.2 


Excellence in Performance for Portraits with beautiful bokeh 


© FOTOGRAF DÜNYASI İleri mir caz ve ec nu 


www.fotografdunyasi.com.tr * 0212 520 40 80 


sorularınızı yanıtlıyor 


Mayıs ayında kaybettiğimiz değerli hocamız Prof. Sabit Kalfagil, 20 yıldan uzun süredir hiç ara vermeden Fotoğraf Dergisi'nde yazdı. “Gezi Notları” isimli köşesine de 13 yıl devam eden Photo Digital adlı dergimizde başlamış ve daha sonra yine Fotoğraf Dergisi'nde devam etmişti. Fotoğraf Dergisi'nde uzun yıllar devam ettiği “1000 soru 1001 cevap” köşesi ise kitap olarak da yayınlanmıştı. Hocamız siz okurlarımızdan gelen soruları yanıtlamayı ve yine sizlere faydalı olmayı bir görev olarak kabul ediyor ve bu yazıları severek hazırlıyordu. En son Ocak ayında bu sefer web sitemiz için yeni bir köşeye başlamıştık. “Prof. Sabit Kalfagil sorularınızı yanıtlıyor” isimli köşemizin ilk iki bölümünü yayınladık. Burada okuyabilirsiniz: http://fotografbilgimerkezi.com/prof-sabit-kalfagil-sorularinizi-yanitliyor/ Hocamızın sağlık sorunları baş gösterip hastaneye yatmadan önce üçüncü bölümün sorularını da yanıtladı. Şimdi size henüz hiçbir yerde yayınlanmamış olan, kendisine gelen sorular içerisinden seçerek yanıt verdiği bu son bölümü sunuyoruz. 
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İSMET DANYELİ » Fotoğraf sergilerinin fotoğrafçı için 

bir yük haline dönüştüğünü düşünüyorum. Sergi açılışları dışında çok nadir ziyaretçi buluyor. Bir süre sonra fotoğraflar birikiyor, onca emek, zaman ve para harcanarak üretilen fotoğraflar bir çöp yığınına dönüşüyor, zaten fotoğrafların nadiren alıcı bulduğu bir dijital çağdayız, bir fotoğrafın internet ortamında er ya da geç görünmeme ihtimali bile yok. Bu konuda sizin de düşüncenizi öğrenmek isterim. 
SABİT KALFAGİL > Düşüncem sorudaki ifadenizle bire bir örtüşüyor. Sanat tarihinin geçmişinde boşa gitmiş sanat üretimi yok gibidir. Çünkü sanat zanaat zemininde yeşerir. 
Ortaçağda Fransız İhtilaline kadar sanat ürünleri ya kilise ya da saray için üretilirdi. 
Sipariş üzerine yapılırdı. Peşin üretim Fransız İhtilalinden sonra burjuvazi için yapıldı 

ve sergiler galeriler böylece başladı. Sanatçının ürettikleri mutlaka elinden alınmalıdır. 
Yoksa köylümüzün dediği gibi sağılmayan ineğin memeleri kurur. İneğin sağılması için süt içen birilerinin olması gerekir. 
Başlangıçta cahil olan burjuvazi zaman içinde eğitim aldı. Sanat bir ihtiyaç haline geldi. Sanatın bir ihtiyaç olmadığı toplumlarda devlet halkın gelişimine yardım eder. Müzeler, galeriler kurar ve sanatçıyı kendisi besler. Eğer bu yeterince olmuyorsa ürettiği elinde kalan sanatçı aç kalır ve yoldan çıkar. 


SOLMAZ MERGAN » Türkiye'de fotoğrafçılığın özellikle de kadın fotoğrafçıların çoğalması için neler yapılabilir? 

S.K. » Türkiye henüz mevcut fotoğrafçıların bile ürettiklerini kullanamıyor. Çoğalma bir ihtiyaç sonucu akla gelebilir. Kadın fotoğrafçılar başka türden bir fotoğraf mı üretecekler ki onlar adına pozitif bir ayrımcılık istiyorsunuz. 


ANIL BAYRAK » İyi fotoğrafa ulaşma noktasında örnek alma ve taklit etme, bu iki unsurun arasındaki fark nedir? 

S.K. b Örnek alma davranış ve tutum benzerliğini getirir. 
Kopyacılık sayılmaz. Taklit etme ürün benzerliğini yani kopyacılığı getirir. 


GÜLER ŞENYURT » Bir fotoğraf karesinde sadece natürmort olması yeterli mi? Yoksa sizce mutlaka içine ruh katan bir canlı olmalı mı? 

S.K. » Fotoğraf karesinde canlı objelerin görüntüleri soluk almazlar. Soluk alan fotoğrafları görürseniz oradaki ruh objenin değil fotoğrafçının ruhudur. 


FEYZULLAH NİHAİÖZBEY » Fotoğraf ustaları arasında Photoshop kullananlar ve kullanmayanlar olarak iki ayrı görüş olduğunu görüyoruz. Tüm fotoğraf severler arasında oluşmuş olan bu ayrılığı ortadan kaldırarak, onları birleştirerek Türk fotoğrafına katkı sağlayacak bir şey demeniz mümkün müdür? 

S.K. » Fotoğrafın tüm problemlerini çekimde halletmek, yani bir aşamada objeyi hayal ettiğimiz sona dönüştürmek eli öpülesi bir performanstır. Ancak sonradan yapılan müdahaleleri bir önyargı ile kendimize yasaklayarak fotoğrafın olabileceğinden azına razı olmak bir tür tutuculuktur. Photoshop ile kast ettiğiniz fotoğrafı bir ham madde sayarak ondan gerçek dışı bir resim elde etmek ise bu fotoğraf dışı bir müdahaledir. Yok, fotoğrafın sadece niteliklerini iyileştirerek etkinliğini artırmaksa kendimizi bundan mahrum etmeyi benimsemek yanlış olur. 
Bulunabilecek orta yol belki de Photoshop'un ölçüsünü belirlemek sayılabilir. 


ELİF BAŞTÜRK » Ülkemizdeki aydın ve entelektüel insanların birçok değerli çalışmaları ve başarıları var. Siz de bu değerlerimizden birisiniz. Sorum, bu çalışmaların halka, topluma yeterince etki edememesinin nedeni nedir? 


S. K. b Görüşünüze katılıyorum. 


Türkiye entelektüellerin düzeyini yaşam kalitemize yansıtamıyor. 
Bunun iki ayrı uçtan gelen iki nedeni var. Birincisi entelektüeller halktan kopuk olmakta sakınca görmüyorlar. 
İkincisi ise sokağın sloganı "okul başkadır, hayat başkadır" şeklinde... 


MUHSİN ATAK » Bir fotoğrafın anı fotoğrafı olmaktan çıkıp eser olarak sunulabilmesinin ölçütü var mıdır? 


S.K. b Fotoğraf bakın ben ne gördüm 


demektir. Fotoğrafa bakanlar "iyi de bana ne!" diyorlarsa bu sizin aradığınız yanıt değildir. Çünkü fotoğraf başkaları için çekilir. Ona eser denilebilmesinin ön şartı o görüntünün başkalarına ya önemli bir şey göstermesi ya da bir duygu yoğunluğu aktarıyor olmasıdır. 

Bir başka koşulda onun görsel sanatların değerlerini içeriyor olmasıdır. 


NART ATEŞ » Kısaca kadrajda dikkat 


edilmesi gereken ipuçlarını verebilir misiniz? 


S.K. » Fotoğrafa çıkarımsal yoldan 


bakılır. Anlatım için gerekli olmayan her şey çerçeve dışına atılmalıdır. Çerçevenin içinde etkiyi maksimuma çıkaracak şekilde düzenlenmelidir. 


: fotoğraf 


MURAT KOÇAK » Türkiye'de düzenlenen fotoğraf yarışmalarını 


takip etmekte ve zaman zaman katılmaktayım. Fotoğraf yarışması avcılığı şeklinde değil de elimde konuya 

uygun ne varsa gönderirim genelde... İyi bir fotoğrafçı olduğumu düşünmüyorum şimdilik, fakat bu sanat dalına aşığım diyebilirim. Sorunum ve sizin düşüncelerinizi merak ettiğim konu da fotoğraf yarışmalarıdır. Son zamanlarda düzenlenen fotoğraf yarışmalarının sonuçlarını bilmiyorum takip ediyor musunuz, ama gözlemlediğim kadarıyla gittikte kötüleşiyor. Estetik 

ve konu ile alakasız fotoğrafların derece almasının 

son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu fotoğraflar yayınlanıp sergilenerek halka ve fotoğraf severlere sunulmasını fotoğrafın gelişiminden çok gerilemesine sebebiyet verdiğini hissediyorum. Sanki yeni bir akım gibi doğan öylesine çekilmiş fotoğraf, dijital olarak çığırından çıkartılmış renkler ve gerçek üstü fotoğraf efektleri, konudan çok ayrı bir fotoğrafın derece alması, estetik kaygı güdülmemiş ama içinde hiç bir şey anlatmayan onlarca fotoğrafın derece alması rahatsız edip düşünmeye teşvik ediyor. Hatta bir yarışmanın “Seri Fotoğraf” kategorisinde “Seri Çekim” olarak algılanmış gibi (yolda yürüyen bir adamı arkadan 5 fotoğrafı çekilmiş) fotoğrafların olmasına sinirden çok gülmüştüm. İşin içinde ego, para ve al gülüm / ver gülüm gibi olaylar dönüyormuş gibi hissediyorum. Yurt dışındaki yarışma ve fotoğraf paylaşımlarının kalitesini gördükçe üzülüyorum. Sizin gibi fotoğrafın Türkiye'de gelişimine büyük katkı sağlamış ve öğretilmesine ön ayak olmuş önemli insanların bu konu hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum. 


$. K. b Adına kural dediğiniz ilkeler kimsenin buyruğu değildir. 


Binlerce yıllık birikimden ortaya çıkan görsel tercihlerin genellemesi kural gibi algılanmaktadır. Bunlar deneylerin sonucudur ki biz bu yoldan kolayca başarıya ulaşırız. 
Bunlar bizi aptalca deneyimler yapmaktan kurtarır. 
Sanat tarihine bakınca görürüz ki uygarlık tarihinin eski dönemlerinde bazı duyarlı kişiler diğer insanlara çıkarsızca bir şeyler söylediler ve gösterdiler. Daha sonra bunlarla bir alışkanlık doğdu. Öteki insanlar bir bedel karşılığı 

bu hizmeti satın almak istediler. Ortaçağda ve Fransız İhtilaline kadar bu sektör halk adına kilise be sarayca beslendi. Bunu biliyoruz. Fransız İhtilalinden sonra bu ödeme burjuvazi tarafından yapıldı. Modernist görüşe göre sanatın işlevselliği esas olduğu için günlük hayatta yer alabilen sanatlar kolayca karşılık buldu. Diğerleri 


TURAN KAYA » Benim üç tane sorum olacak. 


Akademik eğitimlerde teknik ve kompozisyon konularında belli kıstaslar istisnalar haricinde kati kural olarak öğretilir. Ancak günümüzde farklı metotların da trend haline dönüştüğünü görmekteyiz. Bu noktada bilhassa fotoğraf sanatında kuralcı eğitim metodu hakkında ne düşünüyorsunuz? 

İkinci sorum şu: Dijital teknolojide amatör fotoğrafçı bir konu hakkında yüzlerce 

fotoğraf çekip sonrasında bilgisayar başında beğenmediklerini silmekte. Ancak analog teknolojide fotoğraf sınırı 24 ile 36 arasında değiştiği için fotoğrafçı daha tasarruflu davranmak durumunda kalıyor. Bu noktada fotoğrafa yeni başlayanların doğru fotoğrafı çekmeyi öğrenmek için ilk başta analog makineyi tecrübe etmelerini önerir misiniz? 

Son sorum ise: Ticari kaygı ile talep doğrultusunda çekilen fotoğrafları sanat fotoğrafı olarak görebilir miyiz? 


$. K. b Adına kural dediğiniz ilkeler kimsenin 


buyruğu değildir. Binlerce yıllık birikimden ortaya çıkan görsel tercihlerin genellemesi kural gibi algılanmaktadır. Bunlar deneylerin sonucudur ki biz bu yoldan kolayca başarıya ulaşırız. Bunlar bizi aptalca deneyimler yapmaktan kurtarır. Sanat tarihine bakınca görürüz ki uygarlık tarihinin eski dönemlerinde bazı duyarlı kişiler diğer insanlara çıkarsızca bir şeyler söylediler ve gösterdiler. Daha sonra 


bunlarla bir alışkanlık doğdu. Öteki insanlar bir bedel karşılığı bu hizmeti satın almak istediler. 
Ortaçağda ve Fransız İhtilaline kadar bu sektör halk adına kilise be sarayca beslendi. Bunu biliyoruz. Fransız İhtilalinden sonra bu ödeme burjuvazi tarafından yapıldı. Modemist görüşe göre sanatın işlevselliği esas olduğu için 

günlük hayatta yer alabilen sanatlar kolayca karşılık buldu. Diğerleri halk adına devletçe beslendi. Ama her durumda sanat başkalarına bir şey söyledi. Günümüzde sanatın objesi sanatçının kendisi olmaya başladı. Tüketim ekonomisi bunca malı satabilmek için kişiyi pohpohlayarak evrenin merkezine oturttu. Siz azizsiniz, gönlünüz ne istiyorsa doğrudur dedi. 
Birdenbire örneğin fotoğrafın objesi diğer objeler değil de sizsiniz, çünkü siz önemlisiniz dedi. 
Bunun sonucu selfie'dir! Böyle bir durumda neredeyse bütün insanların akıllı telefonlarıyla selfie çekmesi dururken doğru fotoğraftan bahsedilmesi rahatsızlık verir oldu. Bunun adına siz sanatın yeni trendi diyebilirsiniz. 

Başlangıçta film kullanılmasının eğitici bir yönü olduğu doğrudur. Ama daha ne kadar film bulup bunları yıkamak mümkün olabilir. Bu yüzden bu yolu gerçekçi bulmuyorum. 

Mimarlık için bildiğim bir özdeyiş vardır. İyi bina sadece iyi mimarla değil, aynı zamanda iyi mal sahibi ile yapılır. Eğer fotoğrafı isteyen kişi veya kuruluş yeterince düzeyli ise ticari amaçla çekilen bir fotoğrafın sanat ürünü olması mümkündür. 


halk adına devletçe beslendi. 
Ama her durumda sanat başkalarına bir şey söyledi. 
Günümüzde sanatın objesi sanatçının kendisi olmaya başladı. Tüketim ekonomisi bunca malı satabilmek için kişiyi pohpohlayarak evrenin merkezine oturttu. Siz azizsiniz, gönlünüz ne istiyorsa doğrudur dedi. Birdenbire örneğin fotoğrafın objesi diğer objeler 


değil de sizsiniz, çünkü siz önemlisiniz dedi. Bunun sonucu selfie'dir! Böyle bir durumda neredeyse bütün insanların akıllı telefonlarıyla selfie çekmesi dururken doğru fotoğraftan bahsedilmesi rahatsızlık verir oldu. Bunun adına siz sanatın yeni trendi diyebilirsiniz. Başlangıçta film kullanılmasının eğitici bir yönü olduğu doğrudur. Ama daha 


ne kadar film bulup bunları yıkamak mümkün olabilir. 

Bu yüzden bu yolu gerçekçi bulmuyorum. Mimarlık için bildiğim bir özdeyiş vardır. İyi bina sadece iyi mimarla değil, aynı zamanda iyi mal sahibi ile yapılır. Eğer fotoğrafı isteyen kişi veya kuruluş yeterince düzeyli ise ticari amaçla çekilen bir fotoğrafın sanat ürünü olması mümkündür. © 


fotoğraf : 


GÖRÜŞ 


MERSİN! 


RESMEDEN 


USTA 


TEKİN 
ERTUĞ 


vw 


.MakroMERSİN 


41001 ÇİÇEK” 
Wwztele EBD 


Söz, usta fotoğrafçı Mustafa Eser üzerine olacak ise, “doğup büyüdüğü ve yaşamakta olduğu kente karşı fotoğrafik düzlemde sorumluluklarını hiç unutmamış disiplinli, prensip sahibi, engin deneyime sahip, aksakal (bilge) bir insandır” diye başlamak, yerinde olur kanaatindeyiz. 


DENEYİM kolay kazanılmıyor. Bir ömür içinde çeşitli biçimlerde karşılığı/ bedeli ödenerek biriktiriliyor. Sözü dinlenir, söylediklerine itibar edilir aksakal/bilge bir insan mertebesine erişmek, bir yandan ömür tüketmeyi, diğer yandan sancıyla, sıkıntıyla, kırgınlıklarla, travmalarla kazanılan ve biriktirilen deneyimlerin bilgi ile yoğrulmasını ve mayalanmasını gerektirir. Diğer bir ifadeyle; üstün bir feraseti olmayan yahut sabır taşı olmayı başaramayan insanlar “hamdım, piştim, yandım” diyemezler. 
Asırlar boyu Anadolu toprağında üst üste yığılmış kadim kültürün kuşaktan kuşağa aktardığı, öğrettiği sabrı, hoşgörüyü, hiç kimseyi ve hiçbir olguyu itmeyen-ötelemeyen, tersine kabullenen-kucaklayan tavrını, iyilik ve güzellik halini kavramış ve içselleştirmiş insan enderdir. Elbette ki o ender insan da, aksakaldır/bilgedir. 
Mütevazı fotoğrafik serüvenimiz içinde 


tanışma ve çeşitli vesilelerle görüşme onuruna nail olduğumuz fotoğraf dostlarımız arasında böylesi bir bilgeliğin izini ve/ya ışıltısını taşıyan kimselere rastlamak, bizi en fazla etkileyen husus olmuştur. 

Bizden önceki kuşaktan bazı ağabeylerimiz, ustalarımız ve kendi kuşağımızdan bazı usta isimler gibi, sayın Eser'in de geride bıraktığımız kişisel fotoğrafik etkinlik sürecimiz dikkate alındığında fazla uzun sayılamayacak tanışıklığımız boyunca bu izi sürdüğünü, kendine has bir atmosfer içinde yol aldığını gördük, aksakal/bilge kişi olduğu izlenimi edindik. O'nu bir dost kadar yakından tanıyan kimselerin, tespitimizi teyit ve teslim edecekleri kanaatini taşıyoruz. 

Hayatın herhangi bir kulvarında alınan yol, kimi zaman yalnız başına, kimi zaman da bir yol arkadaşıyla (yoldaşla) birlikte alınır. Yoldaş, kimi zaman bir dosttur, kimi zaman eştir/ 


hayat arkadaşıdır.() Eser ustanın birinci yoldaşı, hayat arkadaşı (eşi) Sevim öğretmendir. Bir başöğretmen kadar deneyimli ve cevabı aranan ne varsa ilk sorulacak kişi olmak kadar bilgi ile donanmış belleği, araştırmacı tutumu, olgun ve yapıcı tavrı O'nu Mustafa Eser'in fotografik çabalarında ayrılmaz bir parçası haline getirmiş, başta Mersin OLBA Fotoğraf Derneği üyeleri olmak üzere, iletişim içinde oldukları bütün fotografçılar nezdinde saygın bir konuma taşımıştır. Eser'in ikinci yoldaşı ise, kızı Burcu'dur. Aynı zamanda meslektaşı da olan kızı Burcu, gerek iş hayatının problemsiz sürmesinde, gerekse fotoğraf çalışmalarında bu denli mesafe kaydetmesinde hiç kuşku yok ki pay sahibidir. Aksi halde, tamamen gönüllü (amatör) çabaların bu seviyede ve bunca zaman aralıksız sürmesi 

ve dahası, iki albümle taçlanması mümkün olmayabilirdi. 
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Uzun soluklu fotoğraf yolculuğunda (bizce) en önemli şeylerden biri, kimi fotoğrafçılar arasında aile dostluklarının inşa edilmiş olmasıdır. 
Eser ailesiyle, bu düzlemde bir dostluk inşa edebildiğimiz için, usta fotoğrafçı Mustafa Eser'in yol arkadaşları ile ilgili fikir beyan etme cesareti gösterebiliyor ve o yüzden kendimizi şanslı addediyoruz. Albüm/ kitap gibi basılı ve kalıcı eserlerin bir yerlerine bu nevi notların düşülmesi gerektiğine kuşku yoktur. Şayet hakkı teslim etmek kültürümüzün en değerli motiflerinden biri ise, böyle metinler aracılığıyla yapılmayacaktır da, nerede yapılacaktır? Mustafa Eser'in diğer yol arkadaşları da Mersin OLBA Fotoğraf Derneği'ni birlikte kurduğu dostları ve derneğin kıymetli üyeleridir. 
Ayrıca, bizatihi kendisinin her fırsatta dillendirdiği üzere, “eli öpülesi ustalar”ı yâd etmeden geçmek olmaz. Büyük yüreğinde herkese bir yer açabilen sayın Eser, fotoğraf yolculuğunu dostluklar inşa ederek sürdürmenin de ustasıdır. 

Fotograf etkinliğinin dostluklara vesile olması ise, insan hayatında belki en önemli hususlardan biridir. 
Rekabetçi tutumun her şeyi yıkıp geçtiği koşullarda, rakip olmak yerine birlikte üretmeyi ve dostça paylaşmayı öğrenmek, kavramak, içselleştirmek, 


hayata geçirmek hiç kolay değildir. 
Ender olan hallerden birinin de bu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Koşullar, en yakın dostu en sert rakip haline getiriyorsa, bu koşulların dışında bir dünya tahayyül edilmesi bir hayli zordur. Bu acımasız rakip olma halinin kavrandığı, anlaşıldığı varsayılsa bile, yetmez. Çünkü bireyin, önüne serilmiş olan koşullara, hazırlanmış dünyaya meydan okuma cesareti göstermesi icap eder. Bütün sosyal çabalar, etkinlikler o çerçeve içerisinde gerçekleşmekte iken, bireyin kendisini, sunulmuş çerçevenin dışında tutması, aynı zamanda söz konusu birey için asosyal bir hal de peydahlamaktadır. Kültürümüzün bilge insanları böyle halleri, “Değneğin iki ucu pis, ortasına da it yapmış, neresinden tutayım?” diye ifade ederler. Haksız değiller. 

Pozitif bilimler, insanın hayvansı geçmişinin 2,5 milyon yıl kadar eskiye gittiğini söyler. Ayağa kalkma, iki ayaküstünde yürüme, el becerisi geliştirme, el-beyin senkronizasyonu vb bir sürecin yaşanması, ardından başka dönüşümlerin, yani ciddi bir evrilmenin gerçekleşmesi için milyonlarca yılın geçmesi gerekmiştir. 
70 bin yıl kadar önce Homo Sapiens'in 
oluşturduğu kültür-tarin süreci için 


Bilişsel Devrim tanımı yapılır. 12 Bin yıl kadar önce Tarım Devrimi'nin gerçekleştiği, 5 bin yıl kadar önce 

de Bilimsel Devrim'in gerçekleştiği mevcut veriler ışığında kanıtlanır. 
Milyonlarca yıla yayılan bu süreçte insanın ve diğer bütün canlı türlerinin yaşama tutunabilmek, türün devamını sağlayabilmek için kıyasıya bir rekabet içinde oldukları varsayılır. Homo neandertalensis, Homo erectus, Homo soloensis, Homo floresiensis, Homo denisova, Homo rudolfensis, Homo ergaster gibi diğer bütün türlerin doğaya ya da Homo sapiens'e © yenik düşmesi, Homo sapiens'in bu güne gelebilen tek insan türü olması, onun en acımasız rakip olduğu sonucuna işaret eder. 

Hal böyle ise, rekabet etmek, genetik kodlarda var zaten. Belki uyku halinde, belki sürekli çok aktif, ama var. Yaşadığımız çağın, kapitalizmin bu ileri evresinin en önemli argümanı rekabettir. Kapitalizm savunusu içinde düşünüldüğünde, rekabet iyidir, geliştirir; antikapitalist bir yaklaşımla ele alındığında, rekabet kapitalizmin bir hastalığıdır. Gene iki ucu pis değnek meselesine gelip dayanıyor. 
“İleri kapitalizm koşullarında yaşarken, rekabeti reddetmek mümkün mü?” 
...vb çok sayıda başka sorunun da yanıtının hamasi söylemlerle değil, ayakları yere basar şekilde, bilimsel olarak verilmesi icap eder. 

Fotograf dünyası da rekabet koşullarından nasiplenir, payına düşeni alır. Son yılların en tartışmalı meselelerinden biri tam olarak bu noktaya tekabül eder. “Fotoğrafta bu çok yarışmalı rekabet ortamı bir kısır döngüye mi yol açıyor acaba? 
“Rekabet, geliştirir” varsayımı, düşünülenin tersine bir sonuç mu doğruyor acaba?” ...vb soruların yanıtının da içi boş sözlerle değil, ayakları yere basar şekilde, bilimsel olarak verilmesi icap eder. 

Bunlardan söz etmemizin nedeni, belki çıkış için önemli yol ve yöntemlerden biri, tam da “Eser'in albümleriyle ortaya koyduğu gibi, albüm/kitap yapmak üzere yola çıkmak ve fotografik çabalarını bu çizgide yürütmek olabilir” diye, hiç olmazsa bir an için düşünülmesine yol açma arzusudur. Başka fotoğrafçılarla rekabet ilişkisine girilmesine de 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gerek kalmaz. Böylece fotoğrafçının kendi iç âlemine dönmesi, kendine özel bir zihinsel etkinlik evreni yaratması ve fotoğraf çabalarını o koşullarda yürütmesi kolaylaşır. 
Birbirini tekrar edip duran üretim eylemi, yani sıradan sayılabilecek fotoğraf yolculuğu sona erer. Rekabet güdüsü etkisizleşir. Yaratıcılık harekete geçer. Özlem duyulan, “yeni bir şey söylemek ya da yeni bir söylemle ortaya çıkmak” da bu özgün koşullarda filizlenebilir. Kim bilir? 
“Fotoğrafça” diye dilimize pelesenk ettiğimiz, fotoğrafın dili ile söz söylemek eylemi, o dil ile bir şeyler ortaya koymak, sanat bağlamında ve sanat ortamında ya da insan yaşamının ve/ya doğanın çeşitli alanlarını belgelemek ve belgeleme işini ustaca yapmak şeklinde tezahür edebilir. “Ustaca yapmak” tan kasıt da, kaba saptama şeklinde değil, verili/geleneksel sanat ortamının vazettiği kriterleri (ışık, leke, renk, ton, kompozisyon, denge, kontrast, doku, grafik düzenleme, ritim vb) bir sanat insanı edasıyla çalışmalarında ortaya koyma başarısıdır. Mustafa Eser'in paylaştığı fotoğraflar, usta işi fotoğraflardır. Kütüphanelerimizde müstesna bir yere koyduğumuz 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birinci albümü de, elimizde tuttuğumuz bu ikinci albümü de sözlerimizin kanıtıdır. 

O bir sanat insanıdır. Yaşamını, sanat yaşamı olarak düzenlemiş ya da sanatı bir yaşam biçimi olarak içselleştirmiş bir ustadır. Yaşadığı kente borçlu olduğunu düşünür ve ne yapabileceğine kafa yormakla yetinmez, harekete geçip fotoğrafın olanaklarını seferber eder. Çevreye, tarihe, doğaya duyarlıdır. Eser'in bir doğa âşığı olduğunu söyleyebiliriz. 
Özenlidir, ilgilidir, zariftir. Herkese ve her şeye karşı tutumu bilge bir insana atfedilecek seviyededir. İyi bir amatördür Mustafa Eser, çünkü genel olarak bir profesyonelden daha titiz çalışır. Yüce gönüllüdür, çünkü neredeyse bütün zamanını vakfettiği ve epeyce yüksek olan giderlerini de kendi mütevazı bütçesinden karşıladığı albümleri, gerektiğinde borçlanmayı bile göze alarak basılı hale getirmekten geri durmaz. 


Yaşadığı kente (Mersin'e) borcunu bu albümlerle ödeyen, fotoğraf dünyasına bu kıymetli materyali armağan eden, pek çok değeri sonraki kuşaklara aktaran sayın Eser'in arşivinin yeni albümler için çok miktarda doküman içerdiğini tahmin etmek zor değildir. Umarız ve dileriz, üçüncü, dördüncü, beşinci albümler için de biz dostlarına gene üç-beş satır karalamak fırsatı doğsun. G 


(9 Dilimizde garındaş (karındaş) kelimesi, nasıl zaman içinde gardaş (kardaş) olmuş ise, yol arkadaşı da zaman içinde yoldaş olarak dönüşmüştür. Ne var ki, politik olarak çok çalkantılı dönemlerde yoldaş kelimesini belli bir politik çevre siyasi bir hitap olarak kullandığı için, diğer (karşı) politik çevreler öz be öz Türkçe olan bu kelimeyi ötelemiş ya da kullanmamaya özen göstermiştir. O nedenle açıklama ihtiyacındayız; yoldaş kelimesinin buradaki kullanımında politik/ siyasi hiç bir anlam yoktur. 

(*) Homo sapiens (Homoziİnsan, Sapiens-Zeki)'in, örneğin Neandertal kadar bedensel olarak iri ve güçlü olmamasına karşın, diğer insansı türleri tamamen yok ettiği veya kendisine mahkum ettiği, onlar üzerinde egemenlik kurup kendi koşullarına entegre ettiği şeklinde, farklı görüşler bulunuyor. 


NOT: Bu yazı (editöryal düzenleme nedeniyle bir bölümü dışarıda tutulmakla birlikte) Mustafa Eser'in kitabında yer almıştır. 
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BİR ÖVÜNÇ TABLOSU 
“FOTOGRAF DERGİSİ” 


RAMAZAN Bayramı'ndan yararlanıp Burhaniye Ören'deki yazlığımıza gittik. 
Huzur mekânımızda günleri sayarken gönül gezdiriyordum. Tabii yine fotoğraf baskın çıktı, maziye daldım. 

Fotoğrafça yayın hayatına iyi niyetle başlayıp kimisi birkaç sayı, kimisi biraz daha fazla süren dergiler arasında, 42-43 sayıya kadar gelebilmiş Yeni Fotoğraf Dergisi geçmişin en uzun soluklusu. Bu geçmiş çabaların hepsini alkışlarken maalesef hiçbirinin ömrü uzun olamadı. Fotoğrafçılar olarak hüzünlendik çünkü onların içinde de fotoğraf adına yararlanacak hayli bilgi vardı, mahrum kaldık. 
Derken Nisan 1995'te Fotoğraf Dergisi belirdi. Yayıncısı koleksiyoner, haza beyefendi Şerif Antepli, başkaları için daha cazip bir yığın konu varken, fotoğrafı seçmiş ve onun üzerine yoğunlaşmıştı. Öncekileri olduğu gibi Şerif Antepli'yi de bu dalı seçtiği için kutluyorum. Öyle ya; yayıncı işini ticaret için yapar. Fotoğraf alanında geçmişte uzun soluklu olamamış bu kadar örnek varken, bu cesur atılım fotoğraf camiası nazarında alkışı hak etmez mi? Derginin birkaç sayı sonrası yazı kadrosuna davet edildiğimde memnuniyetle kabul ettim. O gün bu gündür, bu olgunun içinde elim erdiği, dilim yettiği kadar, fotoğrafik birikimlerimle faydalı olma çabalarımı sürdürüyorum. Derginin yayın hayatına başladığından günümüze doğru sayıları karıştırdığımda, almak isteyene çok faydalı, akademik, pratik fikir, öneri ve bilgiler içerdiğine bir kere daha şahit oldum. Derginin 50. 
sayısını elime aldığımda ulaştığı rekor sayısının yazılarını okudum, mutlu oldum. O zamanlar 50. sayıda 100. sayı temennisi baskın çıkıyor. Oysa bugün 
134. sayının mutluluğunu yaşıyoruz. 

Tam da burada yeni şeyler söylemek zamanıdır. Geçen sayıdan itibaren cesur yürek yayıncı Şerif Antepli, nöbeti, yıllardır baba-oğul gibi çalıştıkları ve de uzun yıllar yayın yönetmenliği görevini başarıyla sürdüren Ömer Serkan Bakır'a devretti. Buna bir başka deyişle “taze kan” demek yerine olur sanırım. 
Biliyorsunuz dergimiz üç sayıdır, sanal ortamda yayında. Sosyal medya denilen olgu, görsellik dışındaki tüm maddi gerçekleri alt-üst etti. İyi mi kötü mü? Şimdi onu tartışmanın sırası değil. Ancak şu bir gerçek: Neredeyse patlıcan, biber, domates bile birkaç tuşa basarak ayağınıza geliyor. Değişimlere direnmek beyhude; o zaman mevcut gelişmelere göre adımlarımızı atmak zorundayız. 
Fotoğraf Dergisi olarak biz de, ayak uydurma gayretleri içinde olmalıyız. 
Bundan böyle sanal dünyada dergimizi evinizde, iş yerinizde, yani istediğiniz yerde birkaç tuşa basmakla ücretsiz okuyabilecek ve yararlanacaksınız. Ancak fotoğrafa olan desteğinizi, ilginizle daha çok taraftar toplayarak sürdürünüz ki ömrümüz uzun olsun. Siz okuyucular sayesinde buralara kadar gelmiş ve böylesine başarılara imza atmış Fotoğraf Dergisi'ni, uzun yıllar yaşatmak yine sizin desteğinizle mümkün olacak. Bugüne kadar verdiğiniz desteğe sonsuz teşekkürler. 

Şimdi gelelim fotoğraf makinesi, ekipmanları, kamera v.s. sektörüne... Eeeey bu sektörün temsilcileri, sizlerin ticaretteki yaşam sebebi biz fotoğrafçılar olduğumuz halde, neden kendinizi içimize karışmaktan uzak tutuyorsunuz? 
Herhangi bir etkinliğimizde, sergimizde, dergimizde, sempozyum ve benzeri etkinliklerimizde, şu veya bu şekilde bizleri yüreklendirecek hamlelerde bulunmuyor, neden aramıza katılmıyorsunuz? Dergimize vereceğiniz ilanlar bize hayat verecek, size de fayda ve sempati kazandıracak. İsterseniz bu hususta durumunuzu bir gözden geçirin ha, ne dersiniz? Sevgi ve selam size... 
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FOTOĞRAFIN belirli bir tarihte ortaya çıkmadığını, yani icat edilmekten çok bir evrim ile geliştiğini söylersek, fotoğraf tarihine daha doğru bir yaklaşım ortaya koymuş oluruz. Fotoğrafı öğrenme süreci de böyledir. Belirli bir kursu tamamlamak, önceden saptanmış bir ders süresini geçirmek sonunda “fotoğrafı öğrenmiş olmak” olanaklı değildir. İki ay 

önce yitirdiğimiz büyük usta Sabit Kalfagil'in dediği gibi bir nesneyi görmek ve deklanşöre basmak arasında aslında on yıllar vardır. 


: fotoğraf 


Emre İkizler'in dediği gibi, fotoğraf, duygu ve düşüncelerimizi iletmek için kullandığımız bir araçtır, ama teknolojik bir altyapıya sahip olduğu için, eline fotoğraf makinesi alan herkesin hemen başarılı sonuçlar alması söz konusu değildir. Altyapı dediğimiz şey, kullandığımız araçgereç olduğu kadar, duruma göre kullanılması gereken bilgi, beceri ve tekniktir. Fotoğrafa yeni başlayanların en büyük yanılgısı, “ellerine bir fotoğraf makinesi aldıklarında her şeyi diledikleri gibi fotoğraflayabileceklerini” sanmalarıdır. Oysa ışığı yeterince tanımadıkları, renklerin birbiriyle ilişkilerini bilmedikleri, optik kurallardan haberleri olmadıkları ya da ellerindeki fotoğraf makinesinin kontrollerine yabancı oldukları için istedikleri sonuçları almaları çok uzun sürer. Bazen hiçbir zaman başarıya ulaşamazlar... Bazen de rastlantısal 


başarılarla yetinmek zorunda kalırlar. 
Sonuçlara bakarken hep “keşke” ile başlayan yorumlarda bulunurlar. 
Peki, bu bir kader midir? Fotoğraf öğrenmenin tek yolu, el yordamıyla bir şeyleri keşfetmek midir? Kısa sürede doğru sonuçlara götürecek bir rehber yok mudur? Elbette çeşitli yollarla bir fotoğrafçı adayı kısa sürede malzemeleri, ışığı, rengi, kompozisyonu, çekim tekniklerini tanıyıp öğrenebilir ve yapacağı uygulamalarla kendisini geliştirebilir. 


> Fotoğrafı kendi kendinize öğrenebilirsiniz. Bu, bulabildiğiniz her kaynaktan yararlanmak ve çektiğiniz fotoğraflardan bir şeyler öğrenmekle olur. Çok fazla fotoğraf çeker, çok fazla fotoğraf “okursunuz”. 
Deneme - yanılma yöntemi gibi, yanlış yapa yapa doğruyu bulursunuz. Uzun ve zahmetli bir yoldur. 


EY, 
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Eğer şanslıysanız tabi, yol gösterecek, deneyimlerini aktaracak, görmeyi ve çekmeyi öğretecek bir ustanız varsa sağlam bir yoldur. Fotoğraf eğitim kitapları ve fotoğraf kültürü yayınları fotoğrafı öğrenmenize yardımcı olur. Çok okumak, izlemek, kafa yormak gerekir, sabırlı olmanız da gerekir. 
Öğrendiklerinizi pratiğe aktarmak zaman alır. 


belirli bir temel fotoğraf eğitimi almış fotoğrafçı adayları için oldukça keyifli ve yararlıdır. 


en sistematik ve kapsamlı eğitimi verirler. Ancak meslek olarak fotoğrafçılığı seçenler dışında pek azımızın böyle bir şansı olur. 


yaygın olarak en iyi öğrenme yöntemidir. Hatta öğrenmenin en iyi yollarından birisinin fotoğraf kurslarına katılmak olduğu söylenebilir. 
Yeni bir kurs döneminin başlangıcında bir kursiyer, arkadaşının bir sorusunu yanıtlamakta zorlandığını söyleyerek benden yardım istemişti. Arkadaşı ona “Ne var yani? Bir düğmeye basmak için sekiz hafta kursa katılmak gerekli mi gerçekten?” diye sormuştu. 40 yıldan fazladır fotoğraf çeken birisi olarak bu sorunun kısaca yanıtlanamayacağını biliyordum. Yine de ona bazı şeyler söyledim: Bir fotoğrafı fotoğraf yapan asla deklanşör düğmesi ve oraya basan parmağımız değildir. O parmağa “bas” komutu varan beynimizdir. 
Fotoğrafı düşünmek, orada o anda olmak, potansiyeli görmek, ışık için beklemek ve yön değiştirmek, sahnenin içinden olası en güçlü görsel kompozisyonu belirlemek aslında 


OOFARUK AKBAŞ 


düğmeye basarken yaptığımız tek küçük hareketin içinde gizlenmiştir. O çekim anına karar vermemizi sağlayan şey, sayısız gece, gündüz, günbatımı, gündoğumu çekimlerimizin toplamıdır. 
Fotoğrafçının ruhunu yansıtan tarzını, bu birikmiş deneyimler oluşturur. 
Kurslarda makine ve gereçlerimizi nasıl kullanacağımızı öğreniriz. 
Dünyaya fotoğrafik bakışı öğreniriz. 
Daha sonraki süreç boyunca pratik becerilerimizi nasıl geliştireceğimizi öğreniriz. Fotoğraf kültürü evrenine adım atar, teknoloji, sanat, belge, eğlencenin nasıl harmanlandığını görüp büyüleniriz. İyi fotoğraflar çok nadiren kolayca gelir. Fotoğrafçılık ayrıntılara özenli dikkat ve hazırlık ile birlikte fırsat, ilham ve yaratıcılığın hemen, tam da o anda bir flaş hızıyla birleştirilivermesidir. Deklanşöre basmak ile fotoğraf çekmek arasındaki farklar burada yatar. G 
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BÜLTEKİN 
ÇİZGEN 


Sanat Yazarı, 

Fotoğraf Koleksiyoneri, 
İstanbul Fotoğraf Müzesi 
Kurucu Küratörü, 
Fotolstanbul 1. Beşiktaş Uluslararası Fotoğraf Festivali Sanat Yönetmeni 


UĞUR KAVAS 


Uğur Kavas 1954 Ankara doğumlu. 
1977'den bu yana fotoğraf çekiyor. 
Ankara Çankaya Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nde çalışmış. Foto Muhabiri Dergisi'nin Sorumlu Yazı işleri Müdürlüğünü yapmış sanatçı Ankara kulübü, Türkiye Foto muhabirleri Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği üyesi oldu. 

Fotoğraf literatürüne kattığı yayınları ise şöyle: 

>Bir Başka Ankara Fotoğraf Albümü (2005) 

> Türkiye'de Basın Fotoğrafçılığının Görsel Tarihi - Osmanlı'dan 1960'a kadar (2008) 
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UĞUR KAVAS / Gençlik Parkı 


fi Ni 2 Vİ vi e Li 


a a v7 


> Türkiye'de Basın Fotoğrafçılığının Görsel Tarihi 1960'dan Günümüze 
(2011) 

> Ankara'da Yok Olan Bir Tesis'in Öyküsü - Atış Poligonu (2013) 

> Yıldız Albümleri'nde Ankara Fotoğrafları (2014) 

»>Bir Fotoğraf Ustasının Yaşam Öyküsü - Foto Osman Darcan (2015) 


GÖRÜNMEYEN IŞIKTA ANKARA 
ANKARA UNDER INVISIBLE LIGHT 


Uğur KAVAS 
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Uğur Kavas son albümünü şöyle bir notla göndermiş: “Değerli büyüğüm, Size 2014 yılında Ankara Cermodern Hub Galeri'de açtığım serginin, o zaman yapamadığım ve üç yıl gecikme ile yayınlayabildiğim genişletilmiş albümünü takdim ediyorum. Ayrıca, seçilmiş on altı karenin kartpostalları da ektedir. 
Albümün kapak fotoğrafı olan Gençlik Parkı'nın pulu bastırılmış, karta yapıştırılmıştır. Malumunuz, bu uygulama, filateli de maksimum kart olarak geçmekte ve koleksiyonerlerin çok rağbet ettiği bir ürün olarak değer kazanmaktadır. Pul az sayıda bastırılmış, sadece siz değerli hocalarıma ve yakın dostlarıma verilmiştir. Kızılötesi karipostal dizisi ile maksimum kart olarak bir ilk olma özelliği taşımaktadır. En azından ben başka örneğini bilmiyorum. Osman Darcan'a birlikte bununla ilgili de yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum.” 


UĞUR KAVAS / Hamamönü 


Fotoğraf çevresinin teknik olarak bildiği kızıl ötesi çalışmalar üzerine temel bilgiyi ise fotoğrafımızın duayenlerinden Ozan Sağdıç albüme giriş yazısında anlatıyor. Şöyle demiş: “Titreşim yoluyla yayılma niteliği gösteren ışınlar her ne kadar evrenin en gizemli olgularından biri olsa da artık görülebilir, duyulabilir ve bir takım yöntemlerle varlığı kanıtlanabilir, bu tür enerji yayılımının periyodik fazları ölçülebiliyor. Dalga boylarına göre sınıflandırılıyor, spekirumları belirlenmiş durumda. 
İnsan kulağının algıladığı ses spektrumu ile gözümüzün algıladığı titreşimin spektrumları belli.” 

Uğur Kavas, bu teknolojiyle Başkent Ankara'yı çekmiş. Enfraruj ya da kızıl 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ötesi fotoğraf çekimlerinde kimi renk tonları yok ediliyor. Gökler kararıyor, yeşillikler bembeyaz oluyor. Özellikle yeşilliği bol kırsal, orman, park gibi alanlar karlı bir manzara görünümü kazanıyor. Sanatçı bu yapıyla ele aldığı Ankara'nın bazı açılarını bize gerçekten kitabın başlığında olduğu gibi “görünmeyeni gösteriyor.” Ankara Kalesi'ni, Julien Sütunu'nu, 2. Meclis'i, Gençlik Parkı'nı, Muzaffer Sarısözen Parkı'nı, Hamanönü'nü bu rüyamsı yapıda görüp anlamak isteyenler bu albümü edinmeliler. 

Albümün tasarımını Sabahattin Ergin yapmış. Baskı Dumat Ofset'in. 
Kare boyutta 119 sayfalık özenli bir çalışma. 

Ozan Sağdıç yazısını şu cümleyle 


©UĞUR KAVAS / 2. Meclis 


bitiriyor: “A/bümün sayfalarını, gönlümüze yüklediği huzurla, zevk duya duya seyrederek çeviriyoruz.” 
Ben de Ozan Sağdıç'ın bu duygularına katılıyorum. Ankara'nın görülmeyenini bize gösteren Uğur Kavas'ı kutluyorum. Özgün bir bakışla ve teknikle fotoğrafımıza değer kattı. 
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TÜRKİYE FOTOĞRAF 
SANATI FEDERASYONU 


Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ülkemizdeki fotoğraf derneklerinin üst kurumu olarak önemli çalışmalar yapıyor. 
Federasyon'un Ankara'daki kendi mülkü olan galerisinde, bünyesindeki derneklerin katılımıyla düzenlenmiş önemli bir sergi açıldı: Göçmenlik. 

Son derece ciddi bir albümü de yayınlandı. Albüm, 335 sayfalık, kuşe kağıda özenle basılmış bir çalışma. 
Albümün giriş yazısını Belgesel Fotoğraf'ın büyük isimlerinden Özcan Yurdalan yazmış. Önsöz ise İbrahim 


Göksungur'un. Bir diğer yazı da Fotoğraflar “Kamplarda”, “Kırsal “Kıyıda Kalanlar” başlığıyla Mine Kesimde”, “Şehirde”, “Çalışma Söğüt'ün. Proje Koordinatörü Abdullah O Koşulları”, “Eğitim” başlıkları altında Sert. Tasarım Hangar Marka İletişim toplanmış. Bir de foto röportajlar var. 
ve Reklam Hizmetleri'ne, Baskı ve Cilt Albüm Bünyamin Çadırcı'nın Suruç ise Öncü Basımevi'ne ait. Çalışma / Şanlıurfa Ekim 2014 “Sınır Güvenliği” Mayıs 2017'de yayınlandı. fotoğrafıyla başlıyor. Görünen yan yana 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sınırda dizili tankların perspektifiyle Kobani. Bu tarih ülkemizdeki son göç olaylarının adeta miladı gibidir. Suriye'den gelen milyonlarca kişi bugün ülkemizde göçmen olarak yaşıyorlar. Fotoğraf derneklerinin kadroları çok gerçekçi bir bakışla bize bu hikayeyi anlatıyor. 


©BAYTEKİN KARA 


İlerleyen sayfalarda ülkemizden deniz yoluyla çıkmaya çalışıp yabancı kolluk kuvvetleri tarafından Türk topraklarına geri gönderilen kitlelerin hikayelerinden kalanlar var. 

Bu hacimli albümde yüzlerce ve yüzlerce fotoğraf bu çalışmaya katılan 
74 fotoğrafçıya ait. Federasyon büyük 
bir iş yapmış. Gerçekten ülkemizde yaşanan sosyal hayatımızın dramatik bir parçası haline gelen “göçmenler” üzerine bir daha hiç bir kurumun beceremeyeceği bir emekle yapılmış bu çalışmaya hak ettiği derin saygıyı duymak zorundayız. 

Basılı fotoğraf kalıcılığın temelidir. 
Bu çalışmayı yapan derneklerdeki 
74 değerli kadronun doğal olarak 
birbirinden farklı yapıda ve kalibrede fotoğraflarıyla karşı karşıyayız. Hiç kuşkusuz geniş bir parantez içinde çalışmaya bakarsak hepsi değerli ancak bazılarının fotoğrafça daha öne çıktığını söyleyebilirim. 

Örneklersek, Bünyamin Çadırcı'nın “Kobani Çarşısında Bir Mağaza Vitrini” başlıklı çalışması, fotoğrafın gücünü açık bir şekilde hissettiriyor. 
Yusuf Aslan'ın fotoğrafları yine içimizi acıtıyor. Ünal Özfuçucu'nun Bodrum Akyarlar'dan çektiği bir kesit yine yaşanan dramın bir parçası. Reyhan Türk'ün fotoğrafça bakışları, Nükhet Uluç'un kırık bir aynadan yansıyan kompozisyonu. 
Baytekin Kara'nın Başakşehir'de bir eve yerleşen göçmen ailenin savaşta kaybettikleri 25 yaşındaki oğullarının fotoğrafını göstermesi, Hamza Canbaş'ın Akçakale Kamp'ı fotoğrafı, Coşkun Aydın'ın Meletmez Köyü fotoğrafı, Rana Öztürk'ün Adana'daki Çadırkamp fotoğrafı, Kıymet Gündoğdu'nun Mersin'de çektiği çadır ve aile fotoğrafı bizi başka bir dünyaya sürüklüyor. Hamza Canbaş”ın Çadırkentte yaşayan göçmenin hurda toplayan araba kompozisyonu, Nadire Günday'ın domatesleri de albümün unutulmazları arasında. 
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COŞKUN AYDIN 


GÖRÜŞ 


Albümün “Şehirde” bölümünde de yine çok güçlü fotoğraflar var. 
Serhat Saraylar'ın çalışması, Murat Berkyürek'in sigara içen çocuk, Orhan Köse'nin ateş yakan aile fotoğrafı, 

Ali Hakan İlhan'ın İstanbul'da çektiği aynalı fotoğraf, Zühal Elbir'in duvarın üzerinde oturan çocukların bacaklarını fotoğrafladığı ve kepenkten dışarıya bakan çocuk fotoğrafı, Figen Özkan'ın yer sofrası fotoğrafı bizi fotoğrafın özgün diline ulaştırıyor. 

Albümün “Çalışma Koşulları” başlığı altında da önemli çalışmaları izliyoruz. Yıldırım Yeniçeri'nin, 

Özcan Yücelt'in, Hamza Canbaş'ın çalışmaları oldukça etkili. 

Şafak Hacaloğlu'nun bakışı, Candan Taşatmanlar'ın okul fotoğrafları da yaşanan bu büyük trajedinin başka kesitlerini bize gösteriyor. 


YUSUF ASLAN 


Röportajlarda da yine bir daha yerine konamayacak çalışmalar izliyoruz. Fatmagül Mercan'ın çevre yıkıntılarında oynayan çocuk fotoğrafı ve daha neler neler... 


Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu hakkı yenemeyecek önemli bir çalışmaya imza atmış. 
Bu büyük emek karşısında saygı ve sevgilerimle eğiliyorum. 


HAMZA CANBAŞ 


Makinanızı Sadece 


Uzmanına Teslim Edin ! 
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FOTO TEKNİK 


FOTOĞRAF GÜNLÜĞÜ 


MERİH 
AKOĞUL 
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Sanat yaşamı üzerinde ne kadar barındırır ve sanatta asıl olan nedir? 
Sanat adına yapılan üretimler gerçeğin izlerini mi taşımalı ya da fantezi dünyasının kapılarını sonuna dek açmalı mıdır? Sanatın malzemesi ne olmalıdır; tiyatro resimden, müzik sinemadan, edebiyat fotoğraftan daha mı fazla anlatım olanaklarına sahiptir? 

Sanatçının özgürlüğü nerede başlar, bu özgürlük izleyici üzerinde ne gibi etkiler bırakır; gizlenen ile ortaya çıkarılan, paylaşılan ve kendine saklanan, hangisi sanata daha çok hizmet eder? Özel olan ne kadar kamuya mal olur, kendi meselelerimiz evrenin de meselesi midir? Ya da bizi oluşturan yapı, evrenden bir ömürlük ödünç aldığımız özellikler midir? 

Doğduğumuz ülke, yaşadığımız şehir, tabiyetimiz, dilimiz, dinimiz, psikolojik yapımız, sosyolojik kavrayışımız, politik bakışımız, zaferlerimiz, yenilgilerimiz, travmalarımız, yaşam felsefemiz, cinsiyetimiz, komşularımız, iş çevremiz üzerimizde ne kadar etkili olacaktır. 
Bırakın fiziksel görünümümüzü, bizi bir kadermişçesine bekleyen genetik kodumuz bizi nasıl bir yol ayrımına götürecektir. 


Kurmaca olduğunu baştan kabul ettiğimiz sanatla, hayatımıza bir fantezi gibi kattığımız gerçekliği ne kadar öteleyebiliriz? Şu an konuştuğumuz her şey; bugün geldiğimiz nokta, idrakımız ve dilimiz döndüğünce yaşamı betimlememizle doğrudan ilgilidir. Sanat adına yapılan her eylem, yalnızca ona ait bir nesneyi ve onun gölgesinin düşeceği bir mekânı, yani uzayını isteyecektir. 
Yapıt, başlığı olan bir sergi üzerinden izleyicisine kuracağı tuzakla bütünlük sağlayacak, bundan sonra sanatın plazmasında yolculuğuna başlayacaktır. 

İşte, retrospektif özellikler taşıyan ilk sergisinde Serra Behar da, birbirinden farklı malzeme ve tekniklerle oluşturduğu yapıtlarıyla tam bu noktaya işaret ediyor ve kendi iç dünyası ile yaşadığımız 


“lik Akşam Yemeği”, 2012 / 85x119 cm; Fotoğraf Yerleşimi, özel çerçeveye kaliteli baskı 


günler arasında güvenli geçişimizi sağlamak için yeni bir köprü kuruyor. 
“Hatırlamak” sergisi aslında unutuşa karşı koymak adına bir güzelleme niteliğinde. Sergide yer alan yapıtlar, yalnızca duyu organlarımıza seslenmiyor, daha uzakta adına nostalji demekte bile zorlanacağımız bir trajik öze gönderme yapıyor. 

Karışık malzeme, sergide yer alan yapıtları çözümlerken fiziksel bağlamda söyleyeceğimiz en klasik tanımlama ama dikkatli bir yaklaşımla yapıtları okumaya başladığımızda önümüzde açılan algı kapıları, izleyicileri eşsiz bir deneyime davet ediyor. Bir sanat yapıtının okumasını yaparken onun kamusal boyutu da çok önemlidir. Kendi adıma bir yapıtla karşılaştığımda avantaj 


ve 


olarak gördüğüm ilk nokta, yapıtın yaşlı bir teyzeyle torununa, farklı bağlamlarda da olsa bir şekilde seslenebilmesidir. 

Serginin küçük şifrelerini çözdükten sonra, geriye sadece yapıtlarla biraz daha uzun bir süre baş başa kalmak gerekiyor. İşte bundan sonra algının kapıları açılıyor; röntgen filmleri, videolar, fotoğraflar, balmumu, göğe yükselmek üzere son hazırlıklarını yapan Anglosakson Cennet kuşu, Adahan'ın izleyicilerinden saklanan utangaç domuz, son akşam yemeğini bekleyemeyen sabırsız Mesih, aynı koroda şarkı söyleyen farklı sesler gibi, Serra Behar'ın parçaladığı mitolojilerden çıkardığı aidiyeti önümüze, bir kumarbazın hoyrat zarı gibi biraz da kaybetmek korkusuyla atıyor. Ama zar hep düşeş geliyor. 
Kazanan ise izleyici! 

Sergide yer alan yapıtlara klasik bir söylem doğrultusunda baktığımızda karışık teknik olarak nitelendirebiliriz, ama esas söylemi tamamıyla kavrayabilmek için yapıtlarla gereğinden biraz daha fazla baş başa kalmak ve bu meditatif süreci yaşamamız gerekiyor. 
Sanat yapıtı, bir ayna olarak bakanı yansıtmaya başladığında gerçek anlamına kavuşur. Bu da arınmayı yanında getirir. 

Attığımız her adım hatırladığımız bir tekrar eylemdir. Hatırlamak için unutmuş olmak gerekir. Evet, unuttuğumuz ve bize unutturulmak istenen pek çok şeyi hatırladık bu sergide. Bir psikyatrisin divanına uzanır gibi ruhumuzu eserlerin terapisine bıraktık. Dua ile mırıldanma arasında başka bir dilin seslerini duymaya başladık, yeni bir algı evreninin kapılarını araladık. Serra Behar'ın sergisi —benzer | dertlerimizden dolayı— her geçen gün | — e ——— zorlukla nefes aldığımız bu dünyada, bizleri ürettiği işlerin içine alıverdi. 

Adahan'ın dip odaları, filmlerde olduğu gibi gizemli bir biçimde birbirine açılıyordu. Yapıtlar, tuğla duvarların arasından bizi o arkaik evrenimize götüren bir çağrışımlar silsilesini oluşturmuştu. Ve tüm bu yorumlarımızdan sonra yazımızı sergi kataloğundaki son bölüm ile noktalayalım. “Varlıkla pazarlığa girişmek, insanın akıl denen melekesinin en güçlü tuzağıdır. Dolayısıyla Hatırlamak, bilincine vardıklarımızı geri çağırmak değil, bilinmeyenle mücadelemizde insanlığın öz'üne hep bir adım daha geri gidebilmek için kendiliğindenliğin ipuçlarını toplamaktır.” 


“Cennet Kuşu”, 2010 / 130x40x50 cm, animatronik enstelasyon, karışık teknik 


Serra Behar 


GA SKALA İLKİ 


Görebiliyor musun?”, 2015 / 50x57 c 


erleştirme, karışık teknik 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İnsanoğlu doğası gereği gezmeyi sever. Yeni coğrafyaları görmek, insanlar tanımak, müzeleri ziyaret etmek, alışveriş yapmak, kendiyle kalmak, amaç ne olursa olsun rotasını hep bir yerlere doğru çevirir. 

Değişiklik insana iyi gelir. Belki bir haftada bir yılın yorgunluğunu atacak, günlük kaygılarından kurtulacaktır. 
Gezmenin en büyük terapi olduğu bilinen bir gerçektir. 

Hele kişinin elinde bir de fotoğraf makinesi varsa, duygularını görüntüye çevirmek için sınırsız bir istek duyar. 
Dondurup sabitlediği her kare, tıpkı bir anıt gibi yeryüzü tarihinde yerini alır. 
Unutmaya karşı önce kendine sonra da hatıralarını paylaştığı dostlarına birer belge olacaktır bu görüntüler. 
Yaşadığımız günlerin kanıtı, zamana bastığımız mühürdür durup durup baktığımız bu fotoğraflar. 

Turist olmanın da kendine has bir felsefesi vardır. En büyük garantisi ise, dönüş tarihinin belli olmasıdır. Sayılı gün 


AĞUSTOS-EYLÜL 2017 


çabuk geçecek, turist yaşadığı şehirde kaçınılmaz olarak haftalık mesaisinin içinde bulacaktır kendini. İlk çalışma 


gününün öğle tatilde, dostlarına hararetle 


izlenimlerini anlatacaktır. 

Bir fotoğrafçı için fotoğrafsız bir gezi düşünülemez. Bazen bir projenin parçası, bazen de birbirinden bağımsız 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saptanmış anlar olarak, fotoğrafın kısa tarihi içinde fotoğrafçının arşivinde yerini alacaktır bu görüntüler. Ve insan unuttukça fotoğraflar üzerinden her şeyi detaylarıyla hatırlayacaktır. 

Ben de kısa tatilimde Assos ile başlayan gezi rotamı, Eceabat üzerinden Yunanistan'a Dedeağaç'a 


24. İstanbul Caz Festivali 
24" Istanbul Jazz Festival 
4-20 Temmuz July 2017 


#sarkilarkonusur #istcazfest17 


Güciisiy 5 Fİ name | a | in MC İY 


Fatih Erkoç / © MAHMUT CEYLAN 


doğru yönlendirdim. Soluduğumuzda yaşadığımız şehirden farklı notalar barındıran hava, bizi hiç yalnız bırakmayan deniz, gölgesinde soluklandığımız çamlar, içinde gezindiğimiz üzüm bağları, balıktan tavuğa, sebzeden meyveye yöreye aittüm geleneğinin sindiği yiyecekler ister istemez bizi, yaşamı algılayışımızı ve hatta davranış biçimimizi dahi etkileyecektir. 

Fotoğrafla duyarlılaşan insanların en büyük özelliği, gittiği her yörenin kendine ait görünmez sensörünü harekete geçirebilmesi ve o noktaya ait bilgilerle donanabilmesidir. Kanıtsız hayat olmuyor, insanoğlu “Ben de yaşadım.” 
diyerek, bu dünyaya yapıtlar bırakmak istiyor. 

Sanat bir dildir ve yaşamın seçilen dala ve malzemenin özelliklerine bağlı olarak terbiye edilmesiyle üretim gerçekleşir. Konu fotoğraf, kahramanımız fotoğrafçı da olsa, insanoğlunun onsuz olamayacağı biri edebiyat, diğeri de 


Nick Börtsch / © ILGIN ERASLAN YILMAZ 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müzik olmak üzere iki sanata derin ihtiyaç duyar. 

İşte tam da bu nedenle, tatilimizi iki festivalin arasına sığdırdık. İstanbul Haziran ve Temmuz aylarında iki büyük festivli ağırladı. Dünyanın seçme topluluk ve solistleri bizlere inanılmaz bir müzik ziyafeti verdiler. “Sıradışı” başlıklı temasıyla 45. İstanbul Müzik Festivali ve başından beri büyük keyile izlediğim 24. 
İstanbul Caz Festivali, başarılı sanatçı seçimleri ve sıra dışı konser mekânlarıyla izleyicilere doyumsuz anlar yaşattılar. 

Philip Glass'a sipariş edilen 11. 
Senfonisi'nin prömiyeri, Fazıl Say'ın solo ve orkestralı konserlerindeki olağanüstü performansları, ünlü kemençe sanatçımız Derya Türkan'ın da içinde olduğu Gülistan projesinin Galata Mevlevihanesi'nin bahçesindeki olağanüstü seslendirilişi, ünlü caz piyanisti Yaron Herman'ın da katıldığı Geneva Camerata'nın “Mozart'tan Ellington'a” ve grubu Musica Seguenza ile birlikte klasik müziğe getirdiği çağdaş 


Philip Glass / © RAYMOND MELER 


yorumlarla adından sıklıkla söz ettiren fagotçu ve orkestra şefi Burak Özdemir'in “Sampling Barogue: Exposing Handel” projesi, festivalin unutulmaz etkinlikleri arasındaydı. 

24. kez düzenlenen caz festivali ise yine zengin ve farklı tatlar içeren programıyla büyük ilgi çekti. Festivalin Avusturya Kültür Ofisi'nde yapılan açılış töreninde, ünlü caz vokalisti Fatih Erkoç ve TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'nın şefi Kamil Özler'e, caz müziğine yaptıkları katkılardan dolayı festivalin düzenleyicisi İKSV tarafından Yaşam Boyu Başarı Ödülleri verildi. 

Festivalde, Jacky Terrasson-Stephano Belmondo, Paco de Lucia Anısına, Taksim Trio, Christian McBride's New Jaw, Joshua Redman, Roberto Fonseca, Mehmet Ali Sanlıkol, Nik Bârtsch's Ronin, Antonio Sanchez, Dee Dee Bridgewater ve Isfar Sarabski gibi önemli isimlerin konserleri gerçekleşti. 

Tanıdığım fotoğrafçıların neredeyse hepsi müzikle ilgilidir. Müzisyen arkadaşlarımın bir çoğu da ciddi fotoğrafla ilgilidir ve bazıları gerçekten de iyi fotoğraf çekerler. Müziğin ve edebiyatın varlığı, edilgen konumda da olsa, sanatçıları çok etkiler. 
Müzik, üretim öncesinde sanatçının ilhamına katkıda bulunmakta ve üretim aşamasında da verdiği destekle sanatçıya bambaşka bir dünyanın kapılarını açmaktadır. Öyleyse müziğin verdiği güçle fotoğraflarımızı çekmeye devam edelim. 


fotoğraf : 
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Dünyanın birçok şehrinde müzikten fotoğrafa kadar birçok farklı konuda festival yapılıyor. Küçük şehirler bile, bu festivaller aracılığıyla yaşayan dev mekânlara dönüşüyorlar. Dünyanın dört bir yanından gelen insanlar hem etkinlikleri izliyorlar, hem de sanat yoluyla varolmanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyorlar. Şehre ekonomik katkıları da kültür turizminin en etkili yanını oluşturuyor. 

Geçen yıl fotoğraf sezonunu dünyanın en önemli fotoğraf etkinliklerinden Paris Photo ile kapadıktan sonra, bu yıl da Uluslararası Arles Fotoğraf Buluşması'ni izlemek üzere ilk kez Arles'a gittim. Her yılın Temmuz alında on binlerce fotoğraf tutkununu ağırlayan bu tarihi şehir, 

Van Gogh'un kulağını kestiği ve 

akıl hastanesinde yattığı yerdir aynı zamanda. Sanatçının en fazla bilinen resimlerinden tıpkı bir ölüdoğa gibi yansıttığı Arles'daki Yatak Odası resmi de, farklı bakış açısı ve yaklaşımıyla sanat tarihinin unutulmayan yapıtlarından biri olarak hafızalardaki yerini korumaktadır. 

Bu yıl 48. kez düzenlenen festival, müzelerden dükkanlara, eski depolardan kiliselere, tarihi yapılardan küçük otellerin lobilerine kadar farklı mekânların kullanımıyla organik bir forma kavuşmuştu. Dünyanın farklı birçok ülkesinden buraya gelen fotoğafçılar, küratörler, yayıncılar, eleştirmenler, şehrin dinamiğini farklı bir boyuta çıkartmışlardı. 

Fotoğrafçılar ve fotoğraf kitapları yarışmaları, atölye çalışmaları, gündüz rehberli geziler, gece projeksiyon gösterileri, Antik Tiyatro'da yapılan ve ünlü fotoğrafçıların fotoğraf deneyimlerini anlattıkları konferanslarla şehrin kalbi yalnızca fotoğraf için atmaktaydı. 
Şehirde yer alan ve fotoğrafçıların akınına uğrayan Actes Sud Kitabevi ve irili ufaklı yayınevleri de festivalin farklı noktalarında kitaplarını okuyucularıyla buluşturuyorlardı. 

Hızlı bir bakışla sergilerin bir kısmına odaklanırsak (140 sergi vardı), tematik ve ülke bazında sergilerin büyük ilgi çektiğini görüyoruz. Latin Amerika fotoğrafının 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çarpıcı örnekleri içeren sergiler doyurucuydu. Şilili kadın fotoğrafçı Paz Errazzuriz'in işleri ülkesinin dinamiklerini kendine has yaklaşımla ele alması açısından büyük çarpıcılıklar taşıyordu. 

Latin Amerika ve Kolombiya'dan temalı grup sergileri, dünyanın farklı bir coğrafyasının yaşam ve sanatını bizlerle paylaşıyordu. 66 İranlı fotoğrafçının işlerinden seçilerek yapılan “İran 38 Yıl” sergisi de Arles'ın en ilgi çekici işlerinden biriydi. Yaşam ve dönemler, değişimle birlikte bir sürü tuhaflığı da yanında getiriyor ve küratörler fotoğrafın bu yanını ustalıkla kullanıyorlar. 

Erken dönem işlerini gördüğümüz Joel Meyerowitz'in yaşam fotoğrafları ve özellikle de Annie Leibowitz'in 1970-1983 yılları arasında dergiler için çalışırken çektiği adeta bir ünlüler resmi geçidi olarak nitelendirebileceğimiz portre sergisi de çok etkileyiciydi. Özellikle sergileme biçimi, daha önce gördüğümüz tasarımlardan çok farklıydı. Festivalin en ilgi çekici sergileri arasında Michael Wolf ve Masahisa Fukase isimlerini rahatlıkla en başta sayabiliriz. 

Uzakdoğu şehir yaşamını, evler ve insanlar arasındaki ilişkiyi en ilginç biçimde anlatan, görkem ile sıkışmışlığı, insanların robotlaşmasını ve birey olarak durmanın zorluklarını inanılmaz mimari bir disiplinle veren Wolf, fotoğrafta efsane olmak yolunda emin adımlarla gidiyor. 
Özellikle bir oyuncak fabrikasında çektiği çalışanların fotoğraflarını binlerce oyuncakla birleştirerek yaptığı enstalasyonu, hem akıl, hem de işçilik 


olarak bugüne kadar gördüğüm en çarpıcı sergilerden biriydi. 

Japonların gelmiş geçmiş en iyi beş fotoğrafçısından biri olarak kabul edilen ve trajik yaşamının sınırlı bir bölümüne sığdırdığı olağanüstü serilerden oluşan fotoğraflarıyla büyük beğeni toplayan Fukase'nin retrospektif sergisi belki de tüm festivalin en sıra dışı etkinliğiydi. 
Hele onun, ruhunu sağaltmak ve yüreğinin karanlığını yeryüzüne göstermek için yaptığı ölümsüz serisi “Kuzgun'”u orijinal fotoğraflarıyla görmek tarifsiz bir duyguydu. 

İstanbul Modern'de sergisi devam eden Roger Ballen ise, “Ballenesgue Ev"i ve içinde yaşayan sakinleriyle gotik 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temasını daha fazla alanı kullanarak ileri boyutlara götürmüştü. Norman Behrendit ve Guy Martin'in sergileri ise 2000'li yıllarda farklı kırılmalar yaşayan Türkiye'ye politika ve günlük yaşam üzerinden farklı bakış açıları getiriyordu. 
Sergilerin bir kısmında da, bazen yeşilin güzelliği ve Amerikan tarzı bahçeli ev yaşamı, bazen de içinde Fukushima nükleer felaketi dahil, değişen dünyanın ve iklim koşullarının doğa üzerindeki etkilerini ele alan çalışmalar yer alıyordu. 

Şehrin çehresini değiştiren festivali kısaca özetlemek gerekirse, belgenin ve sanatın ortak güzellemesi fotoğraf aracılığıyla gerçek bir destan yazılmıştı Arles'da. Onbinlerce izleyiciden biri olarak, bu güzel şehirde, bu olağanüstü fotoğraf etkinliğinde olabilmeyi ve fotoğrafa gösterilen bu yoğun ilgiyi, ciddiyeti ve bir sanatın bir şehri nasıl yeniden var edeceğini görebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Ama bir yandan da bir şehrin, belediyelerin, kültür-sant kurumları ve sponsorların fotoğraf aracılığıyla bu şehre verdiği kıymeti görünce de kıskanmıyor değilim. 

Oysa biz şu satırların yazıldığı günlerde, türlü nedenlerden dolayı tahliye edilemeyen suların evimizi basmamasını ve arşivimizi yok etmemesini de yeterli buluyor ve bunun bir kültür hizmeti olarak kayıtlara geçmesini temenni ediyoruz. 
Festival bizim neyimize ya da Van Gogh sen çok yaşa, kulağını insanlığın önüne cesurca attığın bu şehirde ve ahir ömrümüzde. G 
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İnstagram fotoğraf yarışması 


LaCie Türkiye ve Zoom İthalat sponsorluğunda düzenlenen Instagram fotoğraf yarışması başladı! 
Yarışmaya katılmak için yapmanız gerekenler, olacie seagate ve ©zoomithalatofficial instagram hesabını takip etmek ve yüklediğiniz fotoğraflarda #lacieheryerde etiketini kullanmak. 
Yarışma şartlarını eksiksiz yerine getiren katılımcıların fotoğrafları ön eleme sonrası seçici kurula sunulacak ve ödül kazananlar belirlenecektir. 


YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI 

> Yarışmaya katılım ücretsizdir ve konu serbesttir. 
> Yarışma sadece Instagram platformu üzerinde düzenlenmektedir. 

» Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilir. 
> Yüklenecek fotoğraflarda adet sınırı olmamakla birlikte, en fazla 4 fotoğraf yüklenmesi uygun olur. 
Bir kişi birden fazla hediye kazanamaz. 

> Tüm yarışma şartlarını eksiksiz yerine getiren katılımcıların fotoğrafları ön eleme sonrası 

seçici kurula sunulacak ve ödül kazananlar belirlenecektir. 

> Önjüri gerek duyduğu fotoğrafların orijinallerini isteme hakkına sahiptir. 

> Yüklenen fotoğraflarda istenilen filtre, efekt ve görüntü işleme tekniği kullanılabilir. Bu konuda herhangi bir sınırlama yoktur. 

> Yarışmaya katılım için, ©lacie seagate ve © zoomithalatofficial Instagram hesabının takip edilmesi ve açıklama kısmına #lacieheryerde hashtag'inin yazılması gereklidir. 

> Yarışmaya katılanların yarışma sonuçlanana kadar Instagram kullanıcı/hesap isimlerini değiştirmemeleri gerekmektedir. 

» Yarışmaya katılan fotoğrafların üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi, kamu düzenini bozucu, zararlı ve kötü alışkanlıkları 


özendirici, genel ahlak ve adaba aykırı olmaması, suç teşkil etmemesi, herhangi bir şekilde 

üçüncü kişilerin reklamı amacını taşımaması gerekmektedir. Bu konudaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk katılımcılara aittir. 

» Yarışma sonuçları açıklanmadan önce kazananlara Instagram profilleri üzerinden 

DM ile ulaşılacak, iletişim ve fotoğraf bilgileri kontrol edilecektir. Bu süreçte cevap alınamayan kullanıcıların yerine yedek kazananlar alınacaktır. 
» Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait 


görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması 


durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. 


> Bu yarışmanın Instagram platformu ile direkt bir 


ilgilisi bulunmamaktadır. Instagram'ın yapacağı değişiklikler ve düzenlemeler yarışmanın seyrini değiştirebilir. Bu sebeplerle düzenleyici firmalar sorumlu tutulamaz. 

» Yarışmayı düzenleyen Fotoğraf Dergisi yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır. 

» Yarışmaya katılanlar “yarışma katılım şartlarını” okuyup kabul etmiş sayılırlar. 


TARİHLER 
Son katılım tarihi 
10 Eylül 2017 
Sonuç duyuru tarihi 
20 Eylül 2017 


ÖDÜLLER 
Birinci: LaCie Rugged 2TB Thunderbolt 
Başarı Ödülleri: 2 adet LaCie Porsche Dizayn 21B 


SEÇİCİ KURUL 
Erhan Arslan 
Seagate/Lacie Türkiye Ülke Müdürü Faruk Akbaş 
Fotoğraf Sanatçısı 
Mustafa Seven 
Fotoğraf Sanatçısı 
Ömer Serkan Bakır 
Fotoğraf Dergisi Yayın Yönetmeni 


duyan 


FT“ TEKNİK SERVİS — 


fotoğraf Dergisi okurlarına Ücretsiz sensör temizliği! 


1- Randevu al (0212 5265101), kampanya kodunu ilet. 
2- Fotoğraf makineni götür, ücretsiz sensör temizliği yaptır 


ÜCRETSİZ 
SENSÖR 
TEMİZLİĞİ 
KAMPANYA 
KODU: 


SERHAN 
SERTER 


: fotoğraf 


KISACA fotoğrafın tarihine ve arkasından düğün fotoğrafçılığının başlangıç noktasına bir bakalım. 
Bildiğimiz gibi ışık enerjisi küçük bir deliği bulunan karanlık bir kutuya süzüldüğünde görüntüsünün iz düşümünü karşı yüzeye yansıtmakta. 


Aslında bu durum 1826 yılında çekilen 


ve ilk fotoğraf olarak kabul edilen View from the Window at Le Gras'tan öncesinde biliniyordu. Fotoğrafın kimliğini ve farkını ortaya koyan asıl nokta ışık enerjisinin izdüşümünü “kalıcı olarak” kayıt edebilecek bir düzlem ortaya çıkarması oldu. 

İşte bu noktada, insanın çevresindeki canlı ve cansız varlıkları algılaması ve bu algı köprüsü üzerinden kendini ifade etme süreçlerinden biri de fotoğraf olarak eklenmiştir. 

İnsanların düğünlerinin görüntülerinin kalıcı hale getirmeleri ise bu tarihlerden ve sandığımızdan çok daha öncelere dayanmaktadır. 
Bilinen ilk düğün görseli 1434 
yılında Jan Van Eyck tarafından çizilen “Arnofili'nin Evlenmesi” 

(veya “Arnolfini'nin Düğünü” isimli eseridir. Bir düğün belgesi olarak kabul edebileceğimiz ve Rönesans döneminin kıymetli eserlerinden 

biri olan bu tablodaki görsel motiflerde yoğun bir mesaj iletimi söz konusudur. Esere düğün görseli açısından baktığımızda bizi en çok ilgilendiren kısımlardan biri arkadaki duvarın üzerinde bulunan dış bükey ayna ve aynanın üzerinde bulunan yazıdır. Aynaya büyütülmüş olarak baktığımızda ressamın kendisinin de eser içinde göründüğünü fark edebiliriz. 

Sanatçı, tablosunda bu düğünün sadece görselini ortaya çıkararak kalıcılığını göstermekle kalmayıp aynı zamanda bu düğünün bir şahidi olduğunu da ifade etmiştir. 
Aynanın üzerinde, duvardaki yazıya bakacak olursak “Johannes Van Eyck buradaydı” ibaresini görebiliriz. 
Aynanın görselini destekleyen bu yazı ile sanatçı yapmış olduğu düğün görselinin sadece üreticisi değil aynı zamanda tanığı ve parçası olduğunu da ortaya koymaktadır. 

Düğün fotoğrafçılığının başlangıç noktası olarak kabul edebileceğimiz bu eser, bize insanın düğün 


kurumunun hayatımız içinde kalıcı ve hatırlanabilir olması endişesini göstermesi açısından önem taşımaktadır. 

Hızlı bir zaman geçişi ile günümüze geldiğimizde, yapılan düğün fotoğrafçılığı eyleminin düşünsel olarak bu durumdan bir farkı olmadığını sezinlemek mümkündür. 
Bu durumda önümüze çıkacak sonuçlardan biri de şu olabilir: 


“Her düğün fotoğrafçısı belgelediği düğünün şahidi ve parçasıdır.” 

Bunula beraber çiftler, sadece çalıştıkları fotoğrafçının gözünden ve dünyaya bakış açısından kendi düğünlerini gözlemleyebileceklerdir. 
Düğünü görüntüleyecek fotoğrafçının yaşanmışlıkları, doğup büyüdüğü çevre, almış olduğu eğitimler gibi kendisini günümüze getiren maddi ve manevi değerlerin bütünü 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fotoğrafçının vizöründen anlık ve geçici bir zaman parçasını görüp kalıcılık dünyasına aktarmasında vereceği kararı etkileyecektir. 

Durum, deklanşöre basmak için verilecek kararlar bütünü ile çekilecek fotoğrafların genel yapısına etki edeceği gibi, bu yaklaşımı o fotoğrafçının tarzı olarak tanımlamak da mümkün olabilir. 

Düğün fotoğrafçılığının görüntüleme yaklaşımında bu değerler üzerinden ilerlediğimizde, aradan yüzlerce yıl geçse bile sanatçının yaklaşımında eserine bırakacağı etkinin değişmediğini, teknolojinin gelişimi ile beraber eserin sadece fiziksel yapısının ve üretim şeklinin değiştiğini gözlemliyoruz. 

1826 yılında fotoğrafın icadını 
milat kabul ettiğimizde düğün fotoğrafçılığının başlangıcını 19. yüzyıl olarak değerlendirebiliriz. Düğün fotoğrafçılığının ilk zamanlarında çiftler düğünden ayrı bir günde şık kıyafetlerle çekim yaparlarken sonrasında düğün kıyafetleri ile çekim yapılmaya başlandı. Dönemin ağır 


. 


ve portatif olmayan ekipman yapısı ve fotoğraf üretim hızı göz önüne alındığında, stüdyolarda düğün günü sonrasında veya öncesinde çekimler yapılıyordu. Düğün için çekilen fotoğraf sayısı oldukça düşüktü. 

Bu durum teknoloji ve ekipman yapısının gelişimi ile değişime uğrayacaktı. 20. Yüzyılın ikinci yarısından sonra ışıklandırma sistemleri ve fotoğraf üretim teknikleri oldukça fazla yol kat etmişti. Bu destekle kısıtlı mekan ve üretim adetinden sıyrılan düğün fotoğrafçıları stüdyo ortamlarını terk ederek düğün organizasyonlarının olduğu mekanlara ilk misafirliklerini gerçekleştirmeye başladılar. Bu eylem modern düğün fotoğrafçılığının temelini atmış oluyordu. Düğünün gerçekleştiği, aktivitenin ait olduğu gerçek mekanında günün kahramanları gelin ve damatlar evlendikleri günün ve mekanın heyecanı ve doğallığı ile görüntüleniyordu. 

Bunun yanında fotoğraf stüdyoları gelişimlerini hızlandırarak estetik kurguyu tercih eden çiftlere daha 


yüksek kalitede hizmet sunmaya başlayıp, günümüze kadar düğün fotoğrafçılığının önemli bir parçası olarak yer aldılar. 

Genel olarak baktığımızda düğün fotoğrafçılığının fotoğraf tarihi ile neredeyse yaşıt olduğunu ve bunun yanında sanatsal ifade olarak fotoğrafın icadından öncesine dayandığını görmekteyiz. 

Evlilik gibi medeniyet tarihi ile yaşıt olan önemli bir kavram söz konusu olduğunda, insanın o gününü hatırlanabilir kılacak bir çabaya girmesi kadar doğal bir durum olamazdı. İnsan, başından beri var oluşunu anlamlandırmak çabası içinde ifade ve paylaşım yolları aramakta. 
Ölümlü olduğunu bilerek yaşayan insan yaşamına değer ve ifade katma endişesiyle kalıcı yapıtlar üretmeye yönelir. Fotoğraf bunun bir parçasıdır. 

Düğün fotoğrafçılığının var oluş kaynağı insanın yaşamı içindeki evlilik kurumunun paylaşım, iletişim ve dolayısıyla fiziksel varlığı dünyada sona erdikten sonra hatırlanma ve iz bırakma ihtiyaçlarından oluşmaktadır. € 
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1977 yılında Trabzon'da doğdu. Lisans eğitimini Uluslararası 
İşletme Bölümü'nde bitirdi. Yüksek lisans eğitimine ise Fotoğraf ve Video Bölümü'nde devam etti. 

2003 yılında Fotoğraf Vakfı'nda Belgesel ve Fotoröportaj 
çalışmalarına katıldı. 2004 yılında İFSAK üyesi oldu. Fotoğrafları ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödüller kazandı ve 

karma sergilerde yeraldı. Türkiye'nin önemli fotoğraf ustalarının gerçekleştirdiği atölye çalışmalarına katıldı. 

Uzun süredir, İstanbul'da ve dünyanın çeşitli şehirlerinde sokak fotoğrafçılığı üzerine çalışmalar yapıyor ve şehirlerle ilgili projeler hazırlıyor. Ekim 2016'da açtığı sergisiyle aynı adı taşıyan “Bir Yalnız Ada Küba” (İlke Kitap) yayımlanmış ilk kitabıdır. İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyonu'nda fotoğrafı bulunmaktadır. 
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BİR YANDAN günümüz modern makinelerinde bulunan dâhili pozometrelerin gelişmiş ölçüm sistemleri, diğer yandan da pozlandırma sonuçlarının gözle izlenebilmesine olanak veren LCD ekranlar, fotoğrafçıların daha çok kompozisyon ve içerikle yoğunlaşmalarına ortam hazırlamıştır. 
Fakat pozlandırma işlemi, sadece makinenin inisiyatifine bırakılamayacak kadar önemli bir konudur. Bu nedenle farklı bir bakış açısı kazanmak ve yaratıcılığı elden bırakmamak isteyen her fotoğrafçının, pozlandırma işleminin doğası konusunda bilgi sahibi olması gerekir. Kimi durumlarda, günümüzün en gelişmiş pozometrelerini dahi yanıltan ve hatalı poz değerlendirmesine yol açan ışık koşullarıyla karşılaşılabilir. Eğer pozlandırma işleminin temel unsurlarını bilirsek, bu özel ışık koşullarında pozometremizin önerdiği hatalı pozlanırma değerlerine müdahale edebilir, her koşulda doğru pozlandırma işlemi gerçekleştirebiliriz. 
Kullanılan bütün poz ölçüm sistemleri, üzerine düşen ışığı 9018 oranında yansıtan bir gri değeri temel alarak tasarlanmıştır. Bu nedenle pozometre testleri yapılırken, bu rengi referans noktası olarak alan “gri kartlar kullanılır. 
Pozometre tasarımında 4618 yansıtıcılığındaki gri değerin referans noktası olarak alınmasının sebebine gelince: Ekstrem koşulları dışında tutarak konuşacak olursak, gün ışığı altında çekilen “ortalama” bir sahne- den yansıyan ışık değerleri, beyazdan siyaha kadar geniş bir ton skalası oluşturur. Eğer sahne içerisindeki her bir elemandan yansıyan ışık değerini ölçmek ve kapladıkları alanla orantılı bir biçimde ortalamalarını alabilmek mümkün olsaydı, elde edeceğimiz 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POZOMETRELER & 
ŞIK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 


sonuç, görüntü çerçevesinin tümün- den yansıyan ışık değeridir ve bu değer yaklaşık olarak 9618 yansıtıcılığı olan orta gri renge karşılık gelir. 
Diğer bir deyişle, gün ışığı altındaki ortalama bir sahnenin yansıttığı ışık, “018'lik gri kart üzerinde oluşan yansımadan çok da fazla farklı değildir. Bu nedenle, aynı ışık koşulları altında gri kart üzerinden alınan ölçüm değeri ile ortalama bir sahnenin ölçüm değeri, yaklaşık olarak birbirleriyle eşdeğerdir. Dikkat edilecek olursa, yapılan bu işlemin renklerle herhangi bir ilişkisi yoktur. Pozometreler konu üzerindeki renkleri değil, renklerden yansıyan ışık şiddetini dikkate alır. 

Fotoğrafı çekilecek tüm konuların orta tonlu bir görünüm sergilemesi elbette ki mümkün değildir. Renk, yüzey yapısı ve aydınlanma şiddeti gibi değişkenlere bağlı olarak çok karanlık değerlerden çok aydınlık değerlere kadar geniş bir ton skalasıyla karşılaşılabilir. Bu nedenle doğru pozlandırma yapmak isteyen bir fotoğrafçı, bir yandan kullandığı pozometrenin yapısını ve başvurabileceği ölçüm yöntemlerini, diğer yandan ise düşen ve yansıyan ışığın özelliklerini doğru tanımak zorundadır. Pozometreler, iki farklı tipte ölçüm yapma özelliğine sahiptir. 

1) Gelen Işık Ölçümü 

2) Yansıyan Işık Ölçümü 


Görme eylemi yansıyan ışık prensibine dayanır. Kaynaktan yayılan ışık ışınları önce konuyu aydınlatır, daha sonra konudan yansıyan ışınlar gözümüze ulaşarak görme eylemi gerçekleşir. Yansıyan ışık ölçümü de, tıpkı gözde olduğu gibi konudan yansıyan ışınların pozometrenin duyarlı 


- wi 


Fig.1 Yukarıdaki çizimler yansıyan ve düşen ışık ölçüm yöntemini göstermektedir. Soldaki çizim, yansıyan ışık ölçüm yöntemine aittir. El pozometresi yerine 

bir fotoğraf makinesi de, aynı konumda tutularak yansıyan ışık ölçümü yapılabilir. Bu yöntem, konudan yansıyan ışınların ölçülmesi prensibine dayanır. 
Sağdaki çizimde ise gelen ışık ölçüm yöntemi gösterilmektedir. 
Bu yöntemde konu üzerine düşen ışığın ölçülmesi amaçlanır. Sadece el pozometreleriyle ölçülebilir. 

Bu ölçümü gerçekleştirmek için, pozometrenin önündeki beyaz yarım kürenin ışığa duyarlı gözün önüne getirilmesi gerekir. Bu sayede, sadece kaynaktan gelen değil, çevreden yansıyan ışınların da ölçüm değerine katılması amaçlanır. 


hücresine düşürülmesiyle gerçekleşir. 
Gelen ışık ölçümünde ise konudan yansıyan değil, konu üzerine düşen ışığın şiddeti ölçülür. 

Makine üzerindeki dahili pozometreler, yapıları gereği sadece yansıyan ışık ölçümü yaparlarken, harici pozometreler (el pozometreleri) yansıyan ışık ölçümünün yanı sıra, gelen ışık ölçümü de yapabilirler. 


GELEN IŞIK ÖLÇÜMÜ 

Belli bir örtücü hızı ve diyafram değeri kullanılarak gerçekleştirilen herhangi bir pozlandırma işlemi, duyarkat yüzeyindeki her bölge üzerinde eşdeğer bir etkide bulunmaz. 
Örneğin, bir ağacın yeşil çayırlar üzerindeki gölgesi 1 birim ışık alırken, ağacın gövdesi 2 birim ışık alır. Çayırlar ve ağacın yapraklarının bulunduğu alan 4 birim, duyarkatın diğer noktalarında uzaktaki başka ağaçlar 
8 birim, gök mavisi 16 birim, beyaz 
bulutlar 32 ve 64 birimlik ışığa maruz kalabilir. Bir kare fotoğraf çekmek, duyarkat üzerinde bir dizi pozlandırma yapmak demektir. Zaten herhangi bir görüntünün oluşturulabilmesi için, bu temel bir zorunluluktur. Görüntü, duyarkat üzerinde elde edilen farklı yoğunluk seviyeleri sayesinde açığa çıkar. Tersi, fotoğrafı çekilen sahnenin farklı alanlarının duyarkatı aynı oranda etkilemiş olmasıdır ki, düz bir karton yüzeyin pozlandırılmasıyla da eşdeğer bir sonuç elde etmek mümkündür. Normal koşullarda fotoğrafı çekilecek çoğu konunun, ortalama bir yansıtıcılıkta olacağı ve bu yansıtıcılık oranının orta gri ton (5.zon) değerine karşılık geleceği var sayıldığından, pozometreler bu değere kalibre edilmiştir. Bu nedenle yansıyan ışık ölçümü, sadece “ortalaması orta gri gibi olan” normal sahnelerde doğru sonuç verir. Normalden koyu ve açık konuların çekiminde, ölçülen değer düzeltilerek kullanılmalıdır. Oysa gelen ışık ölçümü sahneyi aydınlatan ışık kaynağının ölçümü olduğu için, konunun açık ya da koyu oluşundan etkilenmez. Dolayısıyla, orta gri bir kart yüzeyinden yapılan yansıyan ışık ölçümüyle eşdeğer bir sonuç verir. Bu ölçüm metodu kullanıldığın- da sadece insan gözünün algılamasını kolaylaştırmak için fizyolojik bir düzeltme yapılır. Bu amaçla, koyu konular için yaklaşık #-1/2 stop fazla poz, açık konular için (—)1/2 stop az poz verilmesi uygun olur. Oysa yansıyan ışık ölçümü yoluyla elde edilen değerler, aşağıda da ayrıntılı olarak anlatılacağı gibi, sahnenin açık ya da koyu oluşu ve duyarkat yapısına bağlı olarak, #1, 42, 4-3yada—1,-2,—3 stop düzeltmelere gereksinim duyar. 
Görülmektedir ki, genel bir ölçüm söz konusu olduğunda gelen ışık ölçümü 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Işıklı alan ölçümü 


Ortalama ölçüm 


Gölge alan ölçümü 


Fig.2 Gelen ışık ölçümü sadece sahneyi aydınlatan ışık seviyesini gösterdiği 

için, ışık-gölge farkları hakkında fikir vermez. Bu nedenle, homojen aydınlanmış konular için güvenilir bir yöntem olsa da, kontrast (ışıklı ve gölgeli alanlar içeren) sahnelerin ölçümünde dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Bu tip durumlarda genel olarak uygulanan yöntem, gölge ve ışıklı alanlar için ayrı ölçümler yapmak ve ortalamasını almaktır. Fakat bu yöntem, aydınlanma oranının makul (normal kontrast aralığı) sınırlarda olduğu sahnelerin çekiminde oldukça kullanışlı olsa da, yüksek kontrastlıktaki sahnelerde uygulanamaz. Çünkü ortalama ölçüm yöntemiyle çekim yapıldığında, her iki (ışık ve gölge) alanda da kayıplarla karşılaşılır. Bu tip sahnelerin pozlandırılmasında, kullanılan duyarkat teknolojisine bağlı olarak farklı yöntemler geliştirilmiştir. Yukarıdaki fotoğraflar normal (5 stop) kontrastlıkta kabul edilebilecek bir sahneye aittir. Işıklı alan ölçümü gölge alanlarda, gölgeli alan ölçümü ise ışıklı alanlarda ciddi kayıplara yol açtığı görülmektedir. Ortalama ölçüm yöntemi kullanılarak yapılan pozlandırma her iki alanda da kabul edilebilir değerler oluşturmuştur. Her iki alanda da kısmi detay kayıpları görülse de, negatif yapılanması basılabilir ton aralığı sınırlarındadır. 


daha güvenilir bir yoldur. Konuların koyuluk farklarının incelenmesine ihtiyaç duyulduğu durumlarda ise, yansıyan ışık ölçümüne başvurulur. 

Gelen ışık ölçümü sadece sahneyi aydınlatan ışık seviyesini gösterdiği için, ışık-gölge farkları hakkında fikir vermez. Oysa bir negatifin kalitesi sadece yoğunluğuna değil aynı zamanda da kontrastına da bağlıdır. 
Gerek gün ışığı, gerekse yapay ışık söz konusu olduğunda, ışığın karakterine (direkt, süzülmüş, yansımış) bağlı olarak konu kontrastı değişiklikler gösterir. Direkt ışık kaynakları sert gölgelere neden olurken, difüz ışık kaynakları yumuşak gölgeler yaratır. 
Işık-gölge alanlarında ortaya çıkacak bu aydınlanma farkları, konu kontrastı üzerinde belirleyici bir öneme sahiptir. 
Bu nedenle, gelen ışık ölçümü yapılırken hem gölgedeki konular üzerindeki aydınlanmanın, hem de ışıklı alanlar- 


Fotoğrafı çekilecek tüm konuların orta tonlu bir görünüm sergilemesi elbette ki mümkün değildir. Renk, yüzey yapısı ve aydınlanma şiddeti gibi değişkenlere bağlı olarak 

çok karanlık değerlerden çok aydınlık değerlere kadar geniş 

bir ton skalasıyla karşılaşılabilir. 
Bu nedenle doğru pozlandırma yapmak isteyen bir fotoğrafçı, bir yandan kullandığı pozometrenin yapısını ve başvurabileceği 

ölçüm yöntemlerini, diğer yandan ise düşen ve yansıyan ışığın özelliklerini doğru tanımak zorundadır. 
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Fig.3 Yukarıdaki fotoğraflar, sahne içerisindeki ışıklı alanlar dikkate alınarak pozlandırılmıştır. Işıklı alan ölçümü kullanılarak yapılan bu tip pozlandırmalar, gölge alanların detaysız olarak yapılanmasına neden olur. Sağ taraftaki tren rayı fotoğrafında ise, ilave bir önlem alınmıştır. Gün batımına yaklaşan saatlerde çekilen bu fotoğrafta da ışıklı alan ölçümü yapılmış, fakat atmosferdeki ışığın yumuşaması nedeniyle gölge ve ışıklı alanlar arasındaki poz farkı beklenenden az bulunmuştur. Çelik rayların yüksek yansıtıcılığı dikkate alınarak bulunan ölçüm değeri 1.5 stop az poz yönünde yorumlanmıştır. 


daki aydınlanmanın ölçülmesi ve ortalamasının alınması gerekir. Elbette fotoğrafçının, ışık ya da gölge tercihli pozlandırma yapması da mümkündür. 
Bu durumda tercih edilen alandan yapılan gelen ışık ölçümü, elde edilmek istenen etkiye bağlı olarak aynen ya da yorumlanarak uygulanır. 


YANSIYAN IŞIK ÖLÇÜMÜ 

Fotoğraf makinelerimizde kullanılan ışık algılayıcı hücreler, genellikle makine gövdesinin üst kısmında bulunan pentaprizma içerisine yerleştirilmiştir. Konudan yansıyan ışık, objektiften geçerek makine gövdesine 459 lik bir açıyla yerleştirilmiş olan aynanın üzerine düşer. Buradan tekrar yansıyan ışık, pentaprizmanın arka tarafına yerleştirilmiş olan fotosellerin üzerine düşer. Bu türden ışık ölçümü, “Objektif İçinden Okumalı” (TTL-Through The Lens) ölçüm olarak anılır. 

Makinenin deklanşörüne hafifçe dokunulduğunda ya da yarım basıldığında devreye giren pozometre, kullanılan ISO/ASA değerine bağlı olarak konudan yansıyan ışık şiddetini ölçer ve sonucu, yaklaşık 4-16sn süresince (elektronik makinelerde bu süre, belli sınırlar içerisinde değiştirilebilir) enstantane/diyafram sayıları olarak bildirir. Film kullanan mekanik makine 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pozometreleri, genellikle ya örtücü hızına ya da diyafram açıklığına bağlı olarak çalışırlar. Eğer örtücü hızına bağlanmış ise, örtücü hızı kullanıcı tarafından seçilir. Bu durumda pozometre, konudan yansıyan ışığın şiddetine bağlı olarak kullanılması gereken diyafram açıklığını tespit eder. 
Tersi durumda ise, diyafram fotoğrafçı tarafından seçilir, kullanılacak örtücü hızı ise pozometre tarafından bildirilir. 
Kimi modeller ise, isteğe bağlı tercih yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. 
Diğer yandan gerek analog, gerekse dijital bütün elektronik makinelerde poz ölçümünü, manuel (M), enstantane öncelikli (S), diyafram öncelikli (A) ya da program (P) seçeneklerinden herhangi birini kullanarak yapmak mümkündür. 

Fotoğrafçı, pozometre tarafından bildirilen ölçüm değerini vizörden bakarak kontrol eder. Vizörden izlenen bu pozometre bilgileri, makine modeline bağlı olarak farklı tasarımlar içerir. Fig.4'de bu tasarımlardan bazıları gösterilmiştir. Diğer yandan, film kullanan elektronik makinelerin ve dijital makinelerin hemen pek çoğunda gövde üzerine yerleştirilmiş bir LCD ekran bulunur. Bu ekran sayesinde, vizörden bakmaya gerek kalmadan pozometrenin bildirdiği ölçüm değerlerini izlemek mümkündür. 


2 SKALA ÜZERİNDE İBRE 


3 DİJİTAL LED SAYILARI 


4 DİJİTAL LCD SAYILARI 
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Fig.4 Yukarıda, vizörde izlenen pozometre verilerinin sunumunda kullanılan kimi farklı tasarımlar görülmektedir. 1) İbre 2) Scala üzerinde ibre işareti 3) Dijital LED sayıları 4) Dijital LCD sayıları 


FOTOĞRAF MAKİNELERİNDE KULLANILAN YANSIYAN IŞIK 
ÖLÇÜM SİSTEMLERİ 

El pozometreleri (harici pozometreler) hem “gelen ışık” hem de “yansıyan ışık” ölçümü yapabilmelerine karşın, fotoğraf makinesinde kullanılan pozometreler (dahili pozometreler) sadece "yansıyan ışık” yöntemiyle ölçüm yaparlar. Yansıyan ışık ölçümünde farklı sistemlerden yararlanmak mümkündür. Makine pozometrelerinde kullanılan bu sistemleri, genel olarak dört başlık altında inceleyebiliriz. 

1) Ortalama Işık Ölçüm Sistemi (Averaging System): Bu ölçüm sistemin de, görüntü alanı eşit büyüklükte ve duyarlılıkta dilimlere ayrılmıştır. Dolayısıyla ışık ölçümü, fotoğraf karesinin 


Fiy.5 Üstteki çizimde, SLR tasarıma sahip film kullanan elektronik makinelerin ve dijital makinelerin hemen pek çoğunda, gövde üzerine yerleştirilmiş LCD ekran modeli görülmektedir. Bu ekran sayesinde, vizörden bakmaya gerek kalmadan pozometrenin bildirdiği ölçüm değerlerini izlemek mümkündür. Altta ise, günümüz modern makinelerinde (analaog ve dijital) kullanılan pozometre veri çizelgelerine ait örnekler görülmektedir. 
Çizelgeler üzerinde görülen her üç 

nokta aralığı 1 stop değerindedir. Bu 1 
stopluk aralık üç eşit dilime ayrılarak 1/3 stopluk derecelendirme elde edilmiştir. 
Enstantane ve diyafram aralıkları 1/3 

stop olarak tasarlanmış makinelerde pozometre verileri de 1/3 stop duyarlılıkla gösterilir. Şimdi örneklerden yola çıkarak pozometre verilerini yorumlayalım. a) 

(4) ve (5) poz yönünde herhangi bir işaret bulunmaz. Doğru pozlandırma yapıldığına işaret eder. b) O değerinin sağında, (-) poz yönünde 2 birimlik ilerleme. 2/3 stop az pozlandırma yapıldığını gösterir. c) 

0 değerinin solunda, (4) poz yönünde 

9 birimden daha fazla ilerleme. 3 stop 
değerinden daha fazla pozlandırma yapıldığını bildirir. 

Not: Enstantane ve diyafram aralıkları 

12 stop olarak tasarlanmış makinelerde 
çizelge üzerindeki 1 stopluk aralık 2 eşit parçaya ayrılır. Dolayısıyla 1 birimlik ilerlemenin eşdeğeri 1/2 stop olur. 


tamamından gelen verilerin toplanıp aritmetik ortalamasının alınması yoluyla yapılır. Düz bir duvar gibi homojen yüzeylerde (renk, ton, doku ve ışıkgölge değerlerinin homojen bir biçimde dağıldığı konularda) doğru ölçümler yapmak mümkün olsa da, ışığın her bölgede eşit dağılmadığı (fotoğrafı çekilen konuların neredeyse büyük çoğunluğunda görüleceği gibi) durumlarda yanıltıcı sonuçlar vereceği için bu sistem günümüz modern makinelerinde terk edilmiştir. 
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Fig.6 Ortalama Işık Ölçüm Sistemi, difüz (yumuşak) bir ışık altında homojen olarak aydınlanmış duvar yüzeyi (renk, ton, doku ve ışık-gölge değerlerinin homojen bir biçimde dağıldığı konularda) gibi konularda oldukça başarılı olsa da, ışığın her bölgede eşit olarak dağılmadığı durumlarda (sağda) yanıltıcı sonuçlar verir. (Fotoğraflar: (sol) Albay Ziya Erdem, (sağ) Figen Sirel Çarpık) 


2) Merkez Ağırlıklı Işık Ölçüm Sistemi (Center Weighted): 

Fotoğraf karesinin tamamından gelen verilerin toplanıp aritmetik ortalamasının alınması genelde iyi bir fikirmiş gibi görünse de, arkadan güçlü bir biçimde aydınlatılmış bir 


portre çekiminde olduğu gibi, ışığın her bölgede eşit dağılmadığı pek çok durumda hatalı sonuçlara neden olur. 
Merkez ağırlıklı ışık ölçüm sistemi (Center weighted), bu ve benzeri ışık koşullarında pozlandırma hatalarını minimuma indirmek için geliştirilmiştir. 
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Fig7 Bu ölçüm sisteminde, görüntü alanı farklı büyüklükte iki bölgeye ayrılmıştır. 
Vizörün tam ortasında bulunan yaklaşık 12mm çapındaki daire alanının toplam ışık ölçümündeki etkisi 9070 iken, dışında kalan bölge 9030 oranında etkilidir. 
Özellikle ana konunun merkeze yerleştirildiği çekimlerde tercih edilen bir ölçüm yöntemidir. Yukarıda farklı firmaların merkezi ölçüm yöntemine işaret etmek için 


kullandığı semboller görülmektedir. 
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Bu ölçüm sisteminde, görüntü alanı farklı büyüklükte iki bölgeye ayrılmıştır. Birincisi, vizör görüntüsünün ortasında bulunan yaklaşık 12mm çapındaki daire alanıdır. İkincisi ise, bu dairenin dışında kalan tüm bölgedir. Bu iki bölgenin büyüklüklerinin yanı sıra Üzerlerine düşen ışıktan etkilenme oranı, diğer bir deyişle duyarılık katsayıları birbirlerinden farklıdır. 
Merkezdeki daire alanının toplam ışık ölçümündeki etkisi 670 iken, diğer bölge 9630 oranında etkilidir. 

Amatör ihtiyaçlara yanıt vermek için tasarlanmış bu yapısına rağmen, çok parlak veya çok koyu yüzeylerin tam orta bölgeye (toplam ölçüm değeri üzerinde 96 70 oranında etkili olan daire alanı) denk gelmesi gibi durumlarda oldukça yanıltıcı değerler vereceği için yine de bilinçli olarak kullanılması önerilir. 

Pozometre tasarımcılarını böyle bir ölçüm sistemine yönlendiren en önemli faktör, çekilen fotoğrafların hemen çoğunda ana konunun çerçevenin tam ortasına yerleştiriliyor olmasıdır. Bu tespit, profesyoneller ve ileri düzeydeki amatörlerin ürettikleri işler açısından tam olarak doğru olmasa da, fotoğraf çekme eylemi anı fotoğraflarıyla sınırlı büyük çoğunluk için tamamıyla doğrudur. Bu özelliği nedeniyle, günümüzde en yaygın olarak kullanılan ölçüm sistemidir. Diğer yandan bu sistemi, ana konunun mer- 


Fig.8 Yukarıda görülen fotoğrafların çekiminde merkezi ölçüm yöntemi kullanılmış ve pozlandırma işlemi, pozometrenin önerdiği değerler dikkate alınarak yapılmıştır. 
Gökyüzünden yansıyan ışık şiddeti yeryüzüne oranla bir hayli fazla olduğu için, soldan sağa doğru gidildiğinde kadrajdaki gökyüzü oranının artışına bağlı olarak pozlandırma miktarının azaldığı görülmektedir. Bunun nedeni, merkezi ölçüm yönteminde toplam ışık ölçümünün 9070'inde, görüntü alanının ortasında bulunan yaklaşık 12mm çapındaki daire alanının etkili olmasıdır. Bu alan içerisine giren gökyüzü oranındaki büyüme, pozometrenin algıladığı ışık şiddetini arttırdığı için, pozlandırma miktarında azalmaya neden olmuştur. (Fotoğraf: Fırat Özenci) 


kezden uzak olduğu durumlarda da etkili bir şekilde kullanmak mümkündür. Bunun için yapılması gereken, ana konuyu merkeze alarak ölçüm yapmak ve istenilen kompozisyonu yapılan bu ölçüm değerini kullanarak pozlandırmaktır. Ayrıca elektronik makinelerde bulunan pozlandırma 


kilidinin de (exposure lock-genellikle AE-L işaretiyle gösterilir), bu tip yöntemler için geliştirilmiş olduğu unutulmamalıdır. Ana konu üzerinden yapılan ölçüm değeri, pozlandırma kilidi kullanılarak sabitlenir ve kompozisyon yeniden düzenlendikten sonra deklanşöre basılır. 8 


Fig.9 Ana konunun kadrajın kenarında bulunduğu durumlarda, merkezdeki daire alanı koyu ya da açık değerlerden fazlasıyla etkileneceği için yanlış pozlandırmaya neden olur. Soldaki fotoğrafta, merkezdeki daire alanı koyu bitki örtüsünün üzerine denk geldiği için makinenin verdiği değer fazla pozlandırmaya neden olur. Sağdaki fotoğrafta ise, öncelikle portreler merkeze yerleştirilerek ölçüm yapılmış, daha sonra alınan bu ölçüm değeri kullanılarak kadraj yeniden düzenlenmiştir. Görüldüğü gibi portreleri merkeze yerleştirerek ölçüm yapıldığında doğru poza ulaşılmıştır. 
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Fotoğraf heyecanı yaşamak isteyen katılımcılarla Kasım ayında Paris'te yapılan üç önemli fotoğraf etkinliğine gidiyor, ardından da Sokak Fotoğrafçılığı Atölyesi'ni gerçekleştiriyoruz. 


MOBİL FOTOĞRAFÇILIK 


MOBİL FOTOĞRAF çekmek için $ ipucu 


Evet, bu gerçekten çok önemli... Cep telefonunuz bütün gün cebinizde, i çantanızda ve ellerinizde oluyor. Dolayısıyla her yere temas etme ihtimali 
5 olan lensin üzerinde tahmin bile edemeyeceğiniz kirlilikler birikiyor. Lens 
ii (temizlenmeden yapılan fotoğraf çekimleri, maalesef beklenen sonucu vermiyor. Kirliliğin yoğunluğuna bağlı olarak, sensöre yetersiz ışık girmesi, bulanıklık, solgun renkler gibi istenmeyen sonuçlardan kaçınmak için her çekimden önce lensinizi mutlaka silin. 
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“Ama telefonun kamerasında 

bu özellik var” dediğinizi duyar 

gibi oluyoruz. Evet, var ama var diye kullanmamız gerekmiyor. 
Günümüzde kullanılan cep telefonlarındaki kameralar genellikle dijital zoom özelliğine sahip. Bu da demek oluyor ki aslında çekmeye çalıştığınız konuyu size dijital olarak yaklaştırıyor. İki parmağınızı sağa sola çekip zoom yapacağınıza, dijital kaliteden ödün vermemek için konuya olabildiğinde yaklaşmanız ve son ürünü işlerken bir miktar kroplamanızı öneriyoruz. | | 


“Ama telefonun kamerasında bu özellik var” dediğinizi duyar gibi oluyoruz. Evet, var ama var diye kullanmamız gerekmiyor. 
Günümüzde kullanılan cep telefonlarındaki kameralar genellikle dijital zoom özelliğine sahip. Bu da demek oluyor ki aslında çekmeye çalıştığınız konuyu size dijital olarak yaklaştırıyor. İki parmağınızı sağa sola çekip zoom yapacağınıza, dijital kaliteden ödün vermemek için konuya olabildiğinde yaklaşmanız ve son ürünü işlerken bir miktar kroplamanızı öneriyoruz. 


Kullandığın telefonu ve onun kamerasını iyi tanımak gerekiyor. 
Özellikle en basit özellikler olarak kameranın pozlama değerleri, kullandığı 1S0 bilgileri gibi detaylar size kameranızın limitlerini bilmenize de yardım eder. Böylelikle olmayacak yerlerde, olmayacak kareler yakalama peşine düşmezsiniz. 
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Fotoğrafı çekerken, çekilen konunun ön planda olması için doğru odaklama her koşulda önemlidir. Cep telefonunuzla da çekim yapmanın diğer geleneksel yöntemlerden hiç bir farkı olmadığına göre, doğru odaklama ile istenilen keskinlikte fotoğraflar elde edilecektir. 
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Telefonunuz içerisindeki uygulamalarla yapılan fotoğraf işlemeleri sonucunda fotoğraflar bazen o kadar çok değişime uğruyor ki, bu sefer de o herkesin diline pelesenk olmuş 

şu lafı duyuyoruz: Fotoşoplu! Özellikle HDR etkisine dikkat etmek lazım. 


Her ne ile çekim yapıyor olursanız olun, konuyu 

iyi kurgulayamazsanız hiç 

bir izleyicinin dikkatini çekemezsiniz. İster 1/3 kuralı, ister gözü belli bir yöne doğru takip ettirecek lineer çizgiler... 
Neyi kullanırsanız kullanın, kadraj içerisindeki kompozisyon en önemli nokta oluyor. 


ZOOM İTHALAT RESMİ YOUTUBE KANALI 


Zoom İthalat Ürün Müdürü ve Video Sanatçısı 


ile sektörün önde gelen markalarının ürün incelemelerini resmi 
YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. 
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Dergisi ve Photo Digital dergisinde uzun yıllar yazı yazmıştım. 
Akademik çalışmalarım ve yönetimde aldığım görevlerin yoğunluğunun yanı sıra, yurt dışında geçirdiğim zamanlardan dolayı, yazılarıma bir süre ara vermek zorunda kaldım. 

Yazı yazmadığım bu süre içinde de her zaman birlikte çalışıyormuş duygusunu taşıyor olduğumu fark eden değerli dostum Ömer Serkan Bakır'ın talebiyle yeniden, birikimlerimi siz değerli okurlarla paylaşmaya karar verdim. 

Fotoğraf Dergisi'nde yazdığım yazılarımda “Portre Fotoğrafını” ön planda tutan bir yol izlemiştim. 
“Portre Fotoğrafı Üzerine” başlıklı sanatta yeterlik tezimi hazırlarken kısa makalelere dönüştürdüğüm yazılarımı, dergi formatına dönüştürerek yayınlamıştım. Aradan geçen bu süreci yok sayarcasına, yazılarıma bıraktığım yerden aynı şekilde devam etmek istiyorum. 
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Öncelikle, portre fotoğrafı üzerine pratik öneriler vererek işe başlayacağım. Daha sonrasında ise portre fotoğrafının sıradanlıktan kurtulup daha etkili bir noktaya 


nasıl taşınabileceğine değineceğim. 


İlerleyen sayılarda ise portre fotoğrafının, yakın sosyal bilimlerle ilgisini kurmaya çalışacağım. 
Dergi yazılarıma ara verdiğim bu süreçte, Sosyoloji lisans eğitimimi tamamladım ve hemen akabinde Felsefe lisans eğitimine başladım. 
Fotoğrafın ilişkisini diğer dallarla 


kurmaya çalışırken bu birikimimden faydalanmak ve düşüncelerimi 

siz değerli okurlarla paylaşmayı hedefliyorum. 

Teknolojik gelişmelerle birlikte fotoğraf da ciddi bir değişime ve gelişime uğramıştır. Dijital teknolojinin sağlamış olduğu kolaylık sayesinde fotoğraf, geniş kitlelere ulaşarak daha fazla kişinin ilgisini çekerken aynı zamanda da uğraşı haline de gelmiştir. 
Meslek olarak seçtiğiniz alanın, birçok insanın ilgi alanına giriyor olması hoş bir atmosfer oluştururken, bir yandan 


da arzulu bir şekilde sevgiyle işinizi yapmanıza zemin oluşturmaktadır. 
Konuşulan dilin daha geniş kitleler tarafından kabul görmüş olması ortak kullanımı artırırken diğer yandan 

da alanı genişleterek daha da yaygınlaşmasını sağlamış olacaktır. 
Fotoğrafın küçük bir kitle tarafından kullanılıp, elit bir noktaya ulaştırılma çabaları benim hiç ilgimi çekmemiştir. 
Fotoğrafta kullanılan dilin sade, anlaşılır ve açık olması, o fotoğrafı daha geniş kitlelere ulaştırırken, anlaşılabilir ve algılanabilir olmasını da kolaylaştıracaktır. Bu eğilimde 

bir hassasiyetle portre fotoğrafını 

ele almanın daha faydalı olacağını düşünüyorum. 

Dünya üzerinde yaşayan herkesin portre fotoğrafı çektiğini söylemek biraz abartılı bir söylem olur. Oysa herkesin, en azından, portresinin çekildiğini söylemek aynı derecede itiraz edilecek bir cümle olmaz. 

Bu tespit, bizlere konu olarak ele 

aldığımız portre fotoğrafının, öyle ya da böyle, herkesle temas eden bir özellik taşıdığını gösterir. Bu 


Portre fotoğrafı vesikalık fotoğrafı da içine alan çok geniş bir alana sahiptir. Bir kişinin gözlerinden oluşan 

detay fotoğrafı, portre fotoğrafı kapsamına girerken, birden fazla kişiyi tamamen kadraja dahil eden fotoğraflar da portre fotoğrafı kategorisinde ele alınabilir. Bu noktada asıl olan; fotoğrafta kişinin ne kadar yer kapladığı değil, kişi hakkında ne kadar bilgi veriyor olmasıdır. 


denli geniş bir perspektife sahip olmasına rağmen, portre fotoğrafı denilince ne yazık ki ilk akla gelenin vesikalık fotoğraf olduğunu söylemek zorundayız. Büst fotoğrafı da diyebileceğimiz, insan bedeninin belden yukarı olan bölümünü kapsayan vesikalık fotoğraf, kimlik kartlarında, ehliyette ve pasaportta kişiyi doğrular nitelikte temsil etmek için kullanılır. Oysa portre fotoğrafı vesikalık fotoğrafı da içine alan çok 


daha geniş bir alana sahiptir. Bir kişinin gözlerinden oluşan detay fotoğrafı, portre fotoğrafı kapsamına girerken, birden fazla kişiyi tamamen kadraja dahil eden fotoğraflar da portre fotoğrafı kategorisinde ele alınabilir. Bu noktada asıl olan; fotoğrafta kişinin ne kadar yer kapladığı değil, kişi hakkında ne kadar bilgi veriyor olmasıdır. 

Portre fotoğrafını; fotoğrafı çekilen bireyin kişiliğini, fotoğrafa yansıtmak olarak, en basit şekli ile tanımlamak mümkündür. Yapılan bu tanımda altının çizilmesi gereken iki önemli nokta vardır. Birincisi, kişinin fotoğrafa dahil edilip edilmemesi hususudur. Bireyi kadrajda göstermeden kişiliği ve kimliği konusunda bilgi veren fotoğrafları, portre fotoğrafı kapsamında ele almak mümkün müdür? Aslında bu soru oldukça ilginç ve cevabı merak uyandıran niteliktedir. 

Sosyoloji ile aynı tarih olan 1839'da icat edilen fotoğraf, diğer bilim ve sanat dalları ile kıyas edildiğinde oldukça genç bir dal olarak karşımıza çıkar. Henüz iki 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asırlık bir geçmişe bile sahip olmayan fotoğraf, rüştünü tamamlamış ve arayışlarını bitirmiştir denilemez. 
Her geçen gün yeni arayışlar, yeni eğilimler, yeni yaklaşımlar ve yeni sorularla zenginleşerek ve gelişerek yoluna devam etmektedir. Bilimi bilim yapan en önemli kuralların başında; “yanlışlanabilirlik” özelliğidir. Bilim bile bu esneklikte ele alınıyorsa, sanatın çok daha esnek olması beklenir. Sanat, bilime oranla bireye bağlı şekil alma özelliğine sahip olduğundan, kesin yargı yerine daha esnek olma özelliği taşır. Buna bir de postmodem sanat perspektifinden bakış eklendiğinde sorulara verilecek cevapların da evrensel olmak yerine daha bireysel nitelik taşımaya başladığı kolayca söylenebilir. 
Kuşkusuz fotoğrafın sanat olarak yaşı ilerledikçe gelişimi ve oluşacak sorulara verilecek cevapları daha geniş kitleler tarafından bilinir ve kabul edilir özellik taşımaya devam edecektir. Portre fotoğrafında bu gibi sorulara ilerleyen sayılarda tekrar değinmeyi hedeflediğimizi belirtip, öncelikli kabulümüzün bireyi kadraja dahil ederek çekilen fotoğrafları, portre fotoğrafı kapsamında ele alacağımız konusunun altını çizelim. 
İkinci nokta ise portre fotoğrafı denilince sadece insandan mı bahsediliyor olması durumudur. 
Hayvanların ya da cansız varlıkların çekilmiş fotoğrafları portre kapsamında ele alınamaz mı? Bu da masum görülse de aynı zamanda da ilginç bir sorudur. Verilecek cevapların kişilere göre farklılık arz edeceğini tahmin etmek çok zor olmasa gerek. 
Dünya genelinde insan, hayvan ve cansız varlıkları portre kapsamında ele alan azımsanmayacak nitelikte portre fotoğrafçısı var olduğunu söylemeden geçmemek gerekir. 
Özellikle hayvan portre fotoğrafçılığı oldukça yaygındır. Evcil hayvan fotoğrafçılığı, tıpkı bizde popüler olan doğum fotoğrafçılığı gibi fotoğrafın bir alt dalı haline gelmiş durumdadır. Besledikleri hayvanlara çocuk muamelesi gösteren insanlar, hayvanlarının (yavrularının) fotoğraflarını çektirmek için ciddi paralar ödemekte ve elde edilen görsellerden mutlu olmaktadırlar. Bazı portre fotoğrafçıları ise sadece bir 


tür üzerine yoğunlaşarak, alanlarını daraltarak çekimlerini gerçekleştirirler. 
Hayvan fotoğrafçılığında en önemli olan konulardan biri de fotoğrafı çekilen hayvan türünün iyi tanınıyor olmasıdır. Tür hakkında bilgi ne 

kadar geniş ise fotoğrafta ulaşılacak başarı da o kadar yüksek olur. Belli hayvanlara yönelmek fotoğrafçıya konu hakimiyetini elinde bulundurmayı sağlarken aynı zamanda da etkili görsele ulaşma imkanı verir. 

Bir fotoğraf sergi davetiyesinde “Denize Atılan Atık Varil Portreleri Sergisi” başlığını görürseniz şaşırmayın. “Varil ile portre kelimesinin ne alakası var”? diye düşünmeyin. 
Dünyada portre fotoğrafçılığını bu denli geniş ele alan bir grubun varlığından söz etmek de yerinde olacaktır. 

Bunun yanında insan ya da hayvan heykellerinden yapılan bir portre çalışmasına ne demeli? Ya da tüketim sektörünün etkili bir şekilde kullandığı vitrin mankenleri üzerine yapılan bir fotoğraf çalışması portre fotoğrafı kapsamında ele alınmaz mı? 

Görüldüğü gibi kolaylıkla örneklendirebileceğimiz portre fotoğrafçılığı aslında hiç de küçümsenmeyecek derecede geniş bir alana sahiptir. Ayrıca kişinin kendine duyduğu hayranlıkla başlayan öz-portre konusu ise bambaşka bir dal olarak karşımıza çıkar. Günümüzde kısmen şekil değiştirerek herkesin ilgi alanına girse de selfie fotoğrafçılığı çığ gibi büyümektedir. Öyle ki selfie fotoğrafçılığı, İngiltere'de bir fotoğraf okulunda seçmeli ders olacak kadar kendine zemin oluşturmayı başarmış durumdadır. 

Bütün bu değindiğimiz başlıklar üzerine vereceğimiz ipuçları, portre fotoğrafçılığı üzerinden anlatılacak ama siz değerli fotoğraf dostları, bu bilgileri portre fotoğrafı dışında çektiğiniz fotoğraflara ulaşırken de kullanabileceksiniz. Önemli olan, verilen ipucunun fotoğrafınıza sağlayacağı katkısını algılamak ve bu bilgileri fotoğrafa ulaşırken kullanabilmektir. Bir başka nokta ise portre fotoğraflarımızı stüdyo ortamında değil, gün ışığında çekiyor olacağız. Gün ışığı kullanarak yapacağımız çekimlerin stüdyo ışığı etkisinde olmasına önem göstereceğiz. © 
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NATIONAL GEOGRAPHIC FUTUĞRAFÇISI'NIN 


m İPHONEİLE 
“ NETİ OLUR? 


ED KASHI, Kürt sorunları ile ilgili 

20 yıllık National Geographic 
fotoğrafçısı. Görevli olarak Kürtlerin yaşadığı değişik yedi ülkeyi gezmiş ve konuyu foto röportajcı olarak görüntülemiş. Dünyanın değişik yerlerinden çok kuvvetli görüntüler getirmiş olan bu ünlü fotoğrafçının New York sokaklarını iPhone'la fotoğraflattırdığı National Geografic'in düzenlediği workshop'a katıldım. 
Hafta sonu iki günlük maceraya değdi mi değdi doğrusu. 

Ed Kashi' nin kendisine sordum? 
Neden iPhone diye? O da şöyle cevapladı; Bütün fotoğraf makinalarının zayıf tarafları vardır. Bunun da var, özellikle az ışıkta sorun yaşanıyor ancak her ortamda rahatlıkla kimseyi rahatsız etmeden kullanılabilmesi, bünyesinde karanlık oda barındırması ve çekimin hemen ardından paylaşılabilme özellikleri onu çok güçlü bir fotoğraf makinesine dönüştürüyor. 

New York'ta Lisa Paliti'nin NatGeo ile organize ettiği bu iki günlük hafta sonu etkinlik sunular ve tavsiyeler ile renklendi. Feyz aldık desek yalan olmaz. İlk sabah ki tanışmamızın ardından ilk sunumunu yaptı, Ed Kashi fotoğraf çekerken nelere dikkat ettiğini detaylarıyla anlattı. 
Kompozisyona ne kadar önem verdiğini en küçük ayrıntıları nasıl 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hesapladığını ve kafasında ki fotoğrafı (o görmeye alışık olmadığı farklı sahneyi değiştir. Sabırlı ol. Fotoğraf oluşturmak için ne hallere girdiğini açı bul. Önden arkaya sağdan değişkenlerden oluşur (diyafram, ISO, gözler önüne serdi. Görevli olarak sola katmanlarla görüntünü yarat. enstantane). iPhone ile çok yüksek sahaya çıktığında bir işçi elbisesi Yansımalardan yararlan, bak - gör kalitede çekmeye özen gösteriyor. 
giydiğini yerlerde yuvarlanmaktan - çek. Birkaç tane daha çek sonra Sonra Snapseed uygulaması ile dönüşte elbisenin paramparça seç. Gerektiğinde sahneyi kurgula. düzenleme yapıyor, bazen filtre ve çift olduğundan dem vurdu. Özetlemek Alan derinliği sağlamak için öne, pozlama yapıyor. Bazen bir hikâye gerekirse yakın ol, gözümüzün öndeki yüze yaklaş, fokus'u kilitle ve anlatmak için triptik yapıyor. 
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Önce bir arka plan bulmaya özen gösteriyor ve orada sabırla bekliyor. Kafasında kurduğu hikaye her zaman oluşmasa da oluştuğu zaman çok ödüllendirici olabiliyor. 
Daha sonra Daniella Zalcman 'dan bahsetti bu Kennedy ödüllü fotoğraf sanatçısı bütün hikayelerini çift pozlama ile yapıyor. Bunun üzerinde bende Fotoğraf Dergisi okuyucuları için iPhone ile çalışan dünyaca ünlü fotoğrafçılar üzerine küçük bir araştırma yaptım. 

Magnum'dan Garry Pinkhassov, 
New York Times fotoğrafçısı Damon Winter, portrede Jim Darling, manzarada Robert-Paul Jansen, gezi fotoğrafında Benedicte Guillon, siyah beyaz sokak fotoğrafında Greg Schmigel dünyanın en iyilerinden çift pozlama ile ödüllü Daniella'dan sonra iPhone'un faziletlerine dönüldü. 
Bu cihazla iki değil on tane üst üste pozlama yapılabileceği söylendi. 

Bu zaten bizim ilgi alanımız olan bir konuydu. iPhone'daki Diana, Hipstamatic, Burst mode, Burst cam, Cortex cam gibi aplikasyonlar ikiden yüze kadar üst üste pozlama 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yapabiliyor. Evet, yanlış okumadınız içine çekebilecek ve neyin önemli Sonra fotoğraf dili, environmental yüz. Eskiden yapamadığımız şeyleri olduğunu gösterecek teknikler (çevresel) portre ve candide moment hatta hayalini bile kuramadığımız konuşuluyor. Blur, vinget vs. Konu (saf, masum anlar) terimleri Ed şeyleri bu iPhone yapıyor. Cesaret içindeki elementlerin birbirlerinin Kashi'nin sıkça sözlüğünde yer alıyor. 
edin ve yapın. Sonra tekrar fotoğrafa üzerine binip birbirlerini saklamamaları o Candide moment sanki Henri Cartier dönüyoruz ve fotoğrafta kompozisyon konusu gündeme geliyor. Konu Bresson'un "Decisive moment'"ına özellikleri konuşuyoruz; çerçeve içinde çeşitli öğeler kullanarak hikaye tekabül ediyor. Environmental portre içinde çerçeve, gözü konunun anlatmakta çok önemli. ise kişiyi etrafı ile göstererek kişiyle 


ilgili daha fazla bilgi vermek. Bu teknik hikaye de anlattığından güçlü fotoğraf yaratıyor. Environmental portre'de ifadelerle birlikte çevredeki konular hikayeyi yaratıyor. 

Fotoğrafçının olayları kontrol etmesi için sürekli hareket etmesi gerekir. iPhone Ed Kashi'ye göre pasaportumuz. Kişilerle ilişki kurup fotoğraf çekmemizi kolaylaştıran unsur. Daha sonra fotoğrafı işlerken beğenmediğimiz küçük bölgeleri çıkarır veya koyulaştırırız. Detay fotoğrafları da önemlidir ve zordur. 
Hikaye detayın içindedir ve bunu gösterebilmek marifettir. Fotoğrafı yaratırken yerleştiğimiz nokta önemli; otobüs durakları, metro çıkışları tekrarlayan olaylarda pozisyon almak önemli ve gerekli. Sonuçta fotoğrafta en önemli unsur kompozisyon! 
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Ed bir saat boyunca çeşitli örneklerle kompozisyon unsurlarını anlattı. Kompozisyonun içinde hikaye olmalı, kadraj içine giren herşey hikayeye katkıda bulunur. 
Gerek Liza gerek Ed ve yardımcıları Todd İstanbul'u Türkiye'yi ve Kapadokya'yı çok seviyorlar. Fotoğraf açısından inanılmaz bir nokta olarak 


değerlendiriyorlar. Ed Türkiye'ye 

15 kez gelmiş. Irak göçmeni bir 
ailenin çocuğu 50'li yaşlarında... Ed teleobjektif kullanmıyor ve sevmiyor. 
Kendini sokak fotoğrafçısından çok insan fotoğrafçısı olarak nitelendiriyor. 
Manzara fotoğrafında hayvan olabileceğini ama insan olmaması gerektiğini vurguluyor. 


İlk gün ödev olarak New 
York'un eski mezbahalarının olduğu son 20 — 30 sene içinde yeniden yapılandırılan ve apartman dairelerinin 1 milyon dolara alıcı bulduğu Meatpacking bölgesine gidiliyor. Etlerin paketlenmek üzere fabrikalara gelmesini sağlayan yol park haline dönüştürülmüş. İnsanlar orada geziyor. Ödev environmental portre, detay ve bir konuyu “kesmek” ve önerilerini yineliyor; İnsanlar arasında mesafe bırakın, katman yani planlar tabakalar oluşturun (layering), sabırlı olun, kadrajınızın kenarlarını çalışın (gereksiz ayrıntıları atın), üçte bir kuralını düşünün ve çerçeve içinde çerçeve planlamaya çalışın. 
Ödevimizi bir saat içinde tamamlayıp sınıfa dönüyoruz, Liza'ya verdiğimiz 
25 fotoğrafı Liza 7'ye düşürüyor ve 
Ed ise bu 7 içinden 2 veya 3 tanesini beğeniyor.Neden beğenip neden beğenmediğini ayrıntıları ile söylüyor. 
Not; yine kompozisyonun önemi gündeme geliyor. 

Ed'in önerisi kendi tarzımızın oluşturulması yönünde, kendisi sadece kare formatını kullanıyor. 
Sorunları postproduksiyona yani çekim sonrası düzenlemelere bırakmayın, çekerken sorunları çözün diyor. Gözlerin ve vücudun eğitilmesi gerektiğini vurguluyor. Aynı konuyu birkaç tane çekmeyi ve sonra seçmeyi öneriyor. Pikseller parayla değil diye de espri yapmayı ihmal etmiyor. Krop yapmayın yaklaşın kamerayı hareket ettirin etrafa göz kulak olun, bakın tarayın. Yaklaşın... Yaklaşın denilince konu Robert Capa'ya geliyor. 
“Fotoğrafın yeterince iyi değilse yeterince yaklaşmamışsın demektir” sözü dile geliyor. 

Ed Kashi Procamera app ile iPhone 'da fotoğraflarını çekiyor. Procamera ile iPhone'un sabit f değeri olan lensi nedeniyle değiştiremediğimiz f ayarı dışında tüm manuel ayarları yapabiliyorsunuz. Procamera RAW da çekebiliyor ve TIFF format saklayabiliyor, manuel mesafe ayarı yapabiliyor. Snapseed denilen bana göre en önemli düzenleme (Edit) aplikasyonunu çok sınırlı dokunuşlarla kullanmaya özen gösteriyor. İlk gün akşamüzeri Time Sguare'de neon ışık gece çekimi ve “an” fotoğrafları çekmek üzere bizleri salıveriyor. 


Normalde 20 kişilik sınıflarda yapılan bu kurs şansımıza 11 kişi. 
3 hoca ile bire bir çalışma fırsatı 
yakalıyoruz. Ertesi gün yine 25 fotoyu Liza 7'ye düşürüyor. Gece hayatı içindeki çıplak dolaşan kadınları öne çıkarmak onların reklamını yapmak istemiyor ve bu tarz fotoğrafları onaylamıyor. Oysa evsiz barksızların zor durumlarını gösteren fotoğrafları onaylıyor. Birilerinin dikkatini çekip yardım ederler diye ümit ediyor. Bir kişi bile farkında olsa yeter diyor. 
Aslında kendi tüm konularda sosyal içerikli konuları, çevre sorunları ile ve az gelişmiş ülkelerin sorunları ile ilgili projelerde çalışmış ve çalışıyor. Bu konu ile Everydayclimatechanges'a bakınız ve Ed Kashi'nin çalışmalarını inceleyiniz. Liza tüm katılımcılara soruyor “Görsel stratejiniz nedir?” 
Hikaye anlatmak, fotoğraf denemesi, foto röportaj, medya çalışmaları gibi konular konuşuluyor. Sorunları göstermek istiyor, Meksika-USA göç sorunu, Nijerya, Sri Lanka'daki 


hastalıklar, Hindistan'daki yaygın böbrek hastalıkları. Hikaye 

anlatmak sadece böyle ağır 

konular savaşlarla ilgili olmaz diye 

de tüm konulara saygılı olduğunu gösteriyor. Çocuğumuzun doğum günü kutlamasının bile fotoğraflarla hikayesini anlatabilirsiniz. Sonunda bir NG fotoğrafçısının yapısını, nasıl birisi olduğunu ve nasıl çalıştığını biraz olsun anladık. Benim anlatmakta zorlandığım iPhone'un bu işin içindeki yeriydi. Çünkü bir iPhone fotoğrafçısı 
olarak sırf 2 günlük bu kurs için 7000 
km yol yapmıştım. Kursta verilen temel fotoğrafla ilgili kompozisyon ve ışık bilgileri bizim ülkemizde çok değerli hocalar tarafından veriliyor. Bunca yolu boşuna mı gelmiştim. Tabii ki hayır... Ed Kashi gibi bir fotoğrafçının işlerinde iPhone kullandığını görmek, bu cihazla çok kaliteli fotoğraflar çekip yine bu cihazı güçlü bir bilgisayar ve photoshop gibi kullanıp instagramda paylaşarak yüz binlere ulaşması benim yanlış yolda olmadığımın 


ipuçlarını verdi. Bu workshopun benim için yararlı yönü ülkemizdeki fotoğrafçılığın çıtasının yükseklerde bir yerde olduğunu bir kez daha fark etmemi sağlaması oldu. 2. gün öğlen ödevi manzara, beyaz ve “an” idi. 
Beyaz bir manzara oluşturdum. New Jersey'in silueti ekte. Öğleden sonra Ed herkesten bir foto isteyip onları kendine göre edit etti. Snapseed adlı uygulamayı nasıl kullandığını gördük. 
Snapseed'deki araçların sadece 

“e 20 sini kullanıyor ve çok sınırlı 
oynamalar yapıyor. Liza bu arada 2 
gün içinde bizim çalışmalarımızdan seçtiği 40 - 50 fotoğrafla oluşturduğu seride gösteriyi kurs bitmeden önce orda gösterdi. Tüm sosyal medya platformlarında paylaşacağını ve National Geographic'e gönderip içinden fotoğraf seçmelerini isteyeceğini söyledi. Liza toplantıyı birleştirici ve yapıcı bir konuşma ile kapattı. Kapanış yemeği sonrası katılımcılar birbirlerinin e-mail'lerini alıp dağıldılar. 
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DOĞA VE 


“ FOTOĞRAFÇILIĞI 


DOĞA fotoğrafçılığı denince ilk akla gelen çoğunlukla manzara fotoğraflarıdır. Dünya üzerinde gezip dolaşırken karşılaşılan 

doğal güzellikler fotoğraflanmaya 

ve tüm dünya ile paylaşılmaya değerdir. Göller, ormanlar, akarsular, şelaleler, bozkırlar, çöller ve sahiller fotoğraflamak için heyecan duyulan konulardır. Ancak doğal güzellikler sadece manzara ile sınırlı değildir. 
Birbirinden güzel ve gizemli yabani hayvanlar da doğanın ve doğallığın güzelliklerindendir. Kuşlar, memeliler, kelebekler, böcekler, sürüngenler vb. her biri başlı başına fotoğrafın konusunu oluşturabilir. 


MANZARA FOTOĞRAFINDA 
KOMPOZİSYON 

Kompozisyon izleyicilerin fotoğraftan etkilenmesini ve daha uzun süre izlemelerini sağlayan görüntünün oluşturulması işlemidir. 
Güçlü bir kompozisyon sade olduğu kadar yeterli bir enerjiye de sahip olmalıdır. Kadraja nelerin dahil edilip nelerin çıkartılacağı kompozisyonun başarısını doğrudan etkileyecek ve konunun görüntüdeki varlığını olumlu veya olumsuz olarak değiştirecektir. 
Manzara fotoğraflarının daha güçlü bir kompozisyona sahip olması için gerekli olan unsurları maddeler halinde incelemeye çalışalım. 
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KONUYU VURGULAMAK 


İyi bir kompozisyonun anlaşılır, açık bir konusu ve ilgi merkezi olmalıdır. Konunun olmaması veya fotoğraf üzerinde gezen gözlerin durup fotoğrafta odaklanacakları bir ilgi merkezinin bulunmaması izleyiciyi rahatsız eder. Doğada dolaşırken birçok şey fotoğrafa konu 


olabilir. Tek başına duran bir 

ağaç, kupkuru bir vadide akan berrakbir akarsu, sisler içerisindeki gizemli ve ürkütücü orman, gün batımında bozkırı toza dumana katan koyun sürüleri... Önemli olan güçlü bir konunun fotoğrafta yer almasıdır. 


Köprü üzerindeki tren ilgi merkezi konumunda. 


Bazı durumlarda belirgin bir konudan ziyade tüm manzara konunun kendisini oluşturur. Bu gibi durumlarda ilgi merkezine ihtiyaç duyulur. İlgi merkezi fotoğrafın içerisinde gözün tüm dolaşmalardan sonra durup odaklanacağı yerdir. 


e mn | t 


Akdamar Kilisesi 


Kompozisyon kuralları denince “altın oran”da ilk akla gelen altın oran manzara yerini bulmuş. 
çekimlerinde ilgi merkezinin konumunu belirler. Odaklanılacak nesne altın orandaki kesitlerden birisine yerleştirilir ise kompozisyon daha güçlü olacaktır. 
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Sadece E <5 zirveleri kadraja almak manzarayı oldukça sadeleştirmiş. 


Etraftaki diğer ağaçları kadrajın dışında bırakmak daha güçlü ve sade bir kompozisyon oluşturmuş. 


2 GEREKSİZ NESNELERİ TEMİZLEMEK 


Gözümüzün gördüğü görüntüyü beynimiz yorumladığı için biz görüntüyü fotoğraf makinesi gibi görmeyiz. Kamera sadece olanı görür ve çoğunlukla da orada olan iyi bir fotoğraf değildir. 
Çünkü estetiği ve güzelliği bozan gereksiz birçok cisim de önümüzdeki manzaranın içerisindedir. 
Sade ve sadece gerekli objelerin içerisinde bulunduğu fotoğraflar her zaman daha güçlüdürler. 
Bu nedenle çekim sırasında vizörden bakarken gereksiz tüm objeler görüntüden çıkartılmalıdır. 
Manzara fotoğrafları çoğunlukla geniş açı lensler ile çekildiği için bazen bu zor olabilmektedir. 
Ancak biraz kafa yorarak bunun üstesinden gelmek mümkündür. 
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Klasik bakış açısı görmeye alışık olduğumuz görüntüyü bize sunuyor. 


3 BAKIŞ AÇISI 


Bir manzara ile karşılaştığımız zaman hemen ilk fotoğrafı aldıktan sonra konunun etrafında dolaşıp en uygun çekim noktasını bulmaya çalışmak çok daha güzel bir karenin gözden kaçmasına engel olur. Çünkü asıl iyi fotoğraf çoğunlukla biraz farklı bir bakış açısında gizlidir. 

Tıpkı gereksiz nesnelerin ayıklanması gerektiği gibi önümüzdeki manzaranın beynimizin algıladığı gibi görünmesi için doğru açıdan çekimi yapmak gerekir. Sarp kayalıkların ve bulutlu zirvelerin fotoğrafını çok alçak bir bakış açısı ile çekmek gözümüze sıradan gelen ve alışık olduğumuz bir görüntüdür. Ancak karşı yamaçtan, göz hizasına daha yakın açıdan yapılacak bir çekim hem daha fazla şeyi görüntüye dahil edecek hem de dağın heybetini çok daha belirgin hale getirecektir. 

Benzer bir şekilde deniz kıyısı veya güzel bir kumsal çoğunlukla biraz yüksek veya kumsala uzanarak daha alçaktan bir bakış ile çekim 


Ni # #» 
İzak. 
Erzincan Girlevik Şelalesi üç katlıdır. 


Ancak bu bakış açısından sadece bir katı görülebilir. 


Alçak bakış açısı ise farklı bir manzarayı bizlere sunuyor. 
Suyun devinimi fotoğrafa enerji yüklemiş. 


İshakpaşa Sarayı çoğunlukla yukarıdan fotoğraflanır. 


Ancak bu alçak bakış açısı daha az görülen bir fotoğraf üretilmesini sağlıyor. 


yapmak, klasik ayakta durarak yapılan çekim açısından çok daha güzel fotoğraf verecektir. Çünkü yüksek 

açı sayesinde kumsaldaki insanlar birbirlerinden ayrılır ve denizdeki 


gemi ve tekneler daha belirgin 

hale gelirken, alçak bakış açısı kayalara çarpan suyun gücünü ve gökyüzü ile olan uyumunu daha fazla yansıtacaktır. 


Karşı dağdan yapılan bu çekimde Girlevik Şelalesinin tüm katları görülürken kadraja alınan karlı dağlar sayesinde suyun nereden geldiğini de tahmin etmek hiç zor değil. 
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Sümela Manastırı yaprak n oluşan çerçeve sayesinde daha renkli izemli görünüyor. 


4 ÇERÇEVELEME 


Manzara fotoğraflarında gökyüzü bazen başlı başına sorun olabilir. 
Hiç bulut olmayan bir günde çekim yapmak manzara fotoğrafçılarının tercih etmediği bir durumdur. 
Ancak çerçeveleme yöntemi ile bu olumsuzluğun önüne geçilebildiği gibi bazı durumlarda fotoğrafınıza farklı bir bakış açısı da kazandırmış olursunuz. 
Tarihi mekanlardaki kemerler, ağaçların yaprakları, dallar veya pencereler gibi nesneler çerçevelemede kullanılabilir. 


Van'da bulunan tarihi Hüsrev Paşa Camii öndeki kemerli kısım ile çerçevelenmiş ve tarihe daha bir gömülmüş. 


: fotoğraf 


Klasik bir göl manzarası 


Dikey kadraj seçimi fotoğrafa gölün zeminini ve içerisindeki balıkları da dahil etmiş. 


9 KADRAJ SEÇİMİ 


Fotoğrafçıların büyük çoğunluğu yatay kadraj kullanmaya alışıktır. 
Ancak bazı durumlarda dikey kadraj daha güçlü bir fotoğraf elde edilmesini sağlar. Özellikle portre fotoğraflarında dikey kadraj daha makbuldür. 
Manzara fotoğraflarında ise konunun durumuna ve objektifin görüş açısına bağlı olarak bazen istediğimiz görüntüyü verebilmek için dikey kadrajdan başka çare kalmaz. Ayrıca dergi gibi basılı yayınlar çoğunlukla dikey kadraja daha uygundurlar. 


Fiziksel olarak geriye gitme imkânı olmadığından böyle bir fotoğraf için dikey kadraj 

4 kaçınılmazdır. 
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TEKNİK 


FOTOĞRAFLARINIZA yy ti RM m2 a Ür EKLEMEK 


7 Tere ı 
or | 0! | | 1 ) AllPhotos © Newfnotas © Destination Folders / | ; 


All Photos 


falarnum fi m AMAYIMİ 
1otoğral! ların sosyal 


tarafından “alınıp” 
farklı amaçlar için kullanılmasıdır. Bunu önlemek için çeşitli 


İlk önce Lightroom'u açıyoruz. Daha sonra sağ altta yer alan “import” sekmesine tıklıyoruz. Burada Lightroom'a import edeceğimiz fotoğrafları seçtikten sonra pencerede sol kısımda yer alan “Apply During Import” kısmında “metadata” sekmesini seçip “new” diyoruz. Burada istediğimiz kadar farklı özel ayar yapabiliriz. Sadece kendimiz için değil MN sizle beraber fotoğraf çeken başka arkadaşlarınız, lbd eşiniz, kardeşiniz vs için özel Copyright ayarları asıl hazırlayabilirsiniz. Hatta kullandığınız çeşitli j paylaşım ortamlarına göre istediğiniz farklı özel ayarlar yapabilirsiniz. Eğer daha önceden yapılmış hazır ayarlar varsa “edit presets” diyerek bunları da yeniden düzenleyebiliriz. 


Copy as DNG 


All Phoros 


All Photos 


New Metadata Preset 


Preset Name: Untitled Preset 


Preset: Custom 


Basic info 
Copy Name 
Rating 


Label 


Caption 


Camera Info 
User Comment 
GPS 
Altitude 


Direction 


IPTC Content 
Headline 
IPTC Subject Code 
Description Writer 
Category 


Other Categories 


IPTC Copyright 


Copyright 
Copyright Status Unknown 
Rights Usage Terms 


Copyright Info URL 


Check Al Check None Check Filled 


Cancel 


“New” dedikten sonra açılan ekrana sırası ile “Presets 
Name” kısmından Presets'e istediğimiz ismi vereceğiz. 
Daha sonra altta yer alan “copyright” kısmına fotoğrafın kimin çektiğini yazıp “copyright status”u “copyrighted”e çevireceğiz. Daha sonra “Copyright info URL” kısmına aktif olarak kullandığınız internet sitesinin ismini yazabilirsiniz. 


Bu panelde işimiz bittikten sonra “IPTC Creator” 
sekmesine geliyoruz. Burada “creator” kısmına fotoğrafı çeken kişinin adını yazıyoruz. 
“Creator Address, Creator 
City, Creator Country, Creator Postal Code” kısmına güncel adres bilgilerimizi giriyoruz. Bu bilgiler bittikten sonra dilersek “Creator Phone, Creator 
E-mail ve Creator Website” bilgilerini ekleyebiliriz. Tüm 

bu işlemler bittikten sonra 

sağ en altta yer alan “done” seçeneğine basmamız yeterli. 


TEKNİK 


Şu an metadata sekmesinde kendimiz için özel copyright ayarlarımızı oluşturmuş bulunmaktayız. Bu bilgileri fotoğraflarımızda otomatik aktarmak istiyorsak import edeceğimiz fotoğraflarımızı seçtikten sonra sol kısımda yer alan “apply durring impor”tan metadata'yı kaydettiğimiz presets'e getirmemiz yeterli. 
Artık Lightroom'a aktardığımız tüm fotoğraflar import edilirken size özel copyright bilgilerini içinde barındıracak ve izinsiz paylaşılması halinde yasal olarak fotoğraflarınız için hak iddia etmeye kalktığınızda sizler için kanıt oluşturacaktır. 


Diğer bir kullanışlı özellik 

ise eğer istersek çektiğimiz fotoğraflara daha kolay bulabilmek için import ederken keyword (anahtar kelime) ekleyebiliriz. Bu sayede hızlıca aradığımız fotoğrafları kolayca bulabiliriz. Instagram'ın hastag mantığı gibi düşünebileceğiniz bu özellik sayesinde 

kolayca keyword üstünden fotoğraflarınıza ulaşabilirsiniz. 
Bunu yapmak için yukarıda yer alan işlemleri tekrarlayıp bu sefer açılan ekranda en altta yer alan keyword kısmına iniyoruz. Fotoğraflarımızı aktarırken onları kolayca bulmamızı sağlayacak 


kelimeleri buradan ekleyebiliriz. 


Preset: Nezihi Gözenl 
Copyright 
Copyright Status 
Rights Usage Terms 
Copyright Info URL 


V BS IPTC Creator 
Creator 
Creator Address 
Creator City 
Creator State / Province 
Creator Postal Code 
Creator Country 
Creator Phone 
Creator E-Mail 
Creator Website 


Creator Job Title 


v IPTC image 
Date Created intellectual Genre 
IPTC Scene Code 


Sublocation 


City 


Check All Check None 


Edit Metadata Presets 


Nezihi Gözen 


Copyrighted 


nezihigozen.com 


Nezihi Gözen 


Doğu Cad, Keskin Sok. NO:9/A Atalar-Kartal 


Istanbul 


Turkey 


nezihi(&artifotograf.com 


artiproduksiyon.com 


Check Filled 


| ii 


Check All Üncheck All File Name 


Scene 


Edit Metadata Presats 


iğ Lightroom Catalog.Ircat - Adobe Photoshop Lightroom - Library 


Library | Develop | Map | Book | Slideshow | Print | Web 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Library Filter; Text © Attribute « Metadata © None Filters Off Histogram V 


15050 4.Imm f/1 


LI Original Photo 


Keywording | 


Keywordlist V 


Al People Other 


# 2.dönem 
B« 205 

#“ 35-40 years 
w 2015 

#- a6300 

# abandoned 
» abstract 
#- accessories 
#* adult 

» africa 

# african 


a İm an, & 


Sort: Rating 


Örneğin tatil fotoğrafları için “tatil-yaz-2017-deniz-güneş-plaj-otel adı-gidilen kişilerin adı” gibi bilgileri ekleyebiliriz. Şayet bu bir fotoğraf gezisi ise “gidilen yer-yıl-tur firması-kullanılan ekipmankişiler-lokasyon-çekim türleri” gibi işimize yarayacak kelimeleri buraya yazmanız yeterli. Ya da yaptığınız özel bir çekim tekniğine göre “macro-çekilen çiçek adı-rengi-lokasyonu-kullanılan ekipmantarih” ana bilgileri de girebilirsiniz. Burada her özel çekim ya da yer için keyword listesi oluşturabilir ve birer presets (hazır ayar) oluşturabilirsiniz. 


Daha sonra Libary panelinin sağ panelinde bulunan “keyword 

list” üstünden aradığımız kelimeyi yazarak o kelime ile eşleşmiş tüm fotoğraflara hızlıca ulaşabiliriz. Dijital çağda en büyük problemlerden biri olan kaybolan fotoğrafları bulmak ya da doğru şekilde arşivlemek için bu yöntemi kullanmak ciddi anlamda zaman kazanmanıza ve arşivinize hakim olmanızı sağlayacaktır. o 


EĞİTİM 
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GÜNEYSU 


Agence Le Journal 


Kameralar ne kadar küçülürse küçülsün hatta cebimize kadar girsin yine de her şeyi bir arada yapmanızı sağlayan bir akıllı telefon kadar efektif olmayacaktır. Bu akıllı cihazları yüceltmek için yazılan bir makale değildir, öncelikle belirteyim. 
Teknolojiyle ne kadar haşır neşir olduğum çevremdekiler tarafından bilinir, ama o çevremdekiler 

analog fotoğrafa da ne kadar aşina olduğumu bilirler. Benim için asıl olan görüntünün nihai sonucudur. 


DiJITALDEN 
ANALOGDAN 


Hiç kimse inkâr edemez ki, fotoğrafçının kamerası aynı zamanda onun motivasyon aracıdır. Onu sokağa, dağa kısaca fotoğraf çekmeye iten bir aygıttır. Benim düşüncem ise, bu konuda bir kaç sene önce bir atölyesine katıldığım Pieter Ten Hoopen'in dediği ile eş orantıda... Bu konudaki sözleri şöyleydi: “Fotoğraf çekmek için farklı kameralar kullanın, hatta konu size fısıldasın neyle çekilmek istediğini...” 


EĞİTİM 


Evet, ben de konuya soruyorum, nasıl fotoğraflanmak istediğini... 
Bu sene Nisan ayında 20 günlük Küba seyahatim oldu ve bu konu bana daha gitmeden kendisini panoramik olarak kaydetmem gerektiğini söyledi. Ben de ona kulak verdim ve Widelux F7 kameram ve Fujifilm Superia filmle Küba'yı fotoğrafladım. 
Tabii ki Küba dediysem en fazla dört şehrini fotoğrafladım ve en çokta Havana'yı... Bahsettiğim fotoğraflarımdan bazılarını bu yazımında görebilirsiniz. 


112 £ totoöraf hülsüsMlül 2017 


Bunun yanı sıra ikinci kameram ise, öncelikle 4x3 görüntü oranından dolayı çok sevdiğim ve kendimi gayet rahat hissettiğim iPhone'um oldu. iPhone 7 Plus'un çift kamerası sayesinde bu seyahatimde bir de Havana'da portre serisi çekme şansım oldu. Ozellikle alan derinliği modu sayesinde 

ve tüm portreleri gün batımından önceki ışıkta fotoğraflamam ortak bir dil oluşturdu. Uzun saatler boyunca şehri dolaşırken daha zinde ve ayakta kalabilmek için olabildiğince hafif olmaya gayret ettim ve bunun da karşılığını aldığımı düşünüyorum. © 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CENK 
GENÇDİŞ 


Olympus Yollarda 3 
yıldan uzun süredir devam eden bir fotoğraf ve yolculuk projesidir. Türkiye'nin ve dünyanın en fotoğrafik platformlarında fotoğraf amaçlı 

yapılan yolculukları kapsayan çalışmayla fotoğraf ve seyahat gönüllüsü kişilerin 

bir araya gelerek bilgilerini paylaşmasını, farklı fotoğraf başlıklarında çalışmalar gerçekleştirmesini ve çekilen fotoğrafların çeşitli sosyal medya ortamlarında yer almasını amaçlayan proje Cenk Gençdiş tarafından hayata geçirilmiştir. 

Her yıl yeni rotalarla gelişen ve genişleyen 
Olympus Yollarda ağı 
2017 - 2018 döneminde 
de yolculuklarına devam ediyor. 


AĞUSTOS-EYLÜL 2017 


EVEREST 


MAYIS 2017 


Dünyanın en yüksek 10 dağı Nepal'de bulunmaktadır. Elbette 
8848 metrelik zirvesiyle Everest, 
(Sagarmatha ya da Chomolungma) "Ana Tanrıça" bunlar arasında belki de en ünlüsüdür. Ancak bu zirvelerin ve inanılmaz doğa görüntülerinin yanı sıra Şerpa halkı, dağ köyleri, manastırları ve geleneksel yaşamıyla Himalaya bölgesi yürüyüş için olduğu kadar fotoğraf için de zengin bir platformdur. 


Dünyanın pek çok farklı yöresinden yürüyüş meraklıları Nisan - Mayıs aylarında Nepal'de bir araya gelir. 
Himalaya silsilesi ve Everest eteklerinde yapılacak yürüyüşüler için en uygun mevsim olan bu dönemde Kathmandu sokaklarında yoğun bir hareketlilik göze çarpar. Himalaya yürüyüşleri için Pokhara başlangıç noktasıyken Everest Ana Kamp Yürüyüşü için rota dünyanın en tehlikeli havaalanlarından da kabul edilen Lukla'ya çevrilir. 


Deniz seviyesinden 2800 metre yükseklikte bulunan Lukla'nın havaalanı bir ucu uçurum diğer ucu düz duvar olan 600 metrelik piste sahip küçük bir havaalanıdır. Her gün sabahın ilk saatlerinden itibaren sırt çantaları, yürüyüş batonları ve trekking giysileriyle onlarca turist Kathmandu Tribhuvan Havaalanı İç Hatlar bölümünde Lukla uçuşlarını bekler. Sadece Kathamndu'da değil Lukla'da da havanın uygun olmasıyla 
16 kişilik küçük uçaklar peş peşe 
seferlere başlarlar. Dağlık alanda hava durumu çok değişken olduğu için havaalanında saatlerce beklemek sıradan işlerdendir. Yaklaşık 45 dakika sürecek uçuş için 7 - 8 saat beklemek normal olabilir. 


»>HAZIRLIK 

İlkokul günlerinden beri “Dünyanın Çatısı”, “En yüksek dağ” gibi tanımlamalar yüksekliğini ezberlediğim, bir küçük fotoğraf, bir kısa belgesel ya da bir film çıktığında merakla ve heyecanla görmeye 
çalıştığım Everest Dağı'nın 5356 
metre yüksekliğindeki Ana Kamp'”ına düzenlenen bir yürüyüşe katılmaya karar verdiğimde birkaç başlıkta hazırlanmam gerekiyordu. İlk olarak yeme-içme alışkanlıklarımı bir düzene sokarak 3 ayda yaklaşık 11 kilo verdim. Buna ek olarak basit de olsa egzersizler yaparak kondisyonumu da arttırmam gerekiyordu, ancak maalesef buna zamanım olmadı. 
Önceki yıllardan gelen dağcılık 


ve yürüyüş alışkanlıklarıma güvenerek bu açığımı kapatacağıma inanıyordum. Böyle bir yürüyüşe niyetlenen herkesin en azından yürüyüş, merdiven çıkma gibi basit egzersizlerle hazırlık yapmasında fayda var. 

İkinci hazırlık kılık kıyafet ile ilgili olanlardı. Ana Kamp bölgesinde Mayıs ayında gündüz 3-5, gece -15 dereceye düşen ısı sebebiyle termal içlik, rüzgar geçirmeyen pantolon ve mont, polar, kalın çoraplar, yürüyüş için sağlam bir ayakkabı, gece için uyku tulumu öncelikli ekipmandı. 
Lukla'ya uçarken tüm çantalarınızın toplam 15 kg olması gerektiğini düşünerek dikkatli bir planlama yapmak oldukça önemli. 
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Üçüncü hazırlık fotoğraf ekipmanıyla ilgili... Hem yanımda fazla ağırlık taşımamak hem de birçok farklı konuyu çalışmak gerektiğinden bu tarz yolculuklarda zoom objektif kullanmayı daha doğru buluyorum. Olympus OMD EM1 Mark Il makinemle birlikte yeni çıkan 12- 100mm f/4 PRO objektif bu seyahatin ayrılmaz parçası oluyor. Yedek olarak yanıma aldığım Olympus EM1, 12- 40mm PRO ise sadece çantamda 


benimle bu yolculuğu yapmış oldu, 

bir kare bile kullanmaya ihtiyaç duymadan geri getirdim. Yürüyüşlerde ve konakladığım kasabalarda yaptığım video çalışmaları için Olympus TG Tough Tracker aksiyon kamerası da küçük ve becerikli bir yol arkadaşı oldu. Gece yıldız çekimleri için Manfrotto BeFree One modeli tripod, makinemi kolay taşıyabilmek için Foto Speed makine askısı da çantanın bir köşesinde kendilerine yer buldular. 


Sabahın ilk saatlerinde birçok turist ile birlikte ben de havaalanında beklemeye başladım. 1300 metre 
yükseklikteki Kathmandu'dan 2800 
metredeki Lukla'ya olan uçuş için şanslıydık. 1 saatlik bir rötar ile uçağımız havalandı ve Lukla'ya ulaştık. 

Lukla'da kısa bir çay molası ve yürüyüş izni için gerekli olan evrakların kontrolünden sonra ilk konaklama yeri olan Phakding'e yaklaşık 3 saat süren yürüyüşe başladık. Phakding 2650 metre yükseklikte dolayısıyla bu yürüyüşün büyük bir bölümü iniş olarak gerçekleşiyor. 

Rehberim Asmit Raee ile yürüyüş boyunca rota hakkında konuşarak bilgi almaya başladım. Bu ilk gün dışında 


Özellikle dağda yürüyüş sırasında yükseldikçe en önemli sorunlardan biri elektronik ekipmanın şarj edilmesi. Bu nedenle bol miktarda yedek pil olmasında fayda var. 
Birçok yürüyüşçünün sırt çantalarına bağlı güneş enerjisiyle şarj olan pil ünitelerini görünce doğrusu oldukça imrenmiştim. Nisan 2018'de aynı yolculuğu tekrarlayacağım zaman bu ekipmandan ben de yanımda götüreceğim. Gidecek olanlara da özellikle tavsiye ediyorum. 


5160 metre yükseklikteki Gorak 
Shep'e ulaşana kadar daha çok dik çıkışlar yapacağımızı, ilk 2 gün birçok asma köprüden geçerek vadileri aşacağımızı, tempomu oldukça yavaş tutarak sıkıntı yaşamayacağımı bu ilk sohbetlerde öğrendim. 

12 gün süren yürüyüş programında 
tüm konaklama yerleri birbirine benziyor. Çeşitli yüksekliklerde kurulan küçük köylerde yer alan Lodge'lar 10 — 15 odadan oluşuyor. 
Odalar kontraplak ile birbirlerinden ayrılmış durumda ve ısıtma yok. 
Yatağınızda bir yastığınız bir de ince battaniyeniz bulunuyor. Duş ve wc genelde ortak, duş için ekstra bir ödeme yapmanız gerekiyor. Gece uyumak için uyku tulumu, hijyen için ıslak mendil ve sıvı sabun gibi malzemeler bu nedenle zaruri ihtiyaç. 


Phakding'e öğleden sonra ulaşınca çevreyi dolaşmak, fotoğraf çekmek ve dinlenmek dışında bir şey yapmaya zaman kalmıyor. Gün bu yürüyüş programında erken başlayıp erken bitiyor. Sabah 07:00 civarında yürüyüşe başlamış oluyorsunuz. Günlük yürüyüşler 
5 — 6 saat sürüyor. Temponuzu yavaş 
tutarak, sakin bir yürüyüş yapmak da mümkün. Bu durumda yürüyüşünüz 
6 — 7 saat sürecektir. Kısacası en 
kötü ihtimalle bir sonraki konaklama noktasına öğleden sonra 14:00 civarında 


e 7 


ulaşmış oluyorsunuz. Böylece akşama kadar dinlenmeye, fotoğraf çekmeye ve yürüyüş yapan dünyanın farklı yerlerinden gelen insanlarla sohbet etmeye zamanınız kalıyor. 18:00 — 18:30 civarından yiyeceğiniz akşam yemeğinden sonra da 19:30 gibi yıldız fotoğraflarınızı çekebiliyor, en geç 20:30 civarında uyku tulumuna girmiş oluyorsunuz. Ertesi gün aynı tempo tekrar yaşanıyor. 

2650 metrelik Phakding'den 
sonra sıkı bir yürüyüş ile 3440 metre 


ez 


elalaklmknüle 
77 GE 


yükseklikteki Namche Bazaar'a ulaşacaksınız. Namche bölgenin 

en büyük yerleşimlerinden ve farklı rotalarda da yürüyeceklerin son buluşma noktası. Namche'ye ulaşmak için oldukça dik yokuşlar çıkacak, asma köprüler geçecek ve doğal merdivenlerden tırmanacaksınız. 
Yürüyüş sırasında ilk kez “Ana Tanrıça” Everest ile karşılaşacak, Namche'ye ulaştığınız Şerpa Müzesi'ni de ziyaret ederek yüksek irtifa halkının kültürüyle de tanışacaksınız. 


Namche Bazaar'a ulaştığınızda aklimatizasyon (yüksek irtifaya alışma) işlemi için bir gün beklemeniz akıllıca bir hareket olacaktır. Bu bir günlük dinlenme sırasında karşı yamaçtaki manastırı ziyaret etmek ve çarşıdaki dükkanları dolaşmak iyi bir fikirdir. Vücudunuzun yüksek irtifadaki oksijen seviyesine alışması için hareketlerinizin yavaş olması, ani davranışlardan kaçınmanız önerilen diğer başlıklardır. 
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Bir günlük dinlenmenin ardından kendinizi çok daha iyi hissedecek bundan sonra her gün adım adım yapacağınız yükseliş size çok daha kolay gelecektir. Yine de bu yürüyüşlerde de temponuzu düşük ayarlamanız, size fazla gelen yüklerinizi taşıyıcınız ile paylaşmanız, bol su tüketmeniz, sık aralıklarla kısa molalar vermeniz önemlidir. 
Namche'den itibaren artık 7,000 - 8,000 metrelik zirveler arasında yürüyeceksiniz, çevrenin tadını çıkarmanız ve verimli fotoğraf çalışmaları da yapabilmenizin ilk yolu sağlıklı olmanızdan geçiyor, unutmayın! 


: fotoğraf 


Namche'den başlayan yürüyüş günlük ortalama 5 - 6 saatlik 
sürelerle 2 günde önce 3820 metredeki Debuche'ye, oradan 4410 
metredeki Dingboche'ye ulaşacak. Yükseklik arttıkça sürekli olarak vücudunuzu dinlemeniz gerekiyor. Aşırı yorgunluk, başağrısı, halsizlik gibi şikayetleriniz artıyorsa Dingboche'de de bir gün dinlenmek iyi gelecektir. Günlük ortalama 400 - 500 metre yükselmek normaldir. 
Daha fazla irtifa kazanmak sıkıntıların artmasına sebep olabilir. Bu nedenle temponuzu buna göre ayarlamanız gerekir. 
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Dingboche'den sonraki yürüyüş artık sizi Khumbu Vadisi'nin içinde bir yükseliş ile 2 günde önce 4920 metredeki Leboche'ye oradan da Ana Kamp öncesi son yerleşim olan 5160 metredeki Gorak Shep'e ulaştıracak. 


5000 metrelere çıktıkça hava soğuyacak, muhtemelen kar yağışı ile karşılaşacak, her adımda yorgunluğu 
daha çok hissedecek ve her başınızı kaldırıp 8000'lik zirveleri gördükçe doğaya daha çok hayran olacaksınız. 
Sırt çantanız daha ağır gelecek, makinenizi her kaldırıp bir fotoğraf çektiğinizde kollarınız ağrıyacak, üç beş adımda bir soluklanmak isteyeceksiniz. Bunlarla birlikte her çektiğiniz karede, her aldığınız nefeste, her attığınız adımda daha çok mutlu olacak, orada olduğunuza, olabildiğinize daha çok şükredeceksiniz. 

Gorak Shep'te 7861 metrelik Nuptse Dağı'nın eteklerinde günün son ışıklarını batırırken dağın her saniye değişen görüntüsünü izlerken etrafınızda oturan dağcılarla yürüyüş, yol, rota üzerine sohbetlere katılacaksınız. Ertesi sabah çıkacağınız 5545 metrelik Kala Patthar zirvesi ya da 5356 metredeki Everest Ana Kampı için son uyarıları, tavsiyeleri can kulağıyla dinleyeceksiniz. 

Benim tavsiyem akşam yemeğinden sonra tripodunuzu kurup Nuptse üzerinde dönen yıldızların bir fotoğrafını çekip, dağı dinleyin. O size ne yapmanız gerektiğini söyleyecektir. 


»BENİM YOLCULUĞUMUN 
SONU YA DA KALA PATTHAR'A 
NASIL ÇIKAMADIM? 


Sabah 04:30'da -25 dereceye uygun çoraplarım, botlarım, üst üste giydiğim termal içlik, polar ve montum, yürüyüş batonlarım ile rehberim Asmit'in 
ardından yola düştüm. Hedefimiz 5545 
metrelik kala Patthar zirvesine çıkararak Everest ile birlikte Nuptse Dağı'nın fotoğrafını çekerek geri dönmek. 

Bir gün önceden yağan karın içindeki yürüyüşümüz önce kısa bir iniş ile başlıyor. Daha sonra da kafa fenerleri ışığında çıkış. Neredeyse her adımda durup soluklanarak, çevreyi izleyerek yavaş yavaş yükseliyoruz. Rota kalabalık sayılabilir, sürekli yanımızdan benden daha sıkı yürüyüşçüler geçiyor. 
Herkes birbirini selamlıyor, şans diliyor. 
5250 metre civarında ayaklarımın çok 
üşüdüğünü, sağ ayak parmaklarımı oynatamadığımı fark ediyorum. Botlarımı çıkarıp parmaklarımı ovalıyorum, biraz ısıtıp tekrar yola düşüyorum. Güneş Nuptse arkasında görünen Everest üzerine düşmeye başlıyor, ama henüz bizim olduğumuz bölgeye ulaşmış değil. 

5300 metredeyiz... Adım adım 
yükseliş devam ediyor, ancak ciddi bir sorunla karşı karşıyayım; içme suyum donmuş durumda. Artık içecek bir şey de kalmadı. Parmaklarımı yine oynatamadığımı fark edince artık yürümeye devam etmenin gereksiz bir zorlama olacağını düşünüyorum. 
Asmit'e buraya kadar gelmenin bile benim için çok önemli olduğunu, artık huzurla dönebileceğimi söylüyor ve teşekkür ediyorum. Everest'e son bir selam daha yollayıp dönüşe geçiyorum. 
Aşağı indikçe güneş bize ulaşmaya ve ısıtmaya başlıyor, ancak artık dönüşü bitirmek üzereyiz. 5350 metreye kadar çıkabildiğim için mutlu, çocukluğumdan beri gördüğüm manzarayı dünya gözüyle görebildiğim için şanslı hissediyorum. 

Birçok yolculuğa çıkmadan önce hep aklımdan geçtiği gibi “her şeyi tüketmeden, özlenecek bir şeyler 
bırakarak” Lukla'ya kadar sürecek 5 
günlük yürüyüşe başlıyorum. Nisan 2018'de bu kez Kala Patthar zirvesini de görebilmek umuduyla Olympus Yollarda olmaya devam edecek. 


— 
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VİDEO ÇEKİMİ 


VOLKAN 
VETİLMEZER 


Siz ve ben Volkan Yetilmezer, birlikte yeni bir yazı dizine başlıyoruz. Video hakkında baştan sona kadar hemen her şeyi bir yazı dizisi olarak ele alacağız. Bu yazımızda fotoğraf makinelerinin video özelliklerden bahsedeceğiz. 
Sonra ki yazılarımızda ise cep telefonu, aksiyon kameralar ve İHA'lar (İnsansız Hava Araçları) ile devam edeceğiz. 
Kısaca kendimden bahsetmek gerekirse; 
Fotoğraf Sokakta kurucusu, fotoğrafçı, videographer (videocu kulağa güzel gelmiyor) ve fotoğraf eğitimcisiyim. Bu yazı dİZİSİ ile de yazarlığa adım atmış oldum. 

Yıllardır süre gelen “Hangi makineyi almalıyım?” 
Sorusu, artık videonun popüler olması ile “Video için hangi makineyi almalıyım ?” 

i sorusuna dönüştü. 
inceleyeceğimiz ve tavsiye edeceğimiz tüm makineler 
“video” için önerilecektir. 
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çin HANGİ MAKİNEYİ 


ALMALIYIM”? 


VİDEO amaçlı makineleri gruplamak gerekirse: 
> El kameraları 
> Giriş, Orta ve Profesyonel Seviye DSLR/DSLM 
> Profesyonel Video Kameralar 
> Sinema Kameraları 
> Stüdyo Kameraları 
> Broadcast Kameralar 

Bizim için en önemli kısım orta ve profesyonel seviye DSLR/DSLM olacaktır. Ancak diğer Makinelerin de ne için kullanıldığından da bahsetmek gerekir. 


EL KAMERALARI 

Genellikle gündelik kullanım ve hatıra kalmasını istediğiniz anların videolarını çekmek için kullanılır. 
Fiyat aralığı epeyce geniş olan bu modelleri yazlıklarda orta yaş ve üzeri büyüklerimiz ve sünnet düğünlerinde yeğenini çekmek isteyen amcalar fazlasıyla kullanmaktadır. Üst seviye modellerini ise kısa film tadında 


videolar çekmek isteyenler kullanabilir. 


Canon, Sony, JVC, 
Panasonic gibi markaları bu kategoride sayabiliriz. 


GİRİŞ, ORTA VE 
PROFESYONEL 
SEVİYE DSLR/DSLM 
Şuan piyasa bulunan aynalı (DSLR) 


ya da aynasız (DSLM) tüm fotoğraf makineleri video çekimi yapmaktadır. 
Teknolojinin gelişmesi ile de neredeyse herkes video çekimlerini bu makineler ile yapmaktadır. Bizim de üzerinde en çok duracağımız makineler bu segmentte yer alan makineler olacak. 


PROFESYONEL VIDEO 
KAMERALAR 

Daha çok düğün çekimlerinde kullanılmaktadır. Bu segmentte en çok satılan markalar Sony ve Panasonic olarak göze çarpmaktadır. Fiyat aralıkları orta seviye bir DSLR ile üst seviye bir DSLR arasında değişiklik gösterebilir. 


SİNEMA KAMERALARI 
Sinemanın, kısa filmlerin, kliplerin, belgesellerin ve pek çok profesyonel çekimlerin yapıldığı kamera segmentidir. Üst düzey görüntü kaliteleri ve yine üst düzey renk yönetimleri sayesinde mükemmel kameralardır. 
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Fiyatları bir araba fiyatından, aksesuarları ile beraber bir ev fiyatına kadar ulaşabilir. Kayıt sistemleri normal kameralardan farklıdır. Fotoğraf makinesi lenslerini kullanılabildiği gibi, bu kameralar için üretilen sinema lenslerini de kullanabilmektedir. Canon C200, Sony FS7, Blackmagic, Ari, Red gibi marka ve modeller bu segmentte yer almaktadır. 

TUDYO KAMERALARI 

Genellikle show programlarımda, hareketli kamera olarak kullanılmaktadır. 


olduklarımız giriş, orta ve üst segment DSLR/DSLM olacaktır. Öncelikle 

giriş seviyesinden bahsedelim, ardından orta ve üst segment ürünleri detaylandıralım. 

Giriş seviyesi aynalı yada aynasız fotoğraf makineleri olarak, Canon 1300D, Sony a6000, Nikon D3300, Olympus E-M10 Mark Il gibi makineleri örnek verebiliriz. Bu segmentte yer alan modeller Full HD (1920x1080p) çözünürlüğünde kayıt yapmaktadır. 
APS-C veya Micro 4/3 sensörleri ile nispeten kaliteli videolar çekebilirsiniz. 
Genellikle video çekimine yeni başlayacaklar için, ilk defa makine kullanacak olan veya öğrenciler tarafından kısa filmlerde kullanılabilecek sistemlerdir. Fiyat aralıkları rahatlıkla ulaşılabilir seviyelerdedir. 

Orta seviye aynalı yada aynasız fotoğraf makineleri şuan video için de en çok tercih edilen sistemlerdir. 
Özellikle gelişmiş video özellikleri ve fiyat performans oranları ile tercih sebebi olmaktadır. Gelişmiş video özelliklerinin başında 4K video kayıt, mükemmele yakın otomatik 


Televizyon stüdyolarında bol miktarda bu gibi makinelerden görebilirsiniz. 
Fiyatları araba fiyatlarındadır. 
Bu segmentte 
Blackmagic, 
Sony, 
Panasonic ve 
Hitachi gibi pek çok marka yer almaktadır. 


canon 


AR netleme sistemleri, log kayıt, 


Televizyon yayıncılığının mikrofon girişleri ve video sabitleme baştacıdır. Özellikle dışarıda özelliklerini sayabiliriz. Bu segmentte canlı yayınlarda kullanılan incelemeyeceğimiz makineler; Canon yegane makinelerdir. Fiyatları EOS 77D, Canon M6, Sony a6300, iyi bir araba veya bir ev Panasonic G80, Olympus E-M5 Mark fiyatındadır. Sony ve Canon Il, Nikon D7500 ve Fujifilm X-T20 


gibi markalar en olacaktır. 


çok tercih edilen Sonraki sayfada yer alan tabloda markalardır. (Tablo 1) video özelliklerine göre 

Bu 6 kamera karşılaştırma listesini bulabilirsiniz. 
çeşidinden bizim Bu tabloya göre modellerin inceleyecek karşılaştırmalarını birlikte yapalım. 
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Panasonic Olympus Fujifilm ÖZELLİK G80 E-Mö Mark Il X-T20 


4K 3840x2160 3840x2160 3840x2160 3840x2160 


vE e A AM......................... 
FPS 


1080p Maks. 
FPS 


Dahili 
Log Kayıt 


30 fps 30 fps 30 fps 30 fps 
120 fps 60 fps 60 fps 60 fps 
S-Log 

ISO 100-51.200 100-25.600 100-51.200 100-25.600 100-25.600 100-51.200 100-51.200 


Sensör Tipi | APS-C 1.6X APS-C 1.6X APS-C 1.5X Micro 4/32X | Micro 4/3 2X APS-C 1.5X APS-C 1.6X 


Sensörden 


Sabitleme || l  » çe e 


Netlik Hızı 0,03 sn. Belirtilmemiş ; ; Belirtilmemiş | Belirtilmemiş 0,06 sn. 


se m. | zan 
Nukdası 43 49 49 81 91 91 


Dokunmatik 
Ekran 


3 Yönlü 2 Yönlü 4 Yönlü 3 Yönlü 3 Yönlü 2 Yönlü 2 Yönlü 


Var Var Var Var Var Var 


HDMI Çıkışı Var Var Var Var Var Var Var 


© Mikrofon 
Girişi 


Ağırlık 


Suya ve Toza 
Dayanıklılık | 


Bağlantı Wi-Fi, NFG Wi-Fi, NFG Ei ii — Tipleri Bluetooth Bluetooth Wi-Fi ve NFG Wi-Fi ve NFG Wi-Fi ve NFG 


Wi-Fi ve 
Bluetooth 


TABLO 1 - ORTA SEVİYE FOTOĞRAF MAKİNELERİ İÇİN VİDEO ÖZELLİK KARŞILAŞTIRMASI 


Video çekimi yapabilmek için mutlaka dönebilen bir ekrana sahip gerçekten gerekli bir özellik değil. 
kullandığınız makinenin üzerinde olmalısınız. Sensörden görüntü Çünkü 4K çekimi gerçekleştirmek için olması gereken bazı özellikler ve size sabitleme ile, hareket halindeyken hafıza kartınızın buna uyumlu olması avantaj sağlayacak bazı yetenekler çok daha stabil videolar çekebilirsiniz. o gerekiyor. Bilgisayarınızın bu videoyu vardır. Örneğin mikrofon girişi olması, Son olarak iyi bir netlik hızı ve iyi işleyebilecek düzeyde performanslı direkt video üzerine iyi bir mikrofon bir netlik takibi ile de görüntüler olmalı gerekiyor. Ayrıca bu videoyu ile dış etkenlerden soyutlanarak ses arası geçişi sıkıntısız bir şekilde yüklediğiniz platformun 4K desteği kaydı yapmanızı sağlayacaktır. Bir gerçekleştirip yüz takibini en iyi hale vermesi ve hatta bunu izleyen kişilerin diğer konu dönebilen ekran. Özellikle getirebilirsiniz. 4K kayıt, günümüz ya 4K monitörü yada 4K televizyonu vlog tarzında videolar yapıyorsanız şartlarının standart bir kullanıcı için olması gerekiyor. Dolayısıyla standart 


İ 24 : fotoğraf (ĞUSTOS-EYLÜL 2017 


T: 


kullanıcılar için tüm bu etkenler 

bir araya Türkiye'de henüz denk gelmediği için, 4K kayıt şu an sadece makineler üzerinde yer alan bir güç göstergesi olarak kalıyor. Profesyonel kullanıcılar 4K ve log kaydını etkin bir şekilde kullanmaktadır. Bu konuları aklımızda tutalım ve makineleri karşılaştırmaya başlayalım. 


Canon EOS 77D en hızlı netlik sistemine sahip olan makine. Bu 

da video çekimi sırasında konular arasında geçişi ve sürekli yüz takibini çok daha rahat yapabileceğiniz anlamına geliyor. Ekranın size 

doğru dönüyor oluşu, vlog çekerken rahatlıkla açınızı ayarlamanızı sağlayacaktır. Ayrıca çok açılı 

dönüş de zorlu açıları yakalamıza yardımcı olacaktır. 4K video kaydı yapmaması, suya ve toza dayanıklı olmaması ve log kayıt yapmaması bir dezavantaj olsa da (çok da dezavantaj sayılmaz), sensör üzerinde yer alan video 5 yönlü görüntü sabitleyicisi 

ile hareket ederek çekim yaparken çok daha stabil çekimler yapmanızı sağlayacaktır. Canon EOS 77D inceleme videosunu www.youtube. 
com/fotografsokakta/ adresinden izleyebilirsiniz. 


Canon EOS M6, özellikle yukarıya doğru 180 derece dönen ekranı ile tam bir vlog kamerası. Netlik hızı firma tarafından belirtilmemesi rağmen hızlı bir netlemeye sahip. Küçük yapısı ve 
390 gramlık ağırlığı ile hemen hemen 
her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir forma dönüşüyor. Ve tabi ki sensörden görüntü sabitleme de olduğu için yürürken rahatlıkla vlog tarzı videolar çekebiliyorsunuz. 


Sony a6300 bu segmentteki en iyilerinden biri. Bunun sebebi, normalde profesyonel segmentte olan özelliklerin bu makinede yer alması. 4K kayıt bir avantaj. S-Log kayıt ile video işleme sırasında iyi bir renk yaratabilir, Full HD (1080p) 
120 fps ağır çekim görüntüler 
kaydedebilirsiniz. Bu kadar iyi kayıt özelliklerine sahip olan bir makinenin, “keşke” dedirtecek bazı eksikleri de var. Örneğin, sensörden görüntü sabitleme yok. Ekran iki eksenli dönüyor ve maalesef dokunmatik 


değil. Dokunmatik ekran özellikle netlik noktasını değiştirirken mükemmel bir yardımcı olmasına rağmen bu makineye eklenmemiş. 
Bununla beraber 169 netlik noktası (artırılabilir 425) olması büyük avantaj. Eğer daha çok dışarıda video çekiyorsanız Sony a6300'ün toza ve neme karşı dayanıklılığı da tam size göre bir makine olmasını sağlayacaktır. 


Panasonic G80 listede yer alan 

en yeni makine. Micro 4/3 sensöre yani 2 çarpana sahip olması sizi yanıltmasın. Mükemmel kayıtlar elde edebiliyorsunuz. 5 stopluk sensörden 
görüntü sabitleme, 4K kayıt ve 3 
yönlü dokunmatik ekranı bu makineyi üst sıralara taşıyor. Full HD kayıt yapanlar için ise burada ufak bir eksikliği var. Rakipleri 60 fps kayıt yaparken, Panasonic G80 50 fps kayıt yapabiliyor. Eğer dışarıda çok fazla çekim yapıyorsanız neme ve toza dayanıklı olması da sizin için bir avantaj olacaktır. 


Olympus E-M5 Mark Il yine Panasonic'te olduğu gibi micro 4/3 yani 2 çarpanlı bir sensör kullanıyor. 
4K kayıt yapamıyorsunuz ancak Full HD olarak 60 fps kaydı rahatlıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. 3 yönlü dönebilen ekranı size görüntü özgürlüğü sağllıyor. 81 noktalı netleme sistemi ve dokunmatik ekranı sayesinde netleme sorun olmaktan çıkıyor. Olympus lens çeşidi olarak epeyce fazla seçenek sunuyor ve sunduğu seçenekler de gerçek anlamda aynasız makineler için özel üretilen lensler oluyor. Yani cebinize 2-3 tane lensi koyup doyasıya video çekebilirsiniz. 


Nikon D7500 maalesef listedeki 

en ağır makine. Ağır oluşu elde video çekmek için de belli bir süre sonra sıkıntı yaratabiliyor. 4K kayıt bu makinede mevcut. 2 yönlü dokunmatik ekran açı konusunda bazen sorun yaratabiliyor. Nikon, video konusundan ziyade, ürettikleri makinelerde fotoğrafa daha çok eğilmeyi tercih ediyor. 


Fujifilm X-T20 4K kayıt seçeneği, Full HD 60 fps ve listede yer alan en 


hafif makine olması ile dikkat çekiyor. 
2 yönlü dönebilen ekranı dezavantaj 
olsa da netleme hızı epeyce yüksek. 
Özellikle analog fotoğraf makinesini andıran görünüşü, retro sevenler için mükemmel bir tercih olacaktır. 


Orta segment kullanıcılar için makine tavsitesinde bulunmak gerekirse; DSLR'den vazgeçmem ama mükemmel video özelliklerinden de isterim diyenler için Canon EOS 77D mükemmel bir seçim olacaktır. 
Aynasız fotoğraf makinesi benim için önemli diyenler için ise farklı amaçlara göre tavsiyelerimiz olacak. 
Eğer 4K kayıt ve log kayıt sisteminden asla vazgeçmem derseniz mutlaka Sony a6300'ü seçmelisiniz. Ancak 
dokunmatik ekran olmaması, 2 
yönlü ekran ve sensörden görüntü sabitlemediğini göz önüne almalısınız. 
Log kayıt yapmasam da olur ama 4K mutlaka olsun derseniz Panasonic G80 tüm özellikleri ile bir adım öne çıkıyor. “Ben vlog çekmeye bayılıyorum ve sürekli seyahat halindeyim” diyenler için ise en iyi tercih Canon EOS M6 olacaktır. 

Unutmayın bu tavsiyeler makinelerin video özellikleri ele alınarak verilmiştir. 

Profesyonel seviye aynalı yada aynasız fotoğraf makineleri, hemen hemen tüm profesyonel çekimlerde kullanılmaktadır. Kısa film, klip çekimleri, reklam filmleri gibi pek çok alanda bu makineleri görebilirsini. Tabii ki daha üst seviye sistemleri kullananlar da var ancak onları konu dışı tutuyoruz. 
4K video kayıt hepsinde standart olarak varlığını gösteriyor. Ayrıca log kayıt da bu cihazı kullananlar için önemli olduğundan log olmazsa olmazlardan. Mükemmel netleme sistemleri, mikrofon girişleri ve video sabitleme özelliklerini diğer artılar olarak sayabiliriz. Bu segmentte incelemeyeceğimiz makineler; Canon EOS 5D Mark IV, Sony a7SII, Panasonic GHS5, Olympus E-M1 Mark Il, Nikon D750 ve Fujifilm X-T2 olacaktır. 

Arka sayfadaki tabloda (Tablo 2) video özelliklerine göre karşılaştırma listesini bulabilirsiniz. Bu tabloya göre modellerin karşılaştırmalarını birlikte yapalım. 


ÖZELLİK 


4K 


a. 


4K Maks. FPS 
1080p Maks. 
FPS 


Dahili 
Log Kayıt 


ISO 


Sensör Tipi 


E0S 5D Mark IV 


4096x2160 


30 fps 


60 fps 120 fps 


G-Log (Sonradan alınıyor) 


S-Log 
(Dahil) 


20-102.400 20-409.600 


Full Frame 


Sensörden 


m. öbileme 


Belirtilmemiş 


Ekran 


Dönebilen Ekran 


Mikrofon Girişi 


Ağırlık 


— Var 


Var 


© SuyaveToza | 


Dayanıklılık 
Bağlantı Tipleri 


Wi-Fi ve NFC Wi-Fi ve NFC 


3840x2160 


Full Frame 


Belirtilmemiş 


2 Yönlü 


60 fps 


Olympus 
E-M1 Mark Il 


4096x2160 


24 ips 


60 fps 


V-Log L (Sonradan | Sadece HDMI ile 


alınıyor) 


100-25.600 


Micro 4/3 


Var 
0.05 sn. 
225 


Var 


3 Yönlü 


Var 


Var 


645gr 


Var 


Wi-Fi, NFG 
Bluetooth 


TABLO 2 


Micro 4/3 


Dışarıya 
64-25.600 


50-51.200 
Var — 
Belirtilmemiş 

51 
var 
3 Yönlü 
ie saseresna IRENE 


Var 


498 gr 


Var 


Wi-Fi ve NFC 


Full Frame 


Belirtilmemiş 


2 Yönlü 


Fujifilm 
X-T2 


3840x2160 


ML 


30 fps 


60 fps 
Sadece HDMI ile 


100-51.200 


APS-C 1.5X 


2,9 Yönlü 

N Ni m 
Var 

si nl erer 


Wi-Fi 


Profesyonel video çekimlerinde, çekimi yapan kişinin, kurguyu veya rengi yapan kişinin işini kolaylaştıran ve mutlaka istediği özelliklerden bir 


tanesi log kayıt. Log kayıt temelde bir 


gama eğrisi ve çok yüksek dinamik aralıkları kaydedilmenize olanak sağlıyor. Bu sayede hem ışık alanları arasındaki geçişi rahatlıkla iyileştirip hem de renk düzenlemesi yaparken 


İ 26 : fotoğraf |ĞUSTOS-YÜL 2017 


sıkıntı yaşamıyorsunuz. Log kayıt detaylarına ilerleyen sayılarımızda ayrıca değineceğiz. 

Artık ekranın dokunmatik olması ve dönebilmesi çok fazla etkilemese de tabii ki “olsa iyi olur” cinsinden bir özellik. Bunun sebebi, profesyonel kayıt yapılırken genelde harici bir kayıtçı kullanılmasıdır. 

Bir diğer aranan özellik ise 4K 


kayıt çözünürlüğü. Standart bir kullanıcının 4K dahili log kayıt yapıp bunu bilgisayarında işlemesi gerçekten zor bir olasılık. Çünkü hafıza kartınızın ve bilgisayarınızın bu videoyu kaydedebilecek ve işleyebilecek yetenekte olması gerekiyor. 

Bu konuları aklımızda tutalım ve makineleri incelemeye başlayalım. 


Canon EOS 5D Mark IV, şüphesiz DSLR tarafında video alanında lider. 
Diğer rakip DSLR modellerine göre hem teknolojik açıdan hem de kalite açısından üst sırada. Bu kadar yüksek özellikler olmasına rağmen, video tarafında yer alan kullanıcıları üzecek bazı özelliklere sahip. Bunun başında 4K kayıt yapmak istediğinizde, video croplanıyor. 1.74 çarpan ile sanki APS-C sensörlü bir makinede kayıt yapıyormuşcasına cropluyor. Ancak kaydı 4096 x 2160 çözünürlüğünde yaptığını söylemeden geçmemek lazım. Ekranının dönmemesi çok 

da büyük etki yaratmayacaktır. 
Dokunmatik ekran netlik geçişlerini oldukça kolaylaştırıyor. İncelediğimiz makineler içinde en ağır makine olmasına rağmen “ağır abi” ünvanını da bizden alıyor. Dahili C-Log kayıt yapması son derece büyük bir avantaj ancak bu özelliği 99$'a sunması, kullanıcılar arasında “bir de ona mı para vereceğiz?” sorularını sorduruyor. 
Genel olarak bakacak olursak mükemmel görüntü kalitesi ve log kaydı ile DSLR fotoğraf makinelerinin en iyisi. 


Sony a7slI, video konusunda çıtayı oldukça yükseklere çıkaran bir 

model. Bunun başında dahili S-Log kaydı, yüksek iso hassasiyeti, 1080p videolarda 120 fps kayıt ve sendörden görüntü sabitleme geliyor. 2 yönlü dokunmatik ekran çok da sorun yaratmasa da, profesyonelliği adım atmak isteyen v-loggerlar için “keşke video çekerken kendimizi görsek” dedirtebiliyor. DSLM olmasından kaynaklı oldukça hafif. Çok fazla iyi özelliği olmasına rağmen 4K kayıt çözünürlüğünde 3840 x 2160 olarak rakiplerinden biraz daha az çözünürlüklü kalıyor. Şu sıralar video çekenlerin satın alırken en çok tercih ettiği makine olduğunu da belirtmekte fayda var. 


Panasonic GH5, muhtemelen gamechanger (oyun değiştiren) ünvanını yakın zamanda alacak. 
Yeni piyasaya çıkmaya başlayan makine, video özellikleri ile bu işin nasıl yapılması gerektiğini rakiplerine gösterir nitelikte adeta. Sensörünün micro 4/3 olması sizi yanıltmasın. 
Çünkü bu sensörle 4K kaydı 4096 

x 2160 çözünürlüğünde 60 fps ile yapıyor. Mükemmel bir 4K kare hızı! 


Makine üzerinde neredeyse yok yok. 
Ama olmayan birşey de var tabi. O 

da yüklü olarak gelmeyen V-Log L kayıt. Tam mükemmel diyecekken “aaa” seslerini duyar gibi olduk. Ama üzülmeyin. Panasonic 99$ karşılığında V-Log L kaydını size temin ediyor ve log kayıt yapabiliyorsunuz. 


Olympus E-M1 Mark Il video çekmek isteyen kişileri biraz hayal kırıklığına uğratıyor. Bunun sebebi 4K kaydı 

24 fps yapması ve sadece harici 

bir kayıtçıya log kayıt yapmasından kaynaklanıyor. Bunun dışında çok başarılı bir sensörden görüntü sabitleme özelliği yer alıyor. Hatta satın aldığınız lenste de görüntü sabitleme özelliği varsa 2 kat sabit videolar çekebiliyorsunuz. Ekranın 3 yönlü döndüğünü söylemekte de fayda var. 


Nikon, maalesef bu sınıf için 

video tarafında epeyce geride kalmış durumda. D810 ve D750 modellerinde 4K kayıt yer almazken, APS-C sensörlü D500 ve full frame sensörlü üst seviye modeli D5'te 

bu özelliklere yer veriyor. Ancak bu makineler de konumuz ve segment olarak bu yazının dışında kalıyor. 
Rakip olarak eklenebilecek D750'yi ele aldık. 4K ve log kayıt yer almıyor ancak Full HD kayıt yaparken 60 fps kullanabiliyorsunuz. 


Fujifilm X-T2 modeli de yine fotoğrafçılar için çok iyi özellikler sunuyor. Video tarafına geçtiğimizde ise bu özellikleri birkaç eksikle sürdürmeye devam ediyor. 

Çarpıcı özellikleri; 4K 3840 x 2160 
çözünürlüğünde ancak 1.17 crop yaparak kayıt yapması. Dahili log kaydı yer almaması ancak harici bir kayıtçıya F-Log kayıt yapabilmesi ve son derece hafif bir gövdeye sahip olmasını sayabiliriz. Tabloda 2.5 yönlü dönebilen ekran olarak belirtmemizin sebebi, yukarı ve aşağı yönde bildiğimiz şekilde ancak video çekenlere göre ters olarak sağa dönmesidir. Sola dönseydi kendimizi rahatlıkla görüp vlog çekebilirdik ancak bu özellik fotoğraf çekenler düşünülerek sağa dönmesi yönünde karar kılınmış. Bunula beraber 

325 netlik noktası olduğunu da 
unutmamak gerekir. 


SONUÇ: PEKİ VİDEO İÇİN HANGİ MAKİNEYİ ALMALISINIZ? 


Eğer ki APS-GC sensörlü orta segment bir makine ile video çekmek istiyorsanız ve kararınız aynalı yani DSLR'den yana ise, bu tercih kesinlikle Canon EOS 77D olmalı. 
Bunun altında yatan en önemli sebepler, dünyanın en hızlı netleyen makinesi olması ve dönebilen ekranı sayesinde vlog için biçilmiş kaftan olmasıdır. 

Eğer ki APS-GC sensörlü aynasız yani DSLM'den yana karar kıldıysanız, tercihiniz Sony a6300'den yana olmalı. Bunun en büyük sebebi rakipleri arasında tek log kayıt yapabilen (S-Log) makine olması. 
Ayrıca 4K kayıt ve full HD videolarda yavaşlatılmış çekim yapmanıza olanak sağlayan 120 fps ile de ipi göğüslüyor diyebiliriz. 

Eğer ki video için profesyonel seviye bir DSLR makine almayı düşünüyorsanız seçiminiz kesinlikle Canon 5D Mark IWden yana olmalı. 
4096 x 2160 4K kayıt ve hafıza kartına 
C-Log kayıt yapabilmesi en önde yer almasını sağlıyor. 

Eğer ki video için profesyonel seviye bir aynasız yani DSLM makine almak istiyorsanız “şuan için” tercihiniz Sony a7sll'den yana olmalı. 
Bunun en büyük sebebi dahili log kaydı (S-Log) olması. Ayrıca yüksek iso hassasiyeti ile de çok rahat 
yüksek isolara çıkabiliyorsunuz. 120 
fps Full HD ağır çekim videoları da bu makine ile rahatlıkla yapabilirsiniz. 
“Şuan için” dememizin sebebi, kullanıcıların Panasonic GH5'i yeni yeni keşfetmeye başlıyor olmasıdır. 
Başka hangi makinede AK 60 fps kayıt özelliği var ki? 

Bu sayıdaki yazımızda sizlerle video çekimi yapabileceğiniz makineleri, orta seymen fotoğraf makinelerini ve üst segmen fotoğraf makinelerini inceledik. Karşılaştırma yaparak satın alabileceğiniz en iyileri için tavsiyelerimizi de eklemeyi unutmadık. Sonra ki sayımızda, makine sahibi olduktan sonra hangi video ekipmanlarını tercih etmeniz gerektiğini anlatarak, kendimize ev için stüdyo ve dış çekimler için set hazırlayacağız. Sonra ki sayımızda görüşmek üzere... 
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ÜRÜNLER 


CANON EOS 2000 


CANON, yeni DSLR fotoğraf makinesi olan EOS 200D modelini tanıttı. 
Canon'un EOS 200D modeli şık, hafif ve kullanımı kolay bir yükseltme modeli arayışında olan kullanıcılar için tanıtıldı. Gerek fotoğraf gerekse video çekimiyle, yaşamlarının her anına âit hikayeler çekmek ve paylaşmak isteyen kullanıcılar için ideal bir model. 
EOS 200D'de kullanılan dünyanın en hızlı Dual Pixel CMOS Otomatik Odaklanma sistemi, fotoğraf makinesinin hızlı ve doğru odaklanmasını garantileyerek konuların olabilen en yüksek netlikte kayda geçirilmesini sağlıyor. Geliştirilen en yeni APS-C 


NEPTUNE 
CONVERTİBLE 
SANAT LENSİ 
SİSTEMİ 


NEPTUNE Convertible Sanat Lensi Sistemi yeni jenerasyon fotoğrafçılara sınırsız stil opsiyonları sunuyor. Üç farklı değiştirilebilir lensten oluşan bir lens sistemi ve arka lens tabanına takılan lenslerle 3.5/35mm, 2.8/50mm ya da 4/80mm sabit odak uzaklıkları ile çalışıyor. Dahası, farklı diyafram değerleri ve takılabilir özel diyafram plakaları ile sonsuz çekim stilini başarmak mümkün. Kesintisiz diyafram sistemi ile fotoğrafçılar için ideal ve videocular için mükemmel çözüm olan Neptune Convertible Sanat Lensi Sistemi tam bir yaratıcı özgürlük için ideal ekipmanları ve çok daha fazlasını sunuyor. 
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sensör, düşük ışık performansını iyileştirerek, güneş batarken ve yıldızlar kendini gösterirken güzel karelerin yakalanabilmesine olanak tanıyor. 

200D modelinde en yeni DIGIC 7 
işlemcisi kullanıldı. Fotoğraf makinesinin beyni, ayarları her türlü çekim koşuluna göre otomatik olarak optimize ederek, her zaman çok daha az parazitle olağanüstü görüntü kalitesi elde edilmesini kolaylaştırıyor. 

Akıllı telefonlarla uyumluluğu ve dahili Wi-Fi ve Bluetooth özellikleri sayesinde, Canon'un Camera Connect uygulamasını kullanmanız gerekme- den hareket halinde olduğunuz zaman 


satışa sunuldu. 


DJI'DAN MİNİ DRONE SPARK 


DI, küçük bir drone arayan kullanıcıların ilgisini çeken Mavic Pro modelinden sonra şimdi de ondan çok daha küçük Spark modelini duyurdu. Spark, DJI'ın şimdiye kadar ürettiği en küçük boyutlu ve uygun fiyatlı drone... 

DJI Spark, küçük gövdeli olmasına rağmen pek çok gelişmiş özelliği bünyesinde barındırıyor. Yeni model istenirse sadece akıllı bir cep telefonu ile kontrol edilebiliyor. 
Esas ilginç özelliklerinden birisi ise Spark'ın el hareketleriyle de kontrol edilebilmesi. 

DJl Spark modelinde 1/2.3” büyüklüğünde CMOS sensör bulunuyor. Çözünürlük değeri ise 12 milyon piksel. 
Video modunda ISO 100-3200, fotoğraf modunda ise ISO 100-1600 hassasiyet değeri sunuyor. Bu model için f/2.6 
diyafram değerine sahip, 25mm eşdeğerde bir objektif kullanılıyor. Spark'ın havada kalma süresi ise yaklaşık 
16 dakika. 5 renk seçeneği ile DJI Spark Türkiye'de de 


yüksek kaliteli fotoğraflarınızı çabucak sosyal medya kanallarından paylaşabilirsiniz. 


SAMSUNG 
YENİ GEAR 360 


SAMSUNG Electronics, daha kolay kullanım için yenilenmiş tasarımı ve 4K çözünürlüklü 360 derece kamerası ile yeni Samsung Gear 360'ı teknoloji severler ile buluşturuyor. Hafif ve kompakt Gear 360, yüksek kaliteli içerik için geliştirilmiş özellikleriyle Samsung VR ekosistemini zenginleştiriyor. 

Gear 360, sürükleyici ve gerçekçi dijital içerikler oluşturmak için ilk kez 4K video çekim özelliği sunuyor. 8.4 
megapiksel görüntü sensörleri ve F2.2 
dual balıkgözü lensleriyle donatılmış olan Gear 360 ile yüksek çözünürlüklü çekimler yapılabiliyor. Gear 360, kesintisiz içeriğin paylaşımı, görüntülenmesi ve düzenlemesi için Samsung'un yenilikçi teknolojileri ve hizmetlerinden de faydalanıyor. Kullanıcılar 360 derecelik bir video ya da hareketsiz imajlar yaratırken çeşitli görüntüleme modları, düzenleme araçları, fotoğraf efektleri ve filtreler sayesinde özelleştirilmiş içerikler oluşturabiliyor. Ayrıca, kolaylıkla paylaşılabilen içerik oluşturmak için 360 videoları standart formatlara kolayca dönüştürülebiliyor. 


TAMRON 


TAMRON 
18-400mm F/3.5-6.3 Di İl VG HLD 


TAMRON, APS-C sensörlü DSLR fotoğraf makineleri için 18-400mm'lik ultra telefoto zoom objektifini duyurdu. Tamron'un yeni objektifi 400mm'de 35mm eşdeğeri 620mm olarak kullanılabiliyor. 22,2x optik zoom oranına sahip olan bu yeni objektif seyahat eden fotoğraf severler için ideal bir seçenek oluşturuyor. Böylece farklı açılarda birden çok objektif yerine tek bir objektifle çok geniş bir aralık fotoğraflanabiliyor. Tamron 18-400mm F/3.5-6.3 Di Il VC HLD seyahat fotoğrafçılığı dışında, vahşi yaşam, spor, kent manzaraları, portreler gibi farklı alanlarda da sorunsuzca kullanılabiliyor. 

Objektifin yapısı 11 grup ve 16 elemandan oluşuyor. LD (Düşük Dağılım) ve asferik lens unsurlarının kullanılması, renk sapmaları ve bozulma dahil olmak üzere geniş kapsamlı sapmaları en aza indirgeyerek yüksek görüntü kalitesini sağlıyor. 705 gram gibi oldukça hafif bir ağırlığa sahip yeni objektifin filtre çapı 72mm. 


RIGOH W6-50 


RICOH, dayanıklı kompakt fotoğraf makinesi serisine WG-50 modelini eklediğini duyurdu. WG-50, darbelere karşı dayanıklı, su geçirmez ve zor koşullarda kullanım için üretilmiş bir model. 1.6 metreden düşmeye dayanıklı yeni kompakt makine ile 14 metreye kadar su altında çekim yapılabiliyor. Ayrıca eksi 10 dereceye kadar soğukta kullanılabiliyor. Zor koşullarda fotoğraf ve video çekenler için ideal bir seçenek olan Ricoh WG-50, 16 milyon piksellik çözünürlük değeri sunuyor. 5x optik zoom (28-140mm) bulunan makinenin ISO aralığı 125-6400 ve ağırlığı ise 193 gram. 
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SONY'DEN İKİ FULL FRAME 
E-MOUNT OBJEKTİF 


SONY, genişleyen full frame E-mount objektif yelpazesine eklenen iki yeni ürünü duyurdu. Yeni objektifler, FE 16-35mm F2.8 GM diyafram aralıklı geniş açılı zoom ve FE 12-24mm F4 Gultra geniş açılı zoomdan oluşuyor. 
SEL1635GM lens, özel doğa manzaraları, şehir manzaraları, portreler ve daha da fazlası için Sony'nin amiral gemisi G Master serisinin yüksek çözünürlüğünü ve harika bokeh efektini geniş bir 16-35mm odak uzaklığına taşıyor. 
Sony'nin bugüne kadar geliştirdiği en geniş E-mount full frame lens olan yeni SEL1224G ise Sony E-mount ile çekim yapan herkese dinamik ve yeni bir perspektif sunuyor. Böylece, Sony'nin full fame E-mount lens yelpazesi, ultra geniş 12mm'den süper-telefoto 800mm'ye (tele dönüştürücü ile) kadar odak uzaklığını kapsamış oluyor. 


FUJİFİLM'İN yeni makinesi X100F Premium, 24.3 milyon piksel sensör ve son geliştirilen fotoğraf işlemcisi ile serisinin en güçlü fotoğraf makinesi unvanını alıyor. Yeni model, en önemli özelliği olarak yeni geliştirilen bir hibrid vizör dahilinde optik ve elektronik vizör arasında geçiş yapılabiliyor. 

24.3MP X-Trans CMOS Il alçak geçişsiz filtre içermeyen bir CMOS sensör içeren X100F, X serisi tarihinin en yüksek performansını sunuyor. Yaklaşık 0.5 sn. açılış süresi, 0.2 sn. çekim aralığı, 0.01 sn. deklanşör gecikmesi ve 0.08 sn. çok hızlı AF ile makine tam da fotoğrafçının istediği gibi çalışıyor. 


GITZO 100. YILINA ÖZEL İKİ MODEL DUYURDU 


DÜNYANIN en eski ve prestijli tripod markalarından Gitzo, kuruluşunun 
100. yılına özel iki yeni tripod duyurdu. 
Sınırlı sayıdaki yeni modeller “Arsene Gitzhoven Edition” ve “100 Year Anni- 


versary Edition” isimlerini taşıyor. 
Arsene Gitzhoven Edition: Arsene Gitzhoven 1917 yılında kurduğu 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Gitzo firmasını 1942 yıllına kadar başarılı bir şekilde yönetmiş. Bu özel seri, saf karbondan, sadece 100 adet üretilecek ve tüm tripodların üzerinde 1'den 100'e kadar numaraları ile müşterinin imzası bulunacak. Paketlemeleri de 100. yıla özel olacak. 

100 Year Anniversary Edition: 


Ayrıca doğum yılı olan 1917 yılını da kutlayan Gitzo, bu ikinci özel seriyi 

de magnezyumdan üretecek. Bu seri sadece 1917 adet üretilecek ve bütün tripodların üzerinde 1'den 1917'ye kadar koleksiyon numaraları yer alacak ve paketlemeleri de 100. yılına özel olarak yapılacak. 


elinchrom sponsorluğunda 


creative image lighting technology 


http://hatemsipahi.com 


e 
İNCELEME ÖMER SERKAN BAKIR 


EPSON 11600 


Son yıllarda hiç fotoğraf bastırdınız mı? Peki, çektiğiniz güzel bir fotoğrafı bastırıp hediye etiniz mi? Bence her ikisini de bir an önce yapmaya başlayın. 
Öncelikle kendinize ait iyi bir baskı portfolyo hazırlayın. 
Önerim, her ay seçtiğiniz 3-4 fotoğrafı A3 boyutunda bastırın ya da kendiniz basın. Bir süre sonra elinizin altında özenle basılmış bir fotoğraf arşiviniz olacaktır. Evet, arada bir sevdiklerinizin özel günlerinde de bu baskılardan onlara hediye edin. Fotoğraf, paylaşıldığı ve duvarlarımızda yer aldığı sürece 
ME ok dahaeikili olacaktır. 


EPSON'UN İLK A34 6 RENKLİ MÜREKKEP TANKLI YAZICISI Fotoğraf baskı konusu belki birçoğunuza Zor geliyordur. Bu sefer size keyifli baskılar yapabileceğiniz, profesyonel bir yazıcı olan Epson'un ilk A3- 6 renkli mürekkep tankı sistemine sahip yazıcısı, L1800'den kısaca bahsetmek istiyoruz. Epson L1800, evde ve ofisinizde az yer kaplayacak, düşük maliyetle baskı alabileceğiniz uyun bir mürekkep püskürtmeli yazıcı... 


DÜŞÜK MALIYETLI BASKI 

Epson L1800, 6 renkli mürekkep tankı sistemi ile hacimli baskılar alınabilecek bir model. Yazıcı 70 ml kapasiteli mürekkep şişeleri ile birlikte geliyor. Bu sayede sürekli yenileme gerektirmeden 


uzun bir süre baskı yapmanıza imkan veriyor. Bu sayede de çok düşük maliyetle baskılar alınabiliyor. 

Mürekkep kartuşları bittiğinde ya da azaldığında ise belirgin etiketleme ve damlatmaz nozül ile hızlı ve kolayca yeniden dolum yapılabiliyor. 


HIZ, PERFORMANS 

L1800, normal siyah beyaz ve renkli baskıda dakikada 15 sayfaya kadar 
maksimum baskı alabilir. Yaklaşık 191 
saniyede ise A3 boyutunda fotoğraf baskısı alınabiliyor. Yüksek kapasiteli mürekkep tankı sistemi, yeniden 
doldurma gerektirmeden yaklaşık 1800 
adet 10x15cm ebadında fotoğraf basma olanağı da sağlıyor. 


FOTOĞRAF BASKISI 

Epson, çok uzun zamandır fotoğraf severlerin yazıcı denildiğinde ilk aklına gelen markalardan biri olmuştur. 
Bunda geliştirdiği yenilikçi modeller ve fotoğraf baskısı konusundaki uzmanlığının yeri oldukça fazladır. 
Epson L1800 modelinde de içindeki Epson Micro Piezo teknolojisi, orijinal Epson mürekkep ve sürekli mürekkep beslemesiyle birlikte, A3-- boyutuna kadar hassas, tutarlı ve fotoğraf severleri memnun edecek baskı garantisi verir. 
Amaca yönelik olarak tasarlanan uzun ömürlü mürekkep tankı daha fazla fotoğraf baskısı anlamına gelir ve orijinal olmayan doldurma mürekkep sistemlerinden kaynaklanabilen zayıf baskı kalitesi riskini ortadan kaldırır. © 


FOTOĞRAF YARIŞMASI SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYA VE ENDÜSTRİYEL GELİŞİM 


Bir yandan yararlı katkılarda bulunan ama çevrenin yitirilmesine sebep olan Endüstri ve Teknoloji, diğer yandan Sürdürülebilir bir Dünyada yaşayabilmek için verilen çaba...İnsan varlığının bekasında çevreyle uyumlu ilişkisi, geleceğin tek ve vazgeçilmez seçeneğidir. 
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İLK İZLENİM 

LG G5'te yaptığı hatayı tekrar etmeyip tek başına kullanılabilen bir telefon yapmış. Hem çift kamerası hem de suya-toza karşı dayanıklı olarak tasarlanan bu ürünün şık ve ince bir kasaya sahip olduğunu söylemeliyiz. 


İKİ KAMERA FARKI VE ÖZELLİKLERİ 

LG G6ile çift kameralı telefon pazarına hızlı bir giriş yaptı. İki tane bağımsız 13mp'lik kamerası bulunan LG G6'nın çözünürlüğü aynı olsa da kameraların diğer özellikleri farklı 
şekilde tasarlanmış. Ana kamera 71 
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mu a 


Özellikle çift kamerası 


vi 


Şe ile dikkat çeken 
“ * 


LG'nin yeni amiral 


G6'yı sizler için || 4 


inceledik. 


derecelik görüş açısına, f:1,8 diyafram değerine ve görüntü sabitleme özelliğine sahip. İkinci kamera ultra geniş açı olan 125 derecelik bir açıya ve f:2,4 diyafram değerine sahip. 

Bu kameraya görüntü sabitleme özelliği konulmamış. Rakiplerinden farklı olarak her iki lense geniş açı seçenekleri sunan LG G6 özellikle manzara, şehir ve mimari fotoğraf çekenlere hitap ediyor. Çok seyahat ediyorsanız bu geniş açı özellikleri fotoğraf çekerken size kolaylık sağlayacaktır. İkinci kameranın geniş açısı ultra geniş açı dediğimiz görüş 


gemisi telefonu p wi 
> 


açısı ile köşelerde gözle görülür bükülmeye sebep olmakta. Geniş açı ile çekim yapmayı seviyorsanız bu efekt hoşunuza gidecektir. 

Ön kamera ise 5mp'lik bir çözünürlüğe sahip. Önde tek kamera olsa da dilersek iki farklı açıda çekim yapabiliyoruz. Böylece tek ya da arkadaşlar ile selfie çekmek istediğinizde kolaylık sağlıyor. Sosyal medya paylaşımı için yeterli bir değer fakat rakiplerine kıyasla bu çözünürlük değeri geride kalmış. 

Her iki arka kamerada 4K çözünürlükte video çekim 


LG G6 TEKNİK ÖZELLİKLER 


»>1/3" sensörlü 13MP'lik iki kamera 

»71 dereceli ve 1,8 diyafram değerine sahip, görüntü sabitleme özelliği olan ana kamera 

> 125 derece süper geniş 2,4 diyaframlı ikinci kamera 
»Her iki kamera ile 4K video çekim özelliği 

>100 derece görüş açısına sahip 5mp'lik ön kamera 
»>Çift LED flash 

>4GB RAM 

>32/64GB depolama seçenekleri 

>256GB'a kadar micro SD desteği 

>2880x1440 çözünürlükte, 
18:9 oranında OHD-HPS ekran »IP68 sertifikalı suya ve toza karşı dayanıklı 

»Type G bağlantı portu 

> Manuel kamera kontrol ve 
RAW fotoğraf desteği 

»>HDR çekim modu 

»>Farklı çekim modları 


yapabiliyorsunuz. En güzel 

özelliği çekim yaparken kameralar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. 
Böylece yaptığınız çekime göre kamerayı durdurmadan açıyı hızlıca değiştirebilmeniz. Eğer video çekiyor ve LG G6'yı sabitleme şansınız yoksa ilk kamera ile çekim yapmanızı tavsiye ederiz çünkü sadece ana kamerada görüntü sabitleme özelliği olduğunu hatırlatalım. 


EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ VE BOYUTU 
Ebat olarak 5.7 inç ve 18:9 

oranında OHD* IPS 2880x1440 çözünürlük de olan ekran standart ekranlara kıyasla uzun kalmakta. 
Sinema standardı 16:9 olduğu düşünürsek 18:9 hem çektiğimiz fotoğrafları hem de videoları daha 


ince-uzun görmemizi sağlıyor. Özellikle video izlerken ya da oyun oynarken bu oranı ufak bir işlem ile 16:9'a çevirmek mümkün. 


KAMERA ÖZELLİKLERİ VE ÇEKİM MODLARI 

Özellikle iki kamerası ile dikkat çeken LG G6'nin en büyük artısı “manuel” modda hem fotoğraf hem de video çekim yapabilme esnekliğini bize sunması. Böylece fotoğrafa ait tüm pozlama değerlerine müdahale edebiliyoruz. Ayrıca bu modda RAW (ham fotoğraf) çekebilme şansına sahibiz. Böylece çektiğimiz fotoğrafları daha esnek bir şekilde yardımcı programlar ile işleyebilir ve kalitesini arttırabilirsiniz. 

Kamera ile gelen HDR modu ile ışık oranları fazla olan alanlarda görüntü 


kaybı yaşamadan çekim yapılabiliyor. 
Kamera ile standart gelen bu modu dilersek kapatabiliriz. 

Bunun haricinde her iki kamera ile aynı anda çekim yapıp tek bir fotoğrafmış gibi gösteren “ikili ön izleme” modu, ınstagram için kare formatta çekim yapan “kare” modu, panaroma çekim yapmayı sevenler için her iki kamera ile kullanılabilen “panaroma” modu mevcut. (Özellikle ikinci kamera ile çektiğinizde çok geniş bir panaroma fotoğraf çekebiliyorsunuz) 

Eğer yiyecek fotoğrafı çekiyorsanız “yiyecek” modu altında çekim yaparken beyaz dengesini ayarlayabildiğiniz 
bir opsiyon mevcut. Dilerseniz 360 
panorama fotoğraf seçeneği mevcut fakat pek başarılı bulmadık. 
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GÖRÜNTÜ KALİTESİ 

LG G6 fotoğraf ve video özelliklerine önem vermiş fakat ortaya çıkan hem video hem de fotoğraf olarak görüntü gözümüzün gördüğünden biraz daha farklı. Oluşan sonuç gördüğümüzden daha keskin, daha kontrastlı ve aşırı doygun duruyor. Gözünüz ile gördüğünüz ile çektiğiniz fotoğraf ya da video arasın da biraz fark var. Genel bir kullanıcı için bu “etki” göze hoş gelebilir ama eğer bir şekilde fotoğraf ya da görüntü ile ilgileniyorsanız bu “etki” size farklı gelebilir. Elbette telefonlar yazılım olarak fotoğraflara müdahale etmesi gayet normal. 

Netleme konusunda çok az ışıklı ortamlar haricinde bir problem yaşamadığım LG G6'nın video için takip etme seçeneği de mevcut. 
Fotoğraflara LG G6'nın müdahale etmesi sonucu ortaya çıkan görüntü yüksek ISO da çekilen fotoğraflarda kumlanmayı arttırmakta. Düşük ışıklı ortamda fotoğraf çekerken daha dikkatli olmak gerekiyor. 


LG G6 DEĞERLENDİRME SONUCU 

Son sürüm Android seçeneği ile gelen LG G6 4GB ram ve 32-64 GB'lık veri depolama seçenekleri ile 


MANFROTTO 


kullanımı kolaylaştırmakta. Eğer çok fazla fotoğraf ya da video çekiyorsanız -4K video seçeneği de düşünülürsemicroSD kart desteği olması büyük avantaj. Tek kasa halinde gelen LG G6'da arka kapağı açıp pili değiştirme opsiyonunuz yok. Type C bağlantı seçeneği ile gelen LG G6'yı maalesef PC ya da MAC'e bağladığınızda görmüyor. Özellikle hızlıca veri aktarırken bu durum büyük sıkıntı yaşatmakta. 


Hiz 
TTİTTTLİLLLR — 


nasaşaaggın a 


Farklı görüntü çekme nitelikleri ile donatılmış LG G6'nın özellikle fotoğraf ve video çekenler için piyasada olan rakiplerine nazaran fiyat avantajı ile düşünülebilecek bir model. İlk çıktığında rakipleri ile aynı fiyata satılan LG G6'nın şu an daha makul fiyata satılması rakiplerine nazaran fiyat olarak daha alınabilir konumda ama fotoğraf ve cep telefonu pazarında tercih edilebilmesi için özel bir şey sunmamakta. © 


LG G6'yı kullanırken yanımda ufak tripoda bağlamak için Manfrotto Twist 


TWIST GRIP 


Grip'i kullandım. En büyük avantajı sağladığı 

taşıma kolaylığı ve arkasında yer alan açma 

kapama düğmesi ile birçok cep telefonu ile birlikte kullanabiliyor olması. Tripod girişi bulunan Manfrotto Twist Grip'i istediğiniz tripoda bağlayabilirsiniz. 
İstenirse düz hale getirilip cebinizde taşıyabileceğiniz bu aparat bir düğmesi çevrilerek kıskaçları açılıp bir cep 


telefonu sabitleyiciye dönüşmekte. Üst kısmında yer alan bağlantı kısmı sayesinde istenirse harici Lume Gube gibi bir ışık ya da minik bir mikrofon takılmasını sağlamakta. 
Ben Manfrotto mini Pixi'ye bağlayarak tüm çektiğim time lapse ve 4K videolar için kullandığım bu ürünü mobil fotoğrafçılık ve video alanında kendini daha profesyonel hissetmek isteyen herkese tavsiye ederim. 
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AKUT YAZ 


2930. 


MESAJ AT, 
GELECEKTE DAHA ÇOK CAN İÇİN 
UMUT OL! 


Her bir SMS için bağış bedeli 10 TUdir. Gönderilen her kısa mesaj, | standart SMS olarak ücretlendirilecektir. Bu kampanya tüm GSM operatörleri için geçerlidir. 
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LaCie 


LaCie adını bu sıralar çokça duymaya başladığınızı biliyorum. 
Geçtiğimiz aylarda fotoğraf sektöründe yakından tanıdığınız Zoom İthalat, LaCie markasının da satışına başladı. Bilmeyenler için LaCie, dünyanın en büyük hard 

disk üreticilerinden Seagate'ın 

sahibi olduğu üst düzey bir marka. 
LaCie ürün yelpazesinde özellikle profesyonel fotoğrafçılar, gezginler ve video profesyonelleri için pek çok farklı çözüm bulunuyor. İncelediğimiz LaCie 2big 12TB Thunderbolt2, profesyonel seride yer alan ve içerisinde iki adet hard disk barındıran bir ürün. 2big Thunderbolt2 ürün 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Uzun süredir pek çok farklı ortamda fotoğrafçılar için depolama çözümlerini anlatıp duruyorum. Eminim bu anlattıklarımdan pek çok fotoğrafçı arkadaşımız yararlanmıştır. Genel çözümlerden, problemlerden, yapılan hatalardan, yeni teknolojilerden ve önerilerimden bahsediyorum. Bu yazımda da size profesyonel fotoğrafçılar tarafından en çok tercih edilen hard disklerden biri olan LaCie 2big 121B Thunderbolt2 ürününden bahsedeceğim. 


/big 1218 İhunderboli 


ailesi 6TB ile 16TB arasında değişen kapasitelerde satın alınabiliyor. 
Sanırım pek çok fotoğrafçı için incelediğimiz 12TB'lık bir hard disk yeterli olacaktır. Tabi çokça video ve fotoğraf çekimi yapıyorsanız, daha fazla kapasiteye ihtiyacınız varsa Oo zaman bir üst segment, 40TB'a kadar kapasite sunan 5big Thunderbolt2 ürün ailesini inceleyebilirsiniz. 


HEM MAC HEM PC UYUMLU 
LaCie 2big 12TB Thunderbolt2, içerisinde iki adet 6TB 7200rpm sabit disk içeren bir model. Cihaz çift Thunderbolt2 bağlantısı nedeniyle MAC bilgisayarlar için çok daha 


uygun bir seçenek. Hard disk MAC için HFS-* olarak biçimlendirilmiş şekilde geliyor. Tabi ki bu hard diski Windows işletim sistemine sahip tüm bilgisayarlarda da USB 3.0 
portundan bağlayıp sorunsuzca kullanabilirsiniz. Ancak veri aktarım ve okuma hızları asla Thunderbolt2 gibi yüksek olmayacaktır. Belki küçük dosya boyutlarında hız farkını anlamayabilirsiniz. Ancak yüksek verilerle uğraşıyorsanız size tavsiyem, bu cihazı mutlaka Thunderbolt bağlantısı olan bir bilgisayarla kullanmanız yönünde olacaktır. Unutmadan, cihazı Windows için kullanmak isterseniz yeniden formatlamanız gerekiyor. 


RAID 0, RAD 1 VE JBOD 
KULLANIMI İMKANI 

Cihazın genel görüntüsünden zaten standart bir masa üstü hard diskle olan farkı kolayca anlaşılabilir. Bu ürün içerisinde biraz önce de yazdığım gibi iki adet 6TB'lık (7200rpm, 256MB cache) sabit disk bulunuyor. LaCie 


bu 2big'i RAID 1, RAİD 0 ve JBOD'u sağlayan bir donanım desteğiyle sunuyor. RAİD O modunda, satın aldığınız 12TB'lık bu ürünü 12TB olarak kullanabilir ve yüksek hız performansı sağlayabilirsiniz. RAID 

0 modunda 420MB/5 okuma ve 
320MB/5 yazma hızına ulaşabilirsiniz. 
RAID 1 modunda ise 12TB'lık bu ürünü 6TB olarak kullanıp verilerinizin yedeğinin otomatik olarak içerisindeki diğer 6TB'lık sabit diske yazılmasını sağlayabilirsiniz. Bu durumda verilerinizin güvenliğini bir kat daha artırmış olursunuz. Eğer iki sabit diskten biri arızalanırsa veri kaybı yaşamadan bozulan sabit diski yenisi ile kolayca değiştirip, çalışmaya kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. 
Buna ek olarak LaCie 2big, JBOD'u desteklemekte ve her bir diski bağımsız olarak kullanmanıza da izin vermekte. 


ŞIK TASARIM VE SESSİZ SOĞUTMA Bir sabit diskin tasarımı beni 

ilgilendirmez diyebilirsiniz. Ancak 

LaCie 2.5” ürünlerinde olduğu gibi 3.5” 


profesyonel ürünlerinde de tasarıma çok önem veriyor. LaCie 2big 12TB Thunderbolt2 ürünü de dış tasarımı ve malzeme kalitesi açısından verdiğiniz parayı sonuna kadar hak ediyor. Dahili, sessiz fanı (Noctua NF-A6x25 FLX Fan) çalışma ortamınızda rahatsızlık vermeden çalışıyor. 7/24 çalışma esasına göre geliştirilen 

bu ürünlerin aşırı ısınmaması çok önemli... 


YAZILIM 

Profesyonel yedekleme yazılımı paketi ve Time Machine, Windows Backup ile uyumluluk içinde olan LaCie 2big, güvenli yedekleme için ihtiyacınız olan her şeyi içeriyor. 
Yazılım oldukça gelişmiş olmasına rağmen, ara yüzü sade ve kolay anlaşılır. Ayrıca, AES 256-bit şifreleme ile yetkisiz erişimi önlemenize olanak sağlayan LaCie Private-Public yazılımını da içeriyor. 

LaCie 2big 12TB Thunderbolt2 modelinin boyutları: 109x130x217mm ve ağırlığı 3kg. © 
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TAMRON 


SP 10-30mm 1/28 Di VU USD 


TAMRON SP 15-30mmn //2.8 


objektifin 13 grupta toplam 18 lens elementi bulunmakta. En büyük artısı geniş açı lens olmasına karşın VC- görüntü sabitleme- özelliğine sahip olması. Diğer objektif üreticileri ultra geniş açıya sahip f/2,8 diyafram açıklığındaki lenslerinde görüntü sabitleme özelliği eklemezken Tamron 15-30mm'de VC özelliğini kullanmış. 
Tam kare gövdelerde 15mm ultra geniş açı olması sebebi ile manzara, mimari ya da şehir fotoğrafçılığında kullanılabilir. Objektifin 15-30mm aralığı kısa gibi gözükse de geniş açı için ideal aralığa sahip diyebiliriz. 
Çarpanlı gövdelerde bu aralık yaklaşık 22,5mm-45mm arası olmakta. 


KULLANIM TECRÜBESİ 

Tamron 15-30mm gövdesinin kaliteli bir malzemeden üretildiğini söyleyebiliriz. Tuttuğunuz zaman tok bir izlenim veriyor. Açık diyafram değeri ve görüntü sabitleme motoru barındırmasından dolayı ağır ve 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büyük bir lens olduğunu söylemeliyim. 


Eğer pro sınıfı bir kamera ile kullanıyorsanız boynunuzda çok ciddi bir ağılık taşıyacağınızı bilmelisiniz. 
Lensin parasoleyi gövde ile birleşik. Takıp çıkartamıyorsunuz. 
Lensin en üst camı bombeli olduğu için sabit parasoley koruma amaçlı düşünülmüş. Bu objektife filtre takmak istiyorsak özel bir düzenek ile sabitlemek gerektiğini belirtmeliyiz. 
Objektifin yapısı gereği netleme halkası gövdeye yakın, zoom halkası ise daha ileride konumlandırılmış. 
El alışkanlığı zoom yapmaya çalışırken netlik yapabilirsiniz ya da netlik yaparken yanlışlıkla zoom yapabilirsiniz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Birde zoom halkası ilk kullanmaya başladığınızda biraz sert. Zamanla kullandıkça normale dönmekte. 


GÖRÜNTÜ SABİTLEME ÖZELLİĞİ 
Açık diyaframlı objektiflerde pek kullanılmayan görüntü sabitleme 


Tamron'un yüksek kaliteli geniş açı objektifi olan Tamron SP 15-30mmn 1/2.8 Di VG USD incelemesi ile karşınızdayız. 
Hem tam kare hem de çarpanlı gövdeler ile uyumlu olan bu objektif sabit diyafram değerine sahip olduğu için tüm açılarda (/2.8'e açılabilmekte. 


özelliği Tamron 15-30mm'de 

mevcut. Özellikleri arasında 4 

stop avantaj sağladığı belirtilse 

de biz kendi tecrübelerimize göre kıyaslarsak yaklaşık 2-3 stopluk avantaj sağladığını söyleyebiliriz. 
Özellikle müze vb gibi içeriye 

tripod vs alamadığınız ortamlarda VC'nin ne kadar avantaj sağladığını göreceksiniz. Yüksek ISO değerlerine çıkmanızın gerektiği loş ışıklı ortamlarda örneğin 3200 ISO'da çekmeniz gereken bir görüntüyü elde 
800 ISO'da da çekebilirsiniz. 


NETLEME PERFORMANSI 
Tamron 15-30mm, USD motoruna sahip olduğu için netleme performansında üst düzey yetenek sergiliyor diyebiliriz. Aşırı karanlık oramalar da performansının biraz düşmesine karşın genel anlamda memnun kaldık. Ayrıca beklediğimizden daha sessiz bir netleme gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. 
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jektifin 15mm'de f/2,8'deki 

orta kısım performansı gayet ideal. 
Kenarlara doğru bu performans azalsa da geniş açılarda bu durum gayet normal. Asıl performansını (1/5,6 diyafram değerinde gösterdiğini söyleyebiliriz. Objektifin 30mm'de asıl keskinliğe f/4 ve (/5,6 değerlerinde ulaştığını görebilirsiniz. 

Genel olarak Tamron 15-30mm iyi bir optik performans gösteriyor. 
Açı olarak 15 ila 24mm arasındaki performansı oldukça iyi. Renk ve kontrast olarak yeterince iyi. Çok geniş açı bir objektif olduğu için 30mm'de ve f/2,8'de çekeceğiniz nesneye yaklaşarak bokeh kalitesini görebilirsiniz. Geniş açı bir lens olduğu için bokeh kalitesi olarak dağınık bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Ultra geniş açı bir lens olduğu için köşelerde hafif kararma ve bükülme olduğunu söylemeliyiz, ama asla gözü rahatsız edecek şekilde bir etki yapmamakta. Photoshop ya da Lightroom ile yapacağınız ufak bir müdahale ile bu etki otomatik olarak ortadan kalkacaktır. 

Renk sapması olarak bir problem yaşamadığımızı söyleyebilirim. 

Çok ciddi boyutlarda gözle görülür problem ile karşılaşmadık. Bazı özel durumlarda oluşan ufak tefek problemler hızlıca düzeltilebilecek seviyedeydi. 


Özellikle her açıda f/2,8'e inebilen diyaframı ve görüntü sabitleme özelliği ile dikkat çeken Tamron 15-30mm rakiplerine kıyasla fiyat olarak da avantajlı. Keskinlik ve renk olarak üstün performans sergileyen Tamron'u manzara, mimari, şehir, sokak fotoğrafı çekmeyi sevenlere tavsiye edebiliriz. Özellikle düşük ışık koşullarında geniş açı ihtiyacı olanlar bu lense bakmadan tercih yapmasın diyebiliriz. 

Tek dez avantajı büyük ve ağır olması, birde filtre takmak için biraz çaba sarf edilmesi gerekiyor. 
Bunun haricinde bir problem ile karşılaşmadık. © 
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5 Odak Uzaklığı: 15-30mm 
8 Maksimum Diyafram: f/2.8 
8 Minimum Diyafram: f/22 
i Görüş Açısı (Çarpanlı): 85 *52'-49*54' 
| Görüş Açısı (Tam Kare ): 11032 '-71“35' 
5 Objektif (Elemanlar): 18 
/ Objektif (Gruplar): 13 
! Diyafram Bıçakları: 9 Adet 


8 Otofokus: Mevcut Üstünde yer alan kısaltmaların 
m USD (Ultrasonik Sessiz Disk): Mevcut açıklamaları şu şekilde: 


8 Minimum Odak Mesafesi: 0.28m Di: Dijital makineler için özel kaplamaya 
| Odak Modu: AF / MF sahip bir objektif olduğunu, 
pi VE: Görüntü sabitleme motoru barındırdığını, a USD: Hızlı netleme performansına sahip / Uzunluk: 142.5emm olduğunu Çap: 98,4mm SP: Tamron'un özel ürettiği Süper Performans 


8 Ağırlık: 1,100 gram serisinden olduğunu belirtmekte. 


fotoğraf : 


MOBİL FOTOĞRAFÇILIK 


ora ö-A4l9 
MOBİLE GIMBAL 


İNCELEME 


tüm dünyada milyonlarca Feiyu Tech SPG 3-Axis Mobile 
kullanıcı cep telefonlarını video Gimbal, iPhone modelleri (iPhone 7 
çekimlerinde de çok daha Plus/7/6s Plus/65/6 Plus/6/SE/5c/55/5) profesyonelce kullanmak istiyor. düşünülerek tasarlanmış. Ancak Bunun için cep telefonlarına uyumlu, diğer benzer boyutlardaki akıllı cep 1000-1500 TL arasında satılan gimbal Oo telefonlarını da destekliyor. 
modellerini bulmak mümkün. Feiyu Feiyu Tech SPG 3-Axis Mobile Tech'de bu konuda dünyada isim Gimbal, 3 eksenli (X, Y, 2) bir OMER SERKAN yapmış markalardan biri ve Türkiye düzeltme yapabiliyor. Yani akıllı BAKIR distribütörü Karfo Karasulu. telefonunuzu her yönde sorunsuz Feiyu Tech, akıllı telefonlardan bir şekilde hareket ettirip, titreşimleri başka fotoğraf makineleri ve aksiyon en aza indirgeyerek akıcı videolar kameraları için de gimbal modelleri çekmenize imkan tanıyor. Genellikle 


üreten bir firma. www.feiyu-tech.com/ gimballar, elde çekim yaparken 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oluşan titreşime karşı ters bir titreşim oluşturarak sarsıntıyı en aza indirmeye çalışır. Feiyu Tech SPG 3-Axis Mobile Gimbal bu işi çok profesyonelce yapıyor ve sonucunda da neredeyse cep telefonu ile çekildiğine inanamayacağınız videolar elde edilebiliyor. 

Feiyu Tech SPG 3-Axis Mobile Gimbalı kullanırken ilk birkaç sefer biraz daha dikkat etmenizi gerektirebilir. Cep telefonunun tutacağa takılması, ağırlık merkezinin ayarlanması gibi işlemlere eliniz kısa sürede alışacaktır. Tabi hemen şunu söylemekte de fayda var; iyi bir gimbal kullanıp, video çekimi ilgili hiçbir şey bilmeden süper çekimler yapabilmeniz pek mümkün değil. Video çekimi konusunda da kendinizi mutlaka geliştirmeniz gerekiyor. 


U 


Bu gimbalın yaklaşık kullanım süresi 
8 saat ve tek 


lityum-iyon pil ile çalışıyor. Gep telefonunuza indireceğiniz Feiyu 
On yazılımı ve 
Bluetooth ile kolayca bağlantı sağlayabilir ve gimbal üzerindeki kaydırma ve kayıt tuşları ile iyi bir çekim ortamı hazırlayabilirsiniz. 


Bu gimbalın yaklaşık kullanım süresi 8 saat ve tek lityum-iyon pil ile çalışıyor. Cep telefonunuza indireceğiniz Feiyu On yazılımı ve Bluetooth ile kolayca bağlantı sağlayabilir ve gimbal üzerindeki kaydırma ve kayıt tuşları ile iyi bir çekim ortamı hazırlayabilirsiniz. 

Ürünün tutuşu oldukça rahat ve kullanılan malzeme kalitesi çok iyi... 
Cihazın telefon ve pilsiz ağırlığı 350 
gram. Ürünün en altında ve yan tarafında tripod ve monopod bağlantı girişi yer alıyor. © 
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TOKINA 
Aİ-X 


Ni Tokina'nın geniş açı zoom objektifleri arasında en popüler (00 (n olanlardan AT-X 16-28mm (/2.8 PRO FX modelini inceledik. 
Tokina'nın bu geniş açı zoom objektifi full frame Canon ve Nikon /2.0 


DSLR makineler için tasarlanmış. Tabli ki APS-C sensör boyutuna sahip modellerinde de kullanılabilir. Eğer APS-C bir DSLR 


makinede kullanırsanız 3omm eşdeğeri olarak yaklaşık 24-42nm 
| Kİ) -N gibi bir değere ulaşıyor. Ancak gerçek performansını görmek için 
full frame bir modelde kullanmak en iyisi... 


SABİT F/2.8 DİYAFRAM AF motoru daha hızlı netleme yer alıyor. Fotoğrafçıya konudan Objektif, 1/2.8 sabit diyafram sağlayabilmek amacıyla manyetik ayrılmadan tek bir dokunuşla AF değeri ile fotoğraf severlere GMR sensörü ile birlikte çalışıyor. ve MF arasında kolay bir geçiş çekimlerinde büyük katkı sağlıyor. Az yapabilmesini sağlıyor. Objektifin ön ışıklı ortamlarda bile elde rahatlıkla TEK DOKUNUŞLA AF-MF GEÇİŞİ kısmında yer alan manuel netleme kullanılabiliyor. Objektifin keskinliği ve Tokina'nın özel tek dokunuş halkası ileri-geri hareket ettirilerek bu renk doğruluğu oldukça iyi... Gölge netleme sistemi bu modelde de geçiş sağlanabiliyor. G detaylarında da yüksek bir performans 


sergiliyor. 


SAĞLAM GÖVDE YAPISI 

Objektifin gövde yapısı ele çok iyi oturuyor ve böylece daha stabil çekimler yapılabiliyor. Ayrıca toz ve neme karşı da dayanıklı bir kullanım sağlıyor. Objektifte yaprak parasoley kullanılmış ve ön camın bombeli olmasından dolayı standart filtreler takılamıyor. 


Fotoğraflar © Ömer Serkan Bakır 


YENİ NESİL AF 

AT-X 16-28mm (/2.8 PRO FX, 
13 grupta 15 elemandan oluşuyor. 
Objektifin en kısık diyafram açıklığı ise 1/22. Bu objektif eski nesillere göre çok daha sessiz ve hızlı otomatik netleme sağlayan geliştirilmiş DC motor kullanıyor. Bu yeni nesil 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İNCELEME © ÖMER SERKAN BAKIR 


Bir fotoğrafçı için çok değil bundan 10-15 sene önce en önemli ekipmanı, fotoğraf makinesi ve objektifiydi dersek sanırım yanlış bir şey söylemiş olmayız. Teknoloji değiştikçe, daha doğrusu dijitalleştikçe fotoğrafçı için de yeni bir çağ başladı. Artık sadece fotoğraf çekmek çoğu fotoğrafçı için sadece ilk adım haline geldi. Peki, geçen zaman içerisinde bir fotoğrafçının hayatına hangi ürünler girdi? 
İlk başta bilgisayarlar, Veri depolama sistemleri, görüntü işleme yazılımları ve tabii ki monitörler... Bildiğiniz gibi bu saydığım birkaç ürünün her biri için sayfalarca yazı yazmak mümkün. 

Bu yazımızda fotoğrafçılar 

için özel olarak tasarlanan ViewSonic VP2768 WOHD 2K monitörü inceleyeceğiz. 
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Viewöonic 


VP2/06 


İNCELEMEYE gelen monitörün kutusunu açmadan önce profesyonel bir monitörden ne beklediğimi düşündüm. Sanırım her fotoğrafçı 

için vazgeçilmezlerden olan renk doğruluğu, akıcı renk geçişleri, yüksek kontrast aralığı kabaca aklıma gelen birkaç özellik oldu. 

Şimdi, ViewSonic VP2768'in kutusunu açalım ve ürünün bize neler sunduğuna bakalım. Kutuyu açar açmaz bazı A4 kağıtlar gördüm. Her bir VP2768 özel olarak fabrika çıkışlı olarak kalibre edilerek geliyor. Bu kağıtlar, SRGB modu, Rec709, EBU, SMPTE-C ve renk bütünlüğü raporu gibi ekstra 10 farklı renk kalibrasyon raporunu bize sunuyor. Ek olarak VP2768 kendi sınıfında rakiplerinden 
4 kat daha uzun süre renkleri 
kalibre edildiği şekilde muhafaza edebiliyormuş. Tabi bunu daha uzun kullanımlarda test etmek gerekir ki biz ürünü incelerken o kadar vakit geçirmedik. 

VP2768, kaliteli tutacağı ve monitör kasası olarak iki parça olarak kutudan çıkıyor. Montajı çok basit ve kısa sürüyor. Monitörün arka kısmında 


pek çok bağlantı seçeneği sunuluyor. 
Biz bağlantı için HDMI çıkışını kullandık. 


ERGONOMİK TASARIM 

Monitörün tasarımı oldukça şık ve ayak tutacağı ile çok esnek bir kullanım sağlanıyor. Oturduğunuz yere ve yüksekliğinize bağlı olarak monitörü ergonomik bir şekilde kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. 
VP2768 sahip olduğu ayak tasarımının getirdiği eğilme, kendi etrafında dönme, yükseklik ayarı ve pivot gibi ergonomik özellikler ile kullanıcılara kişiselleştirilen ergonomik çözümler sunuyor. 
Ek olarak G sensörü sayesinde otomatik olarak pivot konumunu algılayabiliyor. Yani dik bir fotoğrafla çalışırken ekranı da dik konuma getirdiğinizde kendini kalibre edebiliyor. Monitörü açtığımda ince kenarları ilk dikkatimi çeken şey oldu. 
Belki tek monitörle çalışıyorsanız bunu önemsemeyebilirsiniz. Ancak 
2 yada 3 monitörü yan yana 
yerleştirdiğinizde ince kenarlar geçişleri çok daha iyi gösterecektir. 


DOĞRU RENKLER 

İlk başta da söylediğim gibi benim bir monitörden bekleyebileceğim ilk önemli özellik renk doğruluğudur. Gerçeklikten uzak, abartılmış renkler bir fotoğrafçı için ciddi sıkıntılar doğurabilir. 999,92 SRGB renk kapsama oranı ile VP2768, endüstri standartlarında renk üretimi yapabiliyor. 
Delta <2 renk akıcılığı sayesinde gözünüzle gördüğünüz renklere en yakın renkleri üreterek size her açıdan doğru renkleri yüksek doğruluk oranı ile birlikte sunuyor. 


İLERİ SEVİYE RENK İŞLEMCİSİ 
Renk işlemcisinin renk paletindeki 

14-bit 4.39 milyar renk desteği NALU A UANANUNUNUNUNUUUNNUNNNNNUUUUUUUNUNANUNANANAKAKUNINUNUNUNUKUNANNNANNNUUULULUKANN 

sayesinde, gerçeğe en yakın renkleri ww ii a pa a 

üreterek profesyonel çözümler için 

yüksek doğruluk ve akıcılıkta renk 

kombinasyonunu bir araya getiriyor. 


AYRINTILARI KAÇIRMAYIN 
27" boyutunda olan VP2768 modeli, WOHD 2560x1440 piksel çözünürlüğü 


VE Emi ere — Görüntü işleme tarafında fazla zaman geçiren fotoğrafçılar 

beli 00 da EO FOTOGRAF MODU için monitörün incelenip, ayarlanabilecek pek çok modu mı mi le ii bulunuyor. Bunlardan biri de fotoğraf modunda uyarlanabilir renk ayarı... Modları önceden 

ayarlayarak farklı fotoğraf senaryoları için bir tema atayabiliyorsunuz. Bu mod size istediğiniz 

özelliklerde ayarlama yapma imkanı sunuyor. Bağımsız olarak ayar yapılabilen (kırmızı, yeşil, 

B rene turkuaz, mor ve sarı) sıcaklık ve doğallık gibi ayarlar sayesinde renk çıkışlarında bozulma a lk a olmadan en kaliteli renk performansı da elde edilebiliyor. 
başınıza gelmiştir, görüş açınızı 


değiştirdiğinizde ekranda gördüğünüz ARMA A AAA NAAR A NAAR ANMA KALAN ANAN AMAN ANAK AKYA ANAN ANU KANU ANUAAUANUAAINANII 


renkler ve detaylarda anında kötüleşir. 
Yani böyle bir monitöre asla yandan 

ya da yukarıdan bakamazsınız. 
VP2768'de ise SuperClear IPS panel teknolojisi sayesinde her açıdan geniş görüş sunuluyor. Sadece ekrana tam karşısından bakmak yerine farklı açılardan da baktığınızda doğru renkler gösteriliyor. 


SUPERCLEAR IPS PANEL 
TEKNOLOJİSİ 


KÖŞELERDE DE DOĞRU RENKLER 
Daha önce çok fazla monitör incelemediğim için pek çok teknik detayı ve özelliği size burada çok detaylı bir şekilde anlatamıyorum. Ancak okuduğum ve etkilendiğim birçok özellik olduğunu söylemeliyim. Bunlardan biri de renk bütünlüğü diye söylenebilecek bir özellik... Bu özellik sayesinde VP2768 modelinde ekranın her köşesindeki parlaklık değerinin doğruluğu <905 oranında garanti ediliyor. Böylece ekranın her köşesindeki renklerin doğruluğundan da emin olabilirsiniz. 
http://color.viewsonic.com © 


TEKNOLOJİ 


21B'lık 
USB Bellek! 


Kingston 
Digital tarafından üretilen dünyanın en yüksek kapasiteli 
USB flash belleği 
DataTraveler Ultimate GT Türkiye'de satışa sunuldu. 
1TB ve 21B kapasite seçenekleriyle gelen DataTraveler Ultimate GT'nin 21B'lık modeli 500.000'in üzerinde fotoğraf veya 160 sinema filmi barındırabiliyor. 

DataTraveler Ultimate GT, üst seviye bir tasarımın içerisinde üstün kalite sunmasının yanında, darbelere karşı dayanıklı olması amacıyla çinko alaşımlı metal bir gövde içerisinde barınıyor. 5 yıl garanti, ücretsiz teknik destek ve Kingston güvenilirliğini beraberinde getiren DataTraveler Ultimate GT'nin 2TB'lık modelinin fiyatı ise yaklaşık 7000 TL. 


Sıvı Soğutmalı si 1 Arada Dizüstü 


Özellikle sessiz çalışma ortamlarına uygun, fansız Acer Switch Alpha 
12 modeli, Acer LiguidLoop soğutma 
teknolojisine sahip. 6. nesil Intel Core işlemciler kullanan fansız 2'si 1 arada dizüstü bilgisayarı; yüksek performans ve yaklaşık 8 saat pil ömrü sunuyor. 
Bir Acer Active Pen, çok yönlü destek çubuğu ve takılıp çıkarılabilir klavye donanımlarına sahip olan Switch Alpha 12 hemen hemen her yerde 

Windows 10 sistemli bir dizüstü bilgisayar ve eksiksiz bilgisayar fonksiyonlarına sahip bir tablet gibi 
Continuum'u kullanabilir. 
İki klavye seçeneği mevcuttur: standart ve loş ışıklı ortamlarda gelişmiş verimlilik için arkadan aydınlatmalı model. Dengeli U-biçimli destek çubuğu, müşteriler ekrana dokunduklarında veya yazı yazdıklarında ekranı dik tutmak için kaymaz bir tasarıma sahiptir. 165 dereceye kadar her açıya kolay bir şekilde ayarlanan çubuk, Switch Alpha 12'nin bir masa- nın veya kucağın üzerinde veya bir uçakta konforlu bir şekilde kullanılabilmesini sağlar. Ayrıca, denge çubuğu sık sık açı değişimlerinin üstesinden gelebilecek sağlam menteşelere sahiptir. Acer Switch Alpha 12 Türkiye'de 2299TL'den başlayan fiyatlarla temin edilebilir. 


Otomatik Kalibrasyon 
Yazılımı TWlerde 


Samsung Electronics, dünyanın önde gelen video görüntü kalibrasyon yazılımı sağlayıcısı Portrait Displays ile işbirliği yaptı. Portrait Displays'in yeni otomatik kalibrasyon yazılımı 

CalMAN with AutoCal Samsung'un geçtiğimiz günlerde Türkiye'de tanıttığı OLED 
TWlerde kullanı- 


ma sunuldu. Bu yazılım, görüntüleme endüstrisinde video kalibrasyon uzmanları ve yayıncılık, prodüksiyon ve post-prodüksiyon sektörlerinde son kullanıcıların büyük kısmı tarafından kullanılıyor. 

Bir TV ekranının renginin kademeli olarak ayarlanmasını ifade eden kalibrasyon, monitörler gibi giriş aygıtları ve yazıcılar gibi çıktı aygıtları arasında renkleri mükemmel şekilde eşleştirmeyi hedefleyen tasarımcılar, fotoğrafçılar ve video uzmanları için özel önem taşıyor. Kullanıcıların görüntüleme yapılan ortama bağlı olarak istedikleri izleme deneyimini optimum hale getirebilmelerini sağlıyor. 


Seyahatlerinizde 
Mükemmel Ses Kalitesi 


Mükemmel ses kalitesi ile konforu bir arada sunan Sennheiser PXC 550, seyahat ederken müzikten vazgeçemeyenlere hitap ediyor. Sennheiser'ın patentli Hibrid NoiseGard aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde PXC 550, müzikle aranıza hiçbir şeyin girmesine izin vermiyor. 30 saat pil ömrü olan Sennheiser PXC 
550, şık ve katlanabilir tasarım, dokunmatik kontrol, CapTune desteği gibi özellikleriyle kullanıcıların bütün ihtiyaçlarına yanıt veriyor. 

Tek şarjla 
30 saate kadar 
kullanım imkânı sunan 
PXC 
550, 
kontrol kumanda entegreli kablosu sayesinde pili bittiğinde kablolu olarak da kullanılabiliyor. aptX protokol destekli Bluetooth 4.1 kablosuz ses iletimi ve NFC ile anında bağlantı özellikleriyle desteklenen PXC 550, kulaktan çıkarıldığında şarkının durması, katlandığında kulaklığın kendini kapatması gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. 


Aile Boyu Powerbank 

TP-Link'in güçlü pil desteği ile akılı telefonları çok kez tam şarj edebilen TL-PB20100 model powerbank'ı Türkiye'de satışa sunuldu. Farklı marka ve pil güçlerine sahip akıllı telefonları ortalama 5-6 kez şarj edebilecek güçte olan yeni powerbank, 20100mAh kapasiteye sahip. Güçlü pili sayesinde bir ailenin yedek şarj sorununu tek bir cihazla çözmeye aday olan ürün, ayrıca doğa sporlarını sevenler, gezginler, birden fazla cihazı yoğun kullananlar için de ideal bir yol arkadaşı. 

TP-Link'in diğer powerbank'arı gibi güvenli ve güvenilir bir ürün olan TL-PB20100, şarj ettiği cihazları ve kendini koruyan çeşitli testlerden geçmiş ve sertifikaya sahip bir ürün. Cihaz kısa devre, aşırı akım, aşırı şarj, fazla ısınma gibi koruma ve güvenlik özelliklerine sahip. TL-PB20100 model powerbank'in tavsiye edilen satış fiyatı 
169 TL. 


Saniyede 2.86B 
Aktarım Hızı 


LaCie'nin saniyede 2.8 GB hızla dosya transfer eden 2TB'lık profesyonel SSD depolama cihazı LaCie Bolt 
32 TB satışa sunuldu. Saniyede 2.8 
GB hızla dosya transferine imkân sağlayan cihaz, zincirleme bağlantıya izin vermesiyle de dikkat çekiyor. USB 3.0'a kıyasla 8 kat daha fazla veri ve 2 kat daha fazla video bant genişliği sunan LaCie Bolt 3 2 TB, birinci sınıf alüminyum kasası ve etkili soğutma sistemiyle yüksek hız ve güvenlik vadediyor. 
İçerisinde bulunan 2 
adet 1TB SSD disk sayesinde rakiplerine göre 
6 kat daha hızlı veri transferi 
sağlayan LaCie Bolt3'ü ister Raid 
0 ister Raid 1 yaparak kullanabilirsiniz 


Dünyanın En Küçük 
Iş Istasyonu 


Günümüz iş dünyasında, iş istasyonlarının güçlü olduğu kadar, her ortamda çalışmaya müsait ve kullanışlı olması gerekiyor. Yeni Lenovo ThinkCentre Tiny, kurulumu kolay, aksesuarlarla uyumlu, en son Intel Core i işlemcilerin gücünden yararlanan ve profesyonel uygulamalar için gerekli performansı sağlayan yapısı ve ISV sertifikası için gereken gücü veren NVIDIA 
Ouadro 
Graphics'e dayanan temeli ile güvenilir bir iş istasyonu olarak 


dikkat çekiyor. İster son teknoloji yenilikçi ürünler geliştirin, isterseniz bir gökdelen tasarlayın ya da zorlu yazılımlarla gelecekteki girişimcileri eğitin, P320 Tiny, küçük ama etkili bir iş istasyonu olarak her ihtiyacınızı karşılayacak kadar yüksek performanslı 


ve kompakt. © 


YENİ YÜZLER 


Ta 


ANIL BAYRAK 


Erciyes Universitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü olan Anıl Bayrak, mli belgeselin görüntü nliğini yapmış. Pazar ve Sittinsene belgesellerinde nan olarak görev mış. Kampüs televizyonunda ayınlanan Fotoğraf Çerçeve ının sunuculuğunu netmenliğini üstlenm a lisede OFSAD urumunda kursa katılarak başlamış. Pek çok sosya sorumluluk projesinde görev 


Ş. 
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İlk ve orta öğrenimini Cumhuriyet okulunda yapan 
Oğuz Zengin, Lise öğreniminde Duran Sezer Lisesi Sosyal 
Bilgiler Bölümü'nden 2006 
yılında mezun olmuş. 

2013'den beri Konya DSYB Karapınar Şubesinde Soy kütüğü personeli olarak görev yapıyor. Fotoğrafa küçük yaşlarda merakla başlamış ve sonrasında hayatının bir parçası haline gelmiş. Çeşitli kurs ve seminerlere katılarak kendisini 


e 


yetiştirmiş. 
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MİTHAT AKER 


1971'de Adana'da doğdu. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü 1994'de bitirdi. Adana-Ceyhan'da Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi'nde öğretmen. 
“Fotoğrafa üniversite birinci sınıfta, Güzel Sanatlar Bölümü'nde değerli fotoğraf hocam, diş hekimi M. Sina Coşkun'un öncülüğünde başladım. 
Genellikle belgesel, sokak, anı, portre ve doğa konuları ilgimi çekiyor. 

Bir yıldır AFAD (Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği) üyesiyim. Dernek etkinliklerine katılıyorum. 
Fotoğraflarımın beğenildiği ve seçildiği oluyor. Şu anda AFAD'da yürütülen “Bağımlılık” ve internet ortamında gerçekleştirilen “Minimal” projelerinde çalışıyorum. 

Fotoğrafta amacımı gördüğüm dünyayı, güzellikleri ve yanlışları fark etme ve aktarma çabası olarak tanımlayabilirim. Olabildiğince çevremi, okulumu, öğrencilerimizi konu olarak işliyorum. 
İngilizce öğretmeni olarak öğrencilerime sadece derslerde değil, fotoğraf aracılığı ile yaşamı kucaklama, güzellikleri görme, sanattan tat alma ve yorumlama anlamında da destek olmaya çalışıyorum. 

Selam ve sevgilerimle.” 


2 Garanti Emek 


Garanti Şubeleri - 444 0 336 - garantiemekliliK 


*Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 14.07.2017 tarihli verilerine göre Garanti Emeklilik, bireysel emi < katılımcı sayısında 1. sirada yer almaktadır. 
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WwWww.fotografdergisi.com 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facebook.com/FotografDergisi twitter.com/FotografDergisi instagram.com/FotografDergisi 


SOSYAL MEDYA 
HESAPLARIMIZDAN DA 
TAKİP EDEBİLİRSİNİZ... 
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